
Een meditatieve weg in de Veertigdagentijd 

 

Wil je de weken voor Pasen bewuster beleven? Ervaren hoe 

bijzonder het vanzelfsprekende is? Voelen hoe wij nog steeds 

sterk verbonden zijn met thema’s uit de traditie? Voel je 

uitgenodigd om deel te nemen aan de wekelijkse meditaties 

Zintuig en Ziel in de Antonius van Paduakerk. In de vastentijd 

gaat het niet alleen om afzien van overbodige luxe en 

genoegens, maar ook om intenser ervaren en je openen. Dit 

jaar gaan we met onze zintuigen, rituelen en symbolen op weg 

in de Veertigdagentijd. Je hoeft je niet aan te melden en 

deelname is gratis. Het is mooi om alle bijeenkomsten bij te 

wonen, maar je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je komt. 

Iedereen is van harte welkom.  

 

Tijd en plaats: 

Wekelijks op zondagen in de veertigdagentijd (22 feb en 1, 8, 

15, 22, 29 maart), van 16.30 tot 17.15u. Pastorie Antonius van 

Paduakerk, Groesbeekseweg 96 Nijmegen.  

 

 


