We kijken terug op een mooi Wegen met Zegen jaar.

Komende maanden werken we hard aan een nieuw programma
en een vernieuwing op de website. We hebben afscheid
genomen van 2 initiatiefnemers: Wilma Hartogsveld en Corné
van lersel.

Gelukkig zijn er ook telkens weer nieuwe enthousiaste mensen
die onze werkgroep willen versterken. Binnenkort zullen zij zich
voorstellen.

28 juli Jacobsdag

Op zondag 28 juli 2024 vieren wij de jaarlijkse Jacobsdag in
samenwerking met de Jacobskapel en het Nederlands
Genootschap van Sint-Jacob Regio Arnhem-Nijmegen.

Het programma voor deze dag ziet er ongeveer zo uit:

We verzamelen bij het station van Nijmegen en lopen
gezamenlijk naar de Jacobskapel. Daar start om 10.00u een
oecumenische viering op het pleintje voor de Jacobskapel.
Voorganger is Margreet Sanders van WMZ. Deze viering is vrij
toegankelijk; voor de overige activiteiten moet je je opgeven
via het Genootschap van Sint Jacob regio Arnhem-Nijmegen.

Na de viering is er koffie en thee. Dan starten we, afhankelijk
van het aantal deelnemers in meerdere groepen, met de
wandeling van ongeveer 14 km. Na ongeveer 7 km zal er een
pauze plek zijn ingericht waar we onze eigen meegebrachte
lunch kunnen verorberen. We lopen via een mooie route naar
Ressen en vandaar via een grote lus weer terug naar Nijmegen.

Het handigste is het om met het OV te komen. Parkeren bij de
Jacobskapel is onmogelijk en de pelgrimsmaaltijd is zo goed als
zeker vanaf een andere locatie, die ook op loopafstand van het
station ligt. Zoals jullie van ons gewend zijn zal deze dag de
donativo pot weer op tafel staan, zowel fysiek als digitaal. Wij
rekenen op een mooie bijdrage van jullie, want zoals ieder wel
weet is het net als op de camino, daar betalen de pelgrims van
vandaag voor de pelgrims van morgen. Donativo betekent
betalen naar draagkracht. Dat principe willen wij graag in onze



regio hoog houden. We willen daarom liever geen vaste
bedragen gaan noemen zoals door sommigen van jullie
gevraagd is. Iedereen weet wel wat een lunch, diner of drankje
kost als je gaat wandelen. Kun je wat meer missen doe dan ook
een gulle gave in de donativo pot zodat degene met een
smallere beurs ook kunnen mee genieten van onze
gezamenlijke activiteiten. Want met elkaar er voor elkaar zijn in
onze regio is zo mooi. Helemaal op de Jacobsdag waar we
allemaal toch zo onze eigen gevoelens en emoties bij hebben.
Jacobus is er toch maar mooi als we hem nodig hebben op onze
camino’s. Iledereen heeft daar wel een verhaal over.

Stiltewandeling:

Op 10 maart vertrok de eerste groep deelnemers vanuit de
Jacobskapel in de benedenstad voor een wandeling in stilte
door de oude binnenstad van Nijmegen naar Veur-Lent. Na een
mooie viering op midvasten, de zegen voor de vertrekkende
pelgrim en koffie en een heerlijk broodje, vertrokken de 7
deelnemers onder leiding van Marga voor een stiltewandeling
door de stad en over Veur-Lent. Met een heerlijk zonnetje en
een gure wind gingen we via de benedenstad naar het eiland.
Vanaf het strand werd een steen meegenomen op de
wandeling. Stenen die een afspiegeling bleken van je leven. Na
genot van een kopje koffie met appelgebak, werd de stilte
doorbroken en kregen we nog een historische wandeling terug
door Nijmegen.

De volgende stiltewandeling is op zondag 13 oktober,
opgeven via de website

Webwinkel

Vanaf heden kun je in de webwinkel alleen nog ons pakket
bestellen: pelgrims-inspiratieboek, wandelboek, pen en ketting
samen voor de mooie prijs van 40 euro. Elke woensdag is de
verzending. Losse wandelboekjes zijn bij onze uitgever te koop.

20 juli, 17 augustus 8.30-9.00 uur Vertrekceremonie
vanuit de Antonius van Paduakerk door Jeanine van Weert.
Deelname is gratis, opgeven via de website.






