
 
 
Bijeenkomst voor tieners in de Antonius van Paduakerk 
Eerste Pinksterdag 2025 
 
Komende eerste Pinksterdag nodigen we tieners uit voor een 
gezellige en inspirerende bijeenkomst in de tuin van de 
Antonius van Paduakerk. Na de gewone dienst van Pinksteren 
om 10 uur maken we in spelvorm uitgebreid kennis met elkaar, 
gevolgd door een lunch in de tuin. Daarna verdiepen we ons 
samen in het verhaal van Pinksteren en is er heel veel ruimte 
voor vragen en het uitwisselen van onze eigen ideeën. Iedereen 
van ongeveer 14 tot 18 jaar is van harte welkom, ook als je 
nog nooit in de kerk geweest bent. We verzamelen voor de 
dienst voor in de kerk, dan hebben we elkaar al even gezien en 
kunnen we samen een plekje zoeken. 
 
Tieners? Die zijn er toch bijna nooit in de Antonius van 
Paduakerk, behalve met Kerstmis en Pasen? Klopt, en dat is 
een van de redenen dat het best een drempel is voor tieners 
om naar onze kerk te komen. Er zijn bijna geen leeftijdgenoten 
en je valt ontzettend op. Bij de koffie word je meteen belaagd 

door onbekende mensen die zeggen dat ze het zo bijzonder 
vinden dat je er bent, en dat is nogal ongemakkelijk. Daar komt 
bij dat voor de meeste tieners de muziek in onze vieringen niet 
aanspreekt en preken en gebeden gericht zijn op een 50+ 
doelgroep. Tieners voelen zich niet uitgenodigd, omdat er niet 
op ze gerekend wordt. 
 
Toch merken wij – het voorbereidingsgroepje dat enkele 
adviseurs heeft in de tienerleeftijd – dat er onder middelbare 
scholieren veel belangstelling is voor religie, praten over het 

leven en de dingen die daarbij soms lastig zijn, en voor wat de 
bijbel daarbij te bieden heeft. Wij zouden het mooi vinden als 
zij in onze kerk een gastvrije plek vonden waar ze terecht 
konden, leeftijdgenoten ontmoeten en volwassenen aantreffen 
die op een open manier met ze mee willen denken. En daar 
gaan we met Pinksteren gewoon mee beginnen. We willen die 
bijeenkomst eindigen met de vraag: smaakt dit naar meer? Wat 
zou een goede volgende stap kunnen zijn en wie doet er dan 
mee? 



 
Omdat we samen gaan lunchen is het heel fijn als je je vooraf 
aanmeldt. Dat kan bij Liesbeth Vroemen: liesbeth@starrysky.nl  
Ook als je meer wilt weten kun je haar mailen. 
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