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Welkom 

Wij zijn hier bij elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Welkom u allen die gezongen hebt of 

toegezongen bent met de uitroep alleluja, alleluja. Dat zing je 

als je blij bent, maar je kunt het ook zingen om blij te worden. 

Op dit moment is er, ondanks alles, reden om blij te zijn. Geen 

kruisiging, geen oorlog kan verhinderen dat het Pasen wordt. 

Geen onrecht en geen kwade macht kan verhinderen dat het 

leven zich vernieuwt. Tegen alle oorlog en scepsis in vieren wij 

dat nieuwe leven. We mogen ons daarin gesterkt voelen door 

wat wij vandaag meemaken in de verrijzenis van Jezus, zoon 

van de Allerhoogste en in de doop van Benjamin, zoon van 

David en Sophia. Deze paasviering en de doop roepen ons op 

tot nieuw leven, onder ons en in ons. Hoezeer het politiek en 

maatschappelijk tij ook tegenzit, wij kunnen een nieuw begin 

vieren en een nieuwe weg inslaan omdat de opstanding van 

Jezus vandaag centraal staat als een overwinning van het leven 

over de dood en van het goede over het kwade. 

Laten we daarom bidden om versleten wegen achter ons te 

laten en nieuwe wegen van solidariteit en vrede in te slaan.  

Gebed 

Goede God, wij hebben gebeden om ontferming, wij hebben 

een loflied gezongen. Open ons hart om te verstaan wat de 

woorden van de Heilige Schrift ons willen zeggen. Wij vragen U 

dat door Jezus, uw openbaring aan ons. Amen. 



Doopviering 

- David en Sophia met welke naam wil je dat je kind wordt 

gedoopt? 

- David, beloof je een lieve vader te zijn voor Benjamin, hem te 

eerbiedigen zoals hij is en wil je hem altijd toelaten tot je liefde 

en zorg? Wil je hem laten spelen voor Gods aangezicht? 

- Sophia, beloof je een lieve moeder te zijn voor Benjamin, hem 

te eerbiedigen zoals hij is en wil je voor hem open staan met 

liefde en zorg? Wil je hem laten spelen voor Gods aangezicht? 

- Beppie, wil jij, namens peettante Maria, de doopbeloften 

uitspreken zoals Maria die heeft geformuleerd?  

Beppie spreekt namens Maria, die niet hier kan zijn maar de 

officiële getuige is bij deze doop, de doopbeloften uit zoals 

Maria die heeft geformuleerd. 

Lieve Benjamin, 
 
Welkom in de wereld. Vandaag ben je omringd door mensen die 

van je houden en je graag op weg helpen in dit leven. Ik was er 

dolgraag bij geweest, maar wens je dit vanuit Italië toe. Ook bij 

mij ben je altijd welkom. Ik zal naar je luisteren, met je spelen 

en vind het nu al fijn om je mee op pad te nemen en je vast te 

houden. Een kort gedichtje van mij voor jou. 

Jij bent, zegt ja en wordt bemind 

Het water stroomt over je hoofdje 

De liefde komt over je heen 

Je straalt en laat je dragen 

Vandaag en alle dagen 



Alle goeds, tot snel, Maria 

Maria 

- Helena, wil je de zorg van David en Sophia voor Benjamin 

met hen delen en wil je de deur van je hart en je huis voor 

Benjamin open houden? 

DOOP 

Benjamin, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en 

de Heilige Geest. 

ZALVING 

Benjamin, ik zalf je met chrisma opdat je mag lijken op 

Christus, de Gezalfde. 

LICHT 

Ik ontsteek jouw doopkaars aan de paaskaars, teken van de 

opstanding van Jezus, opdat jij licht mag ervaren in je 

levensloop en licht mag zijn voor alle mensen die je levenspad 

delen. 

Zingen: En geef dit licht dan door….. 

---------------------------------------------- 

Vredeswens 

Verlos ons van het kwade. Zoveel oorlogen, meedogenloos en 

machtig. Laat ons door Jezus ervaren wat de kracht van 

kwetsbaarheid is. Laat de vredeswens die we elkaar geven een 

teken daarvan zijn. 

Voorbede 



Heer Jezus Christus, overwinnaar van de dood, open ons hart 

voor U: 

Laat de vreugde van Pasen binnenstromen in ons hart. 

Zegen Benjamin, zijn zusje en zijn broertje, zijn ouders en 

peetouders.  

 

Verlicht hen die lijden aan het verlies van geliefden. 

Zegen de mensheid, vooral de armen en allen die lijden onder 

oorlogsgeweld. 

Dat hun lijdensweg een opgang wordt naar licht en leven. 

 

Zegen de kerk die uw boodschap wil verkondigen. 

Houd haar standvastig in geloof, hoop en liefde. 

Laat ons zingend bidden 

 

God, laat ons, door alle gevoelens van geloof en ongeloof, van 

hoop en wanhoop heen, 

vertrouwen op de belofte van opstanding. 

Geef dat onze blik op de toekomst open blijft voor Uw rijk  van 

vrede. 

Dat vragen wij U door Hem die ons voorging in dood en 

verrijzenis, 

Jezus, onze Heer en broeder. Amen. 


