Paaswake 4-04-2026
Welkom

Welkom hier in de kerk waarin we samenzijn in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Welkom op deze avond
waarop wij het Paasfeest inluiden. We vieren de verrijzenis van
Jezus. In woord en muziek, in taal en gebaar, in verhalen en
riten ontsteken we een licht, een lichtend vuur waarvan wij
hopen dat het nooit dooft. We vieren een nieuw begin,
geinspireerd door de kracht van Jezus’ leven, sterk als de dood,
een overwinning van het goede over het kwade. Wij bidden dat
de viering van dit paasfeest ons wakker maakt, ons bemoedigt
bij het loskomen van oude tekorten en ons bezielt voor een

nieuw begin.

Ik nodig u uit om, als u kunt, naar achter te lopen waar we het

nieuwe vuur zullen ontsteken.
Na het gebed bij het licht van vuur:

De paaskaars is een teken van de aanwezigheid van Jezus
Christus onder ons in zijn lijden en in zijn opstanding uit de
dood. Als teken van zijn lijden plaats ik vijf korrels in de kaars
als herinnering aan zijn kruiswonden: 2 in de handen, 2 in de
voeten, 1 in zijn zijde. Daarna ontsteken we deze kaars met

nieuw vuur als teken van zijn verrijzeni.

Gebed na eerste lezing

God, vernieuw in ons uw adem. Laat uw Geest over ons komen
opdat wij met nieuwe moed uw schepping dienen. Dat vragen

wij U door hem die verrezen is, uw licht onder ons. Amen.



Overweging

In de zojuist gelezen evangelietekst worden we geconfronteerd
met een reeks van emoties. We hoorden over de vrouwen die
zich naar het graf van Jezus haasten Ze zijn in diepe rouw.
Aangekomen bij het graf, vinden ze het lichaam van Jezus niet:
ze zijn ontsteld en in de war. En dan zien ze twee mannen als
engelen in witte kleren. Ze schrikken. De engelen spreken en
herinneren de vrouwen aan de woorden van Jezus ‘na drie
dagen zal ik opstaan’. De vrouwen realiseren zich dat: ‘ja, dat
heeft hij gezegd’. Ze worden blij en gaan opgetogen naar huis
om het aan de apostelen te vertellen. Maar dat bezorgt hun
weer een andere emotie. Hun vreugde wordt gedempt. De
apostelen geloven hen niet. Maar de spontane Petrus holt naar

het graf, kijkt er in en is verbaasd.

Emoties van rouw, ontsteltenis, schrik, vreugde, ongeloof,
verbazing. Allemaal gevoelens die opkomen bij naasten van
Jezus die getuigen waren van zijn gewelddadige dood. Hij is
werkelijk gestorven en begraven, maar is niet meer in het graf.
De vrouwen die dit meemaken worden overstelpt, hun eigen
leven dreigt ontworteld te raken. Ze brachten kruiden naar zijn
graf en komen daar boodschappers, engelen, tegen die hen
herinneren aan hun vroegere leven met Jezus. ‘Hij heeft het
toch zelf gezegd: ik zal gekruisigd worden en op de derde dag
weer opstaan’. Hun heftige rouwervaring slaat om in de
prachtige herinnering aan alles wat de levende hun had verteld.
Het lijkt alsof ze meemaken wat de wijze filosoof Sgren
Kierkegaard zoveel eeuwen later zou zeggen: ‘het leven wordt

voorwaarts geleefd maar achterwaarts begrepen’. De engelen



herinnerden de vrouwen aan woorden die Jezus in het verleden
ooit uitsprak ‘ik zal opstaan op de derde dag’. Bij die
herinnering krijgen ze het leven van Jezus, met alles wat hij
had gezegd en gedaan, weer voor ogen. Hoe hij blinden genas,
de stomme deed spreken, Lazarus opwekte uit zijn graf. Niets
is bij God onmogelijk. Herinner je zijn wonderlijke daden en je

zult je toekomst begrijpen.

Jezus is gestorven, maar hij leeft weer. De getuigen van het
lege graf zien toekomst. Ze zijn van alle kanten geraakt door
verdriet en hoop, door verlating en nabijheid, door ongeloof en
verbazing. In hen wordt het leven met Jezus opnieuw gewekt.
Ze kunnen weer vooruit nu ze in een terugblik weer vooruit

kunnen kijken naar hun toekomst.

Aanstonds spelen Paul en Herman een koraal van Bach ‘Gib
dich zufrieden und sei stille’. Ooit, in een gesprek rond het 75
jarig bestaan van de KRO zei Paul Witteman: ‘Bach is voor mij
God’, waarop kardinaal Danneels antwoordde: ‘voor mij is Bach
een engel van God’. Wordt stil — laat die engel spreken en denk

aan de engelen bij het graf van Jezus.

Vredeswens

Verlos ons van het kwade. Zoveel oorlogen, meedogenloos en
machtig. Laat ons door Jezus ervaren wat de kracht van
kwetsbaarheid is. Laat de vredeswens die we elkaar geven een

teken daarvan zijn.
Voorbede

Heer Jezus Christus, overwinnaar van de dood, open ons hart

voor U:



Laat de vreugde van Pasen binnenstromen in ons hart.

Verlicht hen die lijden aan het verlies van geliefden.

Zegen de mensheid, vooral de armen en allen die lijden onder

oorlogsgeweld.

Dat hun lijdensweg een opgang wordt naar licht en leven.

Zegen de kerk die uw boodschap wil verkondigen.
Houd haar standvastig in geloof, hoop en liefde.

God, laat ons, door alle gevoelens van geloof en ongeloof, van

hoop en wanhoop heen,
vertrouwen op de belofte van opstanding.

Geef dat onze blik op de toekomst open blijft voor Uw rijk van

vrede.

Dat vragen wij U door Hem die ons voorging in dood en

verrijzenis,

Jezus, onze Heer en broeder. Amen.



