Welkom in dit huis waar alles in gereedheid is gebracht om samen
stil te zijn, te bidden, te luisteren, te zingen, elkaar vrede en alle
goeds te wensen. Wij doen dat in nauwe verbinding met Jezus, de
mens in wie God zich heeft geopenbaard. Met Kerstmis vierden we
zijn geboorte, zijn eerste openbaring. Vorige week vierden we
Driekoningen: hij werd ontdekt door wijzen uit alle volken, de
tweede openbaring. Vandaag vieren we zijn doopsel. Jezus is een
volwassen man geworden, komt naar de Jordaan en wordt gedoopt.
De derde openbaring. Stap voor stap maakt de liturgie ons bekend
met degene die een steeds nieuwe openbaring kan zijn voor al
degenen die het verband zoeken tussen hun eigen menselijk bestaan

en goddelijk bestaan.
Gebed

Eeuwige, U hebt zich op aarde bekend gemaakt in de menswording
van Jezus. Wij bidden U: vernieuw ons, laat ons steeds meer lijken
op Hem die in woord en daad gestalte geeft aan uw aanwezigheid in

onze wereld. Amen
Jesaja 42:1-4,6-7 Mattheus 3:13-17
Overweging

Jezus komt vanuit Galilea naar de Jordaan om gedoopt te worden.
Hij legt die reis af met het duidelijke doel zich door Johannes te
laten dopen. Hij vertrekt uit Galilea. Wellicht begon zijn reis in of
rond Nazareth. Dit betekent dat hij meer dan 100 kilometer
onderweg was, door verschillende landschappen - van de heuvels
van Galilea, door de Jordaanvallei, tot de dorre gebieden in de buurt

van de Dode Zee.



Een twintigtal jaren geleden heb ik een bezoek mogen brengen aan
de vermoedelijke doopplek van Jezus in de Jordaan, negen kilometer
ten Noorden van de Dode Zee. De rivier is daar ineengeschrompeld
tot een kleine stroom, ontdaan van zijn vroegere glorie, dankzij
hedendaagse stuwdammen. Het schijnt dat in de laatste jaren de
toeristenindustrie zich met grote investeringen heeft gesetteld op

deze heilige plek die door steeds meer mensen wordt bezocht.

Jezus heeft, alleen of met anderen, een soort pelgrimstocht
ondernomen naar deze plek aan de Jordaan. Hij was bewust
onderweg naar zijn neef en voorloper Johannes die daar talloze
mensen doopte tot vergeving van hun zonden - ‘tot vergeving van
zonden’-, dat is: om het oude leven achter zich te laten en een
nieuw leven te beginnen. Naar die man en die plaats en dit
doopritueel was Jezus onderweg met de bedoeling een nieuw leven
te beginnen. Elke stap van de reis die hij ondernam, was een stap
naar dat nieuwe leven, naar een nieuwe opdracht. Zijn doop zou het
beginsignaal worden van zijn openbare missie, het begin van een

missie die de loop van de menselijke geschiedenis zou veranderen.

Als hij aankomt in het werkgebied van de doper en vraagt om
gedoopt te worden, herkent Johannes in Jezus iemand die de doop al
lang voorbij is. ‘Niet ik moet jou, maar jij moet mij dopen’
protesteert Johannes. Dat is een mooie twist: het is er een uit
overvloed, niet uit gebrek. Het is een twist om elkaar eer te geven,
geen ruzie om elkaar de eer af te pakken. Jezus mag groter zijn dan
Johannes, maar daar gaat het niet om. In het doopsel sterft de oude
mens met zijn hebberigheid en eerzucht. Er komt een nieuwe mens

tevoorschijn, iemand die kenmerken draagt van degene die door



Jesaja in de eerste lezing wordt beschreven. ‘Hij roept niet en hij
schreeuwt niet, en op straat hoort men zijn stem niet. Het geknakte
riet breekt hij niet, de kwijnende vlaspit dooft hij niet; hij verkondigt

het recht naar waarheid.’

Zo ziet degene eruit die de oude slangenhuid van eerzucht, hebzucht
en heerszucht heeft afgeworpen. Zo ziet de nieuwe mens, de
Messias eruit. Daartoe, tot de verkondiging van ‘recht naar
waarheid’, wordt Jezus gedoopt. Om die missie te kunnen
volbrengen, krijgt hij een publieke bevestiging. En wat voor een.
‘Nadat hij gedoopt was, ging de hemel voor hem open en hij zag de
geest Gods neerdalen als een duif en over zich komen.” Dat is de
derde openbaring. Na de eerste openbaring in zijn geboorte en de
tweede openbaring door het publiek worden van zijn bestaan, heeft
de derde openbaring plaats: Jezus wordt bevestigd als geliefd kind
van God. Dat is de basis voor zijn zending. Door de beproevingen
van de woestijn heen zal hij uiting geven aan wat hem in de doop is
toegezegd, ‘jij bent mijn geliefde kind’. Vanuit die kracht zal hij

handelen tot in de marteling aan kruis toe.

Misschien kan onze eigen doop, of de herinnering eraan, voor ons
ook zoiets zijn. Een nieuwe geboorte. In de doop wordt de
lichamelijke geboorte bevestigd, niet alleen door de ouders en de
mensen rondom, maar tenslotte door de liefde van God. Die
onverbrekelijke liefde mag leiden tot een basic trust, tot het basale
vertrouwen dat je er mag zijn. Hoe klein of hoe volgroeid de
dopeling ook mag zijn, dopen wijst op een begin. Een nieuw begin
waarvan de betekenis in ons hart kan doordringen, speciaal vandaag

nu wij de doop van Jezus vieren.



Voorbede

Wij bidden voor allen die gedoopt zijn of er naar uitzien,

dat zij zich gezegend en veilig voelen in het besef kinderen van God
te zijn.

Wij bidden voor de kerk.

Dat zij nieuwe dopelingen hartelijk in haar midden opneemt

en hen begeleidt op de weg naar geestelijke volwassenheid.

Laten we bidden voor mensen wereldwijd die vervolgd worden

omwille van hun geloof,

dat ze steun ondervinden door God en door ons gebed.

God, onze Vader,
In Jezus mogen wij ervaren wat het betekent uw kind te zijn.
Wees de ziel van ons bestaan en laat ons richting vinden

in de toewijding aan U en aan deze wereld zoals wij die door Jezus

hebben leren kennen.

Zegen

God, onze Vader, uw liefde en trouw zijn zichtbaar geworden in het
leven van Jezus. Laat ons doen en laten getekend zijn door de geest

van hem in wie uw aanwezigheid vlees en bloed heeft gekregen.
Daartoe vragen wij uw zegen

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest. Amen



