
Welkom 

Stellen we ons in de aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, Amen. 
 
Welkom aan u allen, welkom op dit uur, hier in dit huis voor God.   
 
Vandaag is het de 3e zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag 

wordt ook wel ‘zondag oculi’ genoemd; Deze ‘zondag van de ogen’ 

verwijst naar een regel uit psalm 25 ‘mijn ogen zijn steeds op de 

Heer gericht; hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden’. 

In de eerste lezing heeft Mozes heeft lastig met ’t volk dat trekt door 

de woestijn. De mensen hebben dorst en er is geen water. Mozes 

roept luid tot de Heer ‘wat moet ik met dit volk beginnen?’.  

In de tweede lezing vertelt Johannes uitvoerig over een ontmoeting 

van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob. Jezus 

heeft dorst en vraagt om water. Deze ontmoeting met de 

Samaritaanse vrouw raakt in een stroomversnelling. Binnen enkele 

dagen weet zowat de halve stad van Jezus. En niet zomaar een 

weten, velen beamen wat hij zegt en komen tot geloof. Deze man is 

werkelijk de ‘redder van de wereld’. Tussendoor heeft Jezus ook nog 

een leergesprek met zijn leerlingen. Hoezo redder van de wereld? 

Wat gebeurt daar? Hoe kunnen dit gebeuren begrijpen?  

Laten we stil worden, bij onszelf komen en kijken naar woorden die 

ons leven kunnen verrijken.    

Laten we God om ontferming vragen voor waar we in gebreke bleven.   

 

Overweging 

Jezus is op weg van Jerusalem naar Galilea. Daartussen ligt Samaria, 

de landstreek waarmee de verhoudingen niet al te best zijn. Jezus 

komt aan in de toen ook al historische stad Sichar, hemelsbreed zo’n 

50 km van Jeruzalem verwijderd. Het is rond het middaguur. Jezus is 

moe, heeft dorst, gaat zitten bij de bron en is alleen want de 

leerlingen zijn naar de stad om eten te kopen. Een Samaritaanse 

vrouw komt water putten. Jezus vraagt haar om wat water.  

In het gesprek dat volgt, zien we hoe een eerste kennismaking zich 

ontwikkelt tot een indrukwekkende ontmoeting. Het gesprek begint 

met de concrete sociale en politieke realiteit: wij Samaritanen en 



jullie Joden, hoe kunt u mij als Samaritaanse om water vragen? En 

verderop met lichtelijke ironie: maar heer, hoe wilt u mij water 

geven; u hebt geen emmer en de put is diep. En nog later: wij 

vereerden God hier op deze berg maar jullie zeggen dat God in 

Jerusalem moet worden geëerd.   

Naast elk van deze uitspraken van de Samaritaanse, legt Jezus een 

ander perspectief.   

Over het water zegt Jezus: God zal u levend water geven. 

En over de diepe put zegt hij: het levend water zal een bron in u 

worden 

En over de plek van verering zegt Jezus: de plek doet er niet toe als 

God maar met eerbied en waarheid wordt geëerd.     

Vooral de ontdekking dat Jezus blijkbaar haar leven kent, maakt veel 

indruk op de vrouw. ‘Ga uw man ‘ns halen…...’ Het feit dat Jezus ‘alles 

van haar weet’, is misschien wel doorslaggevend; hoe weet deze 

vreemdeling wat hij niet kan weten. Later vertelt ze dat aan iedereen 

in de stad die het maar horen wil. Hij moet wel een profeet zijn of 

misschien wel de Messias.   

Dan komen de leerlingen terug van de stad. Ze zien dat Jezus met 

een vrouw staat te praten maar vragen daarover niets. Als ze hem 

voedsel willen aanreiken, voert Jezus met hen een leergesprek. Hij 

vertelt hen wat zijn missie is: mijn missie is het om de wil van de 

Vader te doen en zijn werk te voltooien. Zoals we straks met het koor 

in het Onze Vader zullen zingen: dat uw wil geschiede, dat uw 

koninkrijk zal komen.  

Beeldend schetst Jezus vervolgens hoe dat werk van de Vader eruit 

ziet. Het bestaat uit zaaien en daarna maaien, uit planten en daarna 

oogsten. Maar soms gaat het anders, zegt hij, verwijzend naar – lijkt 

mij – de vruchtbare ontmoeting van zojuist met de Samaritaanse 

vrouw. Soms kan de zaaier al meteen oogsten. Soms is het gewas al 

rijp geworden zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen. Dan ligt 

de oogst voor het oprapen. Dan is er feest en vreugde voor zaaier en 

maaier tegelijk.  

Misschien wil Jezus zijn leerlingen iets leren van de ontmoeting van 

vandaag: wees concreet, kijk goed naar wat er is, besef dat de 

werkelijkheid steeds weer anders kan zijn. Denk niet in sjablonen of 



algemeenheden, want iedere situatie is anders en elke ontmoeting 

uniek.       

Het verhaal van vandaag eindigt met de mensen uit de stad. En als ze 

Jezus horen spreken, geloven ze zijn woorden: ja, deze man kan de 

wereld redden.   

Vraag:  

Wat klein begon met een vraag om water, eindigt in enkele dagen 

met ‘redder van de wereld’. En dit, dwars door oude vijandelijkheden 

heen. Barrières worden doorbroken en grenzen overgestoken. 

Vanwaar dit plots ontstoken enthousiasme, dit nieuw gewonnen 

geloof, deze eretitel ‘redder van de wereld’? Wat kan de wereld 

redden?  

Antwoord: 

Als ik dit verhaal ’n beetje tot me door laat dringen, waag ik te 

zeggen: wat de wereld redden kan, is de verbinding van hemel en 

aarde. Door de goddelijke geest die heerst in de hemel, krijgen we 

een nieuw perspectief, worden we andere mensen, worden we 

opnieuw geboren. Het is de geest van God die alles nieuw maakt, het 

is de hemel die de aarde tot werkelijke bloei kan brengen.  

Zonder het licht van de goddelijke geest, de geest van waarheid, 

doolt de aarde in duisternis, verdwalen we, vergeten we waar het ook 

alweer om begonnen is, raken we de weg kwijt.  

Vanuit de hemel, word je gezien, word je gekend. Vanuit de hemel 

wordt je beste ik aangesproken. Je bent geschapen naar het beeld 

van God. Je bent een kind van God. Dit besef is als levend water, is 

als een bron in je hart die altijd stroomt.  

Actualiteit: 

Hoe houden we dat besef gaande? Hoe houden we dit perspectief 

voor ogen?    

Zoals deze zondag Oculi zegt: mijn ogen zijn steeds op de Heer 

gericht; hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden’.  

Daarvoor komen we hier in de kerk bij elkaar. Om ons vanuit de 

wirwar van de werkelijkheid van alledag weer in contact te brengen 

met dat grote verhaal van God en mensen, van waar het om 

begonnen is en waarnaar we onderweg zijn. Hier in dit grote huis 



horen we woorden die ons daar aan herinneren en kunnen inspireren. 

Want God is geest, zei Jezus vandaag.   

Kom heilige geest, vervul de harten van ons, uw gelovigen 
Ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde 

Zendt uw geest naar ons uit en alles zal worden herschapen 
En met U nabij, kunnen wij het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

 


