Overweging bij Jeremia 22,14-16 en Lucas, 21, 25-28,
34-36

Zondag 1 december 2024, Eerste Zondag van de Advent
Zuster en broeders ,

Vorige week bij het feest van Christus Koning sloot Liesbeth
Jansen haar overweging af met de woorden: ‘Jezus gaat voor
ons zijn als een licht in de duisternis, en vandaag zongen wij in
het prachtige openingslied: ‘De nacht loopt ten einde de dag
komt naderbij’.

Het is die hoop en dat verlangen dat wij de komende weken
koesteren gedurende de adventsweken, waarin wij ernaar
uitzien dat er licht komt in onze harten. Waarin wij uitgenodigd
worden om de duisternis in ons eigen bestaan te bestrijden en
hoopvol uit te zien naar de dag van morgen.

Vorige week hoorden wij de profetie van Jesaja, die in zijn
eigen context, de terugkeer van de ballingschap in Babylon en
het herstel van Juda, Jeruzalem en het koningshuis betreft.
Maar ze is natuurlijk ook toepasbaar op de context van de
adventstijd. Ze beoogt een breder perspectief, dat uiteindelijk
het herstel van de gehele schepping in het vizier heeft en de
verlossing van de gehele schepping. De komst van de Messias
in de geboorte van Jezus staat ten dienste van deze verlossing.
Het gaat niet alleen om de vervulling van deze profetie maar
ook om de contouren van die vervulling: dat gaat om meer dan
een enkel kind, het gaat om de gehele werkelijkheid.

In de evangelielezing van Lucas biedt Jezus een perspectief op
het einde. Het gaat precies om het perspectief op het ‘einde
van de wereld’ zoals die is, en het begin van Gods nieuwe
wereld. Onze wereld lijkt in duisternis te verkeren doordat wij
gevangen zitten in machtsstructuren en heersende
verhoudingen. En vastzittend in deze gevangenschap is iedere
verandering een bedreiging. De hoop die Jezus ons aanreikt is
nu juist een goede reden om te volharden in de levenswandel
die zich op Hem oriénteert, want die is geenszins doelloos maar
bereidt voor op een leven in Gods komende wereld, ook door
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alle turbulenties heen. We zongen het in het openingslied:
‘Onverwacht komt van heinde en ver, de mensenzoon de
morgenster’.

Dat vertrouwen dat de Mensenzoon komt roept in ons een
zekere alertheid op, net zoals bij de vroege volgelingen van
Jezus. Het is de uitdaging die inhoudt dat je je steeds opnieuw
richt op de wereld zoals die zal zijn, zonder je te laten
ontmoedigen door de wereld zoals die is. Wachten en
verwachten is het thema van de Adventstijd. Het gedenken van
de komst van Gods Zoon, de Verlosser, valt samen met het
vooruitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Gedenken is
in de christelijke traditie altijd meer op het heden en op de
toekomst gericht dan op het verleden.

Het perspectief, dat zicht biedt op een toekomst die anders is
dan zoals de wereld nu is, schept ruimte, want het ordent de
tijd. Tijd is altijd geordend en hoe je tijd ordent, bepaalt de
plek van mensen in het leven.

Tijd geeft ook een zekere begrenzing, met andere woorden:
deze wereld kent een einde, er komt een nieuwe tijd die door
God bepaald wordt. Dat relativeert enerzijds de machten en
krachten die de wereld nu bepalen enorm, ze zijn niet eeuwig,
ze zijn tijdelijk en dat ondermijnt iedere vorm van absoluut
gezag. Anderzijds geeft het moed en inspiratie om naar die
komende wereld toe te leven, te experimenteren met nieuwe
manieren van leven, omdat het juist anders kan, de wereld
zoals die is, zal niet eeuwig zo blijven bestaan. Zo wordt ons
christelijk bestaan, onze navolging van Jezus, een creatieve
voorafschaduwing van de wereld die komt, een ruimte waarin
Gods koninkrijk al vorm krijgt.

We leven in een donkere tijd die alle reden geeft tot zorgen
over of zelfs angst voor de toekomst. Een tijd waarin de hoop
en verwachting van de advent, van licht in de duisternis extra
betekenis krijgt. De liturgische kleur in de advent is paars.
Paars geldt als de kleur van boete en bezinning, van inkeer en
daarmee ook van voorbereiding. Paars kan gezien worden als
het donker waardoorheen het licht gloort en is daarmee ook de
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kleur van hoop en verwachting. Die hoop en verwachting
ondanks alles wens ik u toe in adventstijd die vandaag begint.

Amen



