
Op zondag 17 mei is er de meditatie Cirkel van de Ziel. Het is 

de afronding van de serie Zintuig en Ziel die in de 

Veertigdagentijd was. Veel mensen hebben toen deelgenomen 

en er zijn inspirerende woorden opgeschreven. Daaromheen 

ronden we de cyclus nu af, wederom met woord, stilte en 

ritueel. Het markeert tevens het einde van de Paastijd, en is 

een opmaat naar Pinksteren. Iedereen is van harte welkom, 

ook als je niet eerder hebt deelgenomen. 

 

Zondag 17 mei, 16.30-17.15 

Pastorie Antonius van Paduakerk 

Groesbeekseweg 96 

 
 


