
Jubileumviering Kees Megens: Welkomstwoord 

Van harte welkom bij deze zondagsviering waarin ik samen met Cecile mag 

voorgaan. Een speciaal welkom voor Kees Megens, zijn vrouw Netty en hun 

kinderen en kleinkinderen. Fijn dat jullie er zijn. Moge het samen vieren, bidden 

en zingen ons allen goed doen, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Het is nog Paastijd en het koor bracht het lied ‘Gij zijt voorbij gegaan’ ten gehore. 

Dat het ‘spoor van licht van de Heer’, zoals in dit lied verwoord, ons hart mag 

raken nu we in deze viering speciale aandacht schenken aan het 40 jarig jubileum 

van Kees Megens als pastoraal werker in onze Antonius van Padua gemeenschap. 

Die 40 jaren van Kees zijn niet onopgemerkt aan ons voorbij gegaan. Daarom werd 

al snel het plan opgepakt om vandaag dit jubileum te vieren. 

Onverwacht heeft deze viering een dubbele lading gekregen omdat naast de 

vreugde van deze viering we het overlijden van Jan Zuiker te verwerken hebben. 

Ook Jan Zuiker is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de Antonius van Padua 

gemeenschap, als voorganger, koorlid en inspirator. Meer dan 50 jaar waren Kees 

en Jan tochtgenoten. 

Laten we daarom eerst een moment stil zijn om Jan te gedenken. We mogen erop 

vertrouwen dat voor Jan niet alleen een plaats in ons hart maar ook bij de Eeuwige 

gereserveerd zal zijn. 

Stilte 

Jan kennende, denk ik, dat hij zeker niet gewild zou hebben dat deze viering door 

zijn overlijden overschaduwd zou worden. Zijn geest is voelbaar dichtbij in dit 

samenzijn. 

Alhoewel we in deze viering speciaal stil staan bij zijn 40-jarig jubileum als pastor, 

staat Kees niet graag in het centrum van de belangstelling. Tijdens een 

voorbereidingsbijeenkomst verzuchtte Kees dat hij in 2006 al in het zonnetje was 

gezet, toen hij officieel met pensioen ging. Dat laat overigens zien dat hij na zijn 

pensionering nog bijna 20 jaren actief bij ons betrokken is geweest als voorganger, 

in pastorale zorg en als sturende kracht van de liturgiegroep. 

Ruim veertig jaar geleden was de Antonius van Padua gemeenschap de kleinste 

parochie in Nijmegen en moest, mede vanwege het priestertekort, een officiële 

benoeming van een pastoor ontberen. Kees kreeg als één van de eerste pastoraal 

werkers van het Bisdom Den Bosch hier een aanstelling. Er bestond toen nog geen 

blauwdruk voor de taken en bevoegdheden van pastoraal werkers in het bisdom. 

Met de zegen van de toenmalige bisschop Bluyssen werd Kees gevraagd al doende 

invulling te geven aan deze nieuwe functie. Aanvankelijk hield Kees zich vooral 

bezig met huisbezoeken en het voorbereiden van eerste communies, vormsels,  

doopvieringen e.d.. Geleidelijk aan ging hij steeds vaker zondagsvieringen 

verzorgen. Kees heeft zich hierbij gesteund gevoeld door de priesters die op 

vrijwillige basis regelmatig de zondagsdienst verzorgden in deze kerk, met name 

Frans Haarsma, Jan Zuiker, en ook Tjeu van Knippenberg, die nog steeds één keer 

per maand hier voorgaat. 

Kees heeft als pastoraal werker vitaliteit gegeven aan de Antonius van Padua 

gemeenschap. Als belangrijkste erfenis van Kees wil ik noemen dat hij zich sterk 



gemaakt heeft om het ‘kerk zijn’ vanuit de basis vorm te geven. Met veel geduld 

wist hij vrijwilligers te motiveren en activeren. Zo bleef de Antonius van Padua 

gemeenschap na zijn officiële pensionering, een actieve geloofsgemeenschap die 

voornamelijk gedragen wordt door vrijwilligers.  

Het is alweer ruim 20 jaar geleden dat onder leiding van Kees, en gesteund door 

Frans Haarsma, een eerste groep van start is gegaan om leken voorgangers op te 

leiden. Na zijn pensionering werd door Kees een tweede groep opgestart, nu 

gesteund door Kees Waardenburg. Mede dankzij Kees Megens kan de Antonius van 

Padua gemeenschap nu rekenen op een groep voorgangers die zich als vrijwilliger 

aan deze locatie verbonden hebben. Het spreekt voor zich dat Cecile en ik met 

liefde voorgaan bij deze jubileumviering van onze inspirator. Zonder Kees stonden 

we niet hier.  

De gekozen Bijbellezingen in de viering van vandaag zijn niet die van de 4e zondag 

van Pasen. We hebben gekozen voor lezingen die goed passen bij dit 40-jarig 

jubileum. De Eerste lezing verwoord uitstekend de visie van Kees, hoe pastorale 

taken binnen een geloofsgemeenschap vanuit de basis mede inhoud te geven. De 

gekozen Evangelielezing, een blauwdruk voor een christelijke levenswijze, is een 

van de favoriete Bijbellezingen van Kees. 

Theo Brock 


