
VREDE IN OEKRAÏNE ? 

 
Wat zou het mooi zijn als dat waar zou zijn…….. 

In maart 2022 hebben we voor de eerste keer artikelen ingezameld voor 
mensen in Oekraïne. Rusland was het land binnengevallen en had de 

verwachting dat de Oekraïners zich na een korte strijd zouden overgeven. 
Maar dat gebeurde niet. De Oekraïners toonden zich heel strijdvaardig en nog 

steeds verzetten het leger en de bevolking zich met kracht tegen de Russische 
overheersing. 

En de Russen proberen het de mensen in het land zo moeilijk mogelijk te 
maken om te overleven. 

 
We willen, heel toepasselijk, starten in het eerste weekend van de Vredesweek 

op 14/15 september. En we gaan door tot en met zondag 20 oktober. Elke 
zondag van 11.00 – 12.00 uur en elke woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 

is de Antonius van Paduakerk open om goederen in te zamelen. 

Doet u (ook weer) mee? 
We helpen mensen om te overleven. En we laten zien dat we hen niet 

vergeten. 
 

In Surya Project hebben we een betrouwbare organisatie die een intensieve 
samenwerking heeft met de Europese Hulporganisatie NEEKA. Zij brengen 

steeds onze ingezamelde goederen naar plaatsen in Oekraïne waar ze het 
hardst nodig zijn. 

 
Wat zamelen we in? 

 
Tarwebloem om brood te bakken                       Luiers/billendoekjes 

Zonnebloemolie                                               Incontinentiemateriaal 
Suiker                                                             Maandverband 

Rijst                                                                Diverse verbandmiddelen 

Macaroni                                                         Tandenborstel/tandpasta 
Macaronisaus                                                   Stukken zeep                                  

Blikken/potten groenten                                   Douchegel/deodorant 
Houdbare halfvolle melk                                   Dikke kaarsen/lucifers 

Babyvoeding/flessen 
 

Er is ook dringend behoefte aan krukken, rolstoelen, rollators, douchestoelen 
en soortgelijke hulpmiddelen voor de talloze gewonden. 

 
U kunt ook geld overmaken: Let op: ander rekening nummer 

 
NL 96 INGB 0000 940356 t.n.v. RK Parochie H. Stefanus, locatie Antonius van 

Padua o.v.v. Humanitarian Aid Ukraïne (DERDE GELDEN ACTIE) 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met 024 3237000 

 
Als individu kun je heel weinig doen, maar hopelijk kunnen we samen het leed 

in Oekraïne een beetje verzachten. 



 

Oecumenische werkgroep diaconie van de Antonius van Paduakerk en de 
Maranathaker                                 


