
Fruit of Silence 
 
Op zoek naar de stilte. Uit de dagelijkse beslommeringen 
stappen en op weg gaan naar verrijking van de geest. 
Dat is wat pelgrims drijft, in oude en moderne tijden. 
Mnemosyne gaat op muzikale pelgrimage. 
 
Hedendaags componist Joby Talbot bezocht belangrijke 
plaatsen langs de Camino, geïnspireerd op de middeleeuwse 
pelgrimage naar Santiago de Compostela. Vier grootse kerken 
vormen ankers op deze route. Talbot gebruikte impressies van 

deze plekken als basis voor de muzikale structuur van zijn Path 
of Miracles. Mnemosyne pakt de route op met deel 3 in Leon en 
vervolgt met deel 4 de reis naar Santiago. 
We leiden dit werk in met O Virgo Splendens, een lied uit het 
aloude Llibre Vermell de Montserrat, dat in de middeleeuwen 
door pelgrims werd gezongen op de route. Het stuk 
transformeert naar een moderne bewerking van de hand van 
ons koorlid Servaas Bank. 
Het Salve Regina van Arvo Pärt is een gebed dat mooi aansluit 
bij de sfeer van verstilling. Stukken van Peteris Vasks maken 

het programma compleet: Mate Saule (Moeder Zon) en Fruit of 
Silence. 
Het programma belooft een inspirerende en spirituele 
verklanking van de stilte. 
Mnemosyne zingt niet alleen over pelgrimeren, één van de 
koorleden is ook vrijwilliger bij de prachtige pelgrimsroute Walk 
of Wisdom rondom Nijmegen. Bij de concerten is in de zaal 
informatie over deze nieuwe pelgrimstraditie te vinden, 
waaronder een modern getijdenboek en uitleg over de 
symbolen die voor Walk of Wisdom ontworpen zijn. Kijk ook 
op walkofwisdom.org. 
Concerten: 24 november 2024 om 16:00, Vredebergkerk 
Oosterbeek en 1 december 2024 om 15:30, Antonius van 
Paduakerk Nijmegen. Kaarten 19,- inclusief consumptie, te 
bestellen op www.kamerkoormnemosyne.nl. Kinderen t/m 14 
jaar gratis. 

 

http://walkofwisdom.org/
http://www.kamerkoormnemosyne.nl/

