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Februari 1961. Het is winter, koud en nog maar net licht. Ze 

zijn dan ook nog flink ingepakt, de leerlingen van de jongens-

school links in het middenschip van de kerk, de meisjes aan 
de rechterkant. Het is woensdagochtend in de vastentijd 

(Pasen valt vroeg dat jaar, net als nu), acht uur in de morgen 

en we hebben schoolmis. Het ruikt naar de pakjes brood die 

de kinderen bij zich hebben; we moeten immers nuchter zijn 

voor de communie? Vooral de geur van het gebakken ei uit 
sommige van die pakjes brengt ons het water in de mond… 

 

Door het jaar heen hadden we iedere eerste woensdag 

van de maand schoolmis, maar in de advent en in de vas-
tentijd elke week. Zoete nostalgie… Hoe ouder ik 

word, hoe sneller de tijd lijkt te gaan, ach, wie herkent 

het niet? We hebben Kerstmis nog maar nauwelijks ach-

ter de rug, of Pasen is alweer in aantocht. De commer-

cie speelt er handig op in: op 2 januari lagen de paasei-
tjes al in de winkel.  

 

Rijmen  

Daardoor viel het me dit jaar extra op hoe advent en 
vastentijd als het ware ‘op elkaar rijmen’. Beide perioden 

is de liturgische kleur paars (de kleur van boete, inkeer 

en voorbereiding), beide zijn perioden van verwachting 

van een grootse gebeurtenis en in beide gevallen heeft 

die gebeurtenis een sombere opmaat. Als Jezus geboren 
moet worden, is er voor Maria en Jozef immers in geen 

enkele herberg plaats, waardoor Hij in een schamele stal 

ter wereld komt. En voor Hij glorieus de dood kan over-

winnen, wordt Jezus smadelijk gekruisigd. Grasduinend 

op internet ontdekte ik dat er voor ons kinderen nog 
meer ‘rijmde’. Op de vooravond van Aswoensdag, 

‘vastenavond’, gingen we zingend met de rommelpot 

langs de deuren en kregen snoep en fruit. Maar ook op 

Sint Maarten gingen we zingend op ‘bedeltocht’ (en zon-

gen we, als we niks kregen: ‘Hier woont een kikkerbil, 
die niks geven wil’). Nou ja, Sint Maarten, hoor ik u zeg-

gen, maar wist u dat in de vijfde eeuw de Advent een 

tijdlang begon op Sint Maarten? Dat is op 11 november 

en betekende dus een Advent van 6 weken, even lang als 
de vastentijd. Overigens werd toen ook een aantal dagen 

per week gevast gedurende de Advent, die daarom ook 

wel 'St.-Maartensvasten' genoemd werd.  

 

Woestijntijd  
De vastentijd voor Pasen noemen we tegenwoordig lie-

ver ‘veertigdagentijd’ omdat we dat ‘vasten’ graag wat 

minder letterlijk nemen. Vroeger werd deze periode 

letterlijk ingevuld met ‘vasten en onthouding’: boete 
doen voor je tekortkomingen en schoon schip maken, 

fysiek en geestelijk, door beperking in het gebruik van 

spijs en drank. De duur van deze periode verwees naar 

de 40 dagen die Jezus, na zijn doop in de Jordaan door 

Johannes de Doper, doorbracht in de woestijn, om zich 
te bezinnen op het zware offer dat van hem gevraagd 

werd. Dat getal staat ook voor de 40 jaren die het volk 
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Colofon  Inhoud 

Van de redactie Dit keer een dunner nummer. U mist 

een paar rubrieken. Koffiepraat zoekt nog een opvolger. 

Wie neemt de handschoen op van Kees Waardenburg? 
De rubriek Kunst in de Kerk is uitgekeken. Maar niet ge-

treurd: we starten een nieuwe rubriek: in de kerkbank 

met… Korte interviews met parochianen  Nog steeds  

willen we ontzettend graag uitbreiding van ons redactie-

team: meedenkers over de inhoud en ondersteuning bij 
de lay-out in het microsoft-opmaakprogramma Publisher . 

Wie heeft de gouden tip?  
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Vervolg van pagina 1 

Israël onder leiding van Mozes door de woestijn trok 

naar het Beloofde Land. Wanneer de Israëlieten morren 

over het feit dat God hen door honger laat lijden, 
spreekt Mozes behartenswaardige woorden: ‘Hij wil u 

daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van 

brood alleen, maar van alles dat uit de mond van de 

Heer komt’ (Dt. 8:8). Woestijntijd is tijd in de leegte, 

ver van wereldse geneugten en woelingen. 
 

Soberheid en naastenliefde Een heldere boodschap 

van Mozes: door versobering dringt de mens zijn licha-

melijkheid naar de tweede plaats en maakt daarmee zijn 
geest vrij om het woord van God weer beter te ver-

staan. Dit streven naar focussen op wat God blijkens 

zijn blijde boodschap met ons voor heeft staat natuurlijk 

voorop in de veertigdagentijd. Maar versobering past 

bovendien goed in ons hedendaagse streven naar blij-
vend duurzaam en bewust leven ten behoeve van na-

tuur, mens en klimaat. En verder kan het geen kwaad 

deze oefening in soberheid in dienst te stellen van een 

eerlijker verdeling van onze welvaart. Tussen Aswoens-
dag en Pasen voert de Katholieke kerk in Nederland dan 

ook sinds 1967 een gezamenlijke Vastenactie. Ook onze 

kerk doet eraan mee. Vast daarom mee en geef gul!  

 

Louis Sibbald 

   

Gedicht 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Op 10 december vorig jaar bezocht Anne Claire van der 
Lugt onze Antonius-gemeenschap. Ze vertelde hoe het 

er in Homs voorstond, liet  vele foto’s zien, bedankte 

ons voor onze voortdurende bijdragen en sprak tijdens 

de koffie menigeen ook individueel.                                                                                

    We zijn vastbesloten als werkgroep diaconie dit con-

tact te houden en hebben derhalve ook in de adventstijd 
weer middels de bekende blauwe bus gecollecteerd 

voor het project in Homs waar vele kinderen en jonge-

lui terecht kunnen in een oase van rust. Onze penning-

meester heeft de opbrengst van € 617,50, inmiddels 

overgemaakt aan het Elefundsfonds van Anne Claire en 

haar echtgenoot. Ook tijdens de Vastenactie, die op 14 
februari aanstaande zal beginnen, zullen we weer aan u 

vragen bij te dragen aan Homs. We zullen daartoe ook 

foto’s gemaakt door Anne Claire ophangen op het bord 

bij de blauwe bus. Natuurlijk heel erg bedankt voor de 

bijdragen van vorig jaar en alvast dank voor wat u ko-
mende tijd weer kunt missen. 

 

Anneke Leisink 

 

       

                                                                        

                                                                                                                             

Vastentijd is oefentijd                                                     

is wakker worden na winterslaap                                                              

en je opengeeuwen                                                          

uit de beslotenheid van elk-voor-zich.                                     

Is je ogen opentrekken                                               

voor wat aan het gebeuren is                                                         

in het diepste van jezelf                                                

en in de wereld om je heen,                                                    

en zicht krijgen op het grote Licht                                       

dat doorbreekt aan de horizon.                                        

Is in de voorjaarsstilte                                                           

je eigen grond omspitten                                                  

en klaarmaken voor een nieuwe lente,                                        

en het zaad van vrede en menswaardigheid                                  

ontkiemen laten in je hart..                                                      

Vastentijd is trainingstijd:                                                         

hart en handen soepel maken                                            

voor verbondenheid met God en mensen;                           

vingeroefening in solidariteit.                                                    

Dat en zoveel meer is vastentijd:                                    

de grote opwarming om te leven.                                                     

Carlos Desoete 

VASTENACTIE 2024 
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Een terugblik op 2023: het was een jaar met veel hoog-

tepunten, en ook dieptepunten. Voorbeelden kunt u 
zelf bedenken. De hoogtepunten hebben we passend 

gevierd, de dieptepunten hebben we gezamenlijk voor 

een groot deel overwonnen. Dit zijn clichés, toegege-

ven, maar ze zijn ook heel erg waar. Onze gemeen-

schap kan tegen een stootje. In zijn preek in de Kerst-
nachtmis heeft Tjeu gesproken over het belang van 

verbinding met elkaar. Ik zie die verbinding in onze 

gemeenschap op allerlei vlakken: de diaconie, de vierin-

gen, de vele werkgroepen. Ontmoetingen tussen men-

sen, bijvoorbeeld na de viering bij een kop koffie of 
thee. We zijn en blijven in gesprek met elkaar. 

 

Zoals Dick in zijn overweging op Oudjaarsdag zei: kij-

ken in de toekomst brengt onzekerheid mee. En dat 
geldt zeker voor onze gemeenschap. Er is met horten 

en stoten een proces gaande dat, misschien al dit jaar, 

moet leiden tot een vorm van voortbestaan voor onze 

Antoniusgemeenschap. Hoe dat eruit zal zien is niet te 

voorspellen, er zijn een aantal mogelijkheden. Wij heb-
ben hier maar beperkt invloed op: het parochiebestuur 

en uiteindelijk het bisdom hebben het laatste woord. In 

een  overleg met het parochiebestuur is gesproken 

over de stand van zaken m.b.t. het ambitiedocument. 
Opnieuw heeft het Parochiebestuur ons verzekerd dat 

zij de ambitie hebben onze Antoniusgemeenschap in 

enige vorm op de huidige plaats te laten bestaan. Een 

volgende stap is het inschakelen van een herbestem-

mingsbureau dat het proces naar het ambitiedocument 
gaat begeleiden. Alvorens dat bureau aan de slag gaat 

krijgen wij de gelegenheid onze eigen visie op de toe-

komst indringend aan de orde te stellen. U zult begrij-

pen dat hiervoor veel tijd en aandacht van het locatie-

team nodig is. 
 

Wat wij zeker moeten doen is doorgaan met onze ac-

tiviteiten. Laten zien dat we een levende en levendige 

gemeenschap zijn, die het waard is behouden te blijven. 
Nog twee elementen uit de preek van Dick op Oud-

jaarsdag: goede woorden spreken en vertrouwen heb-

ben. Ik wens en hoop dat locatieteam en parochiebe-

stuur goede woorden tot elkaar mogen spreken. En 

laten we vooral vertrouwen hebben in elkaar, en ver-
trouwen op hulp en steun van Hem in wiens huis wij 

onze vieringen  mogen houden. 

 

En dan: het nieuws van de dood van Jos Blom op 2 fe-
bruari heeft ons allen geschokt. Jos was een belangrijk 

en geliefd lid van onze gemeenschap. Hij zong in het 

Paduakoor, was lid van de werkgroep liturgie, trad op 

als lector, schreef teksten (Jos schreef drie liedteksten 

voor het Paduakoor, op muziek gezet door Paul Keij-

sers; zij zullen klinken bij zijn uitvaart), was anglist en 

bovenal een beminnelijk mens. We gaan hem heel erg 
missen. Dat hij ruste in vrede. 

 

Ton Groos 

 

 

 

 

                                                                             

VANUIT HET LOCATIETEAM 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER.  

Beste parochianen en sympathisanten van de Padua 

gemeenschap. 

Onze oproep voor de actie kerkbalans kwam mis-
schien wat laat op gang, maar toch. 

In de begeleidende brief van de actie gaf ik u aan 

hoe de locatie er financieel voorstaat. Zoals u kon 

lezen, zijn de kosten van afgelopen jaar vooral gaan 

zitten in de sterk gestegen energieprijzen. Fijn te 
merken dat u aan onze oproep gehoor heeft gege-

ven om bij te dragen! Tot nu toe hebben we toe-

zeggingen gekregen voor een bedrag van € 4200,00 

Maar we zijn er nog niet. Een oproep aan allen die 
nog geen tijd hebben gevonden om een bedrag 

over te maken: doen!  

 

Hierbij onze rekeningnummers  

INL96INGB0000940356 tnv RK parochie H Ste-
fanus,  

loc. Antonius van Padua  

NL08ABNA0418667160 tnv Parochie Antonius 

van Padua. 
Mocht U fiscaal gunstig uw bijdrage willen overma-

ken, dan helpen wij U daarbij graag. De Padua kerk 

heeft een ANBI-status met rsin 824137152 

Mail naar secretariaat@avpnijmegen.nl 

 
Martien Peters 
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Op 2 december van vorig jaar zat ik met enkele 

honderden anderen op de grond van de mij ver-

trouwde Verzoeningskerk in Taizé. Het was een 

Taizéviering zoals vele anderen, met gezang, gebed 

en indrukwekkende stilte. Maar toch was de dienst 
ook anders dan alle andere vieringen hiervoor. Aan 

het begin van de viering verzamelden alle broeders 

zich vooraan in de kerk (normaal zitten ze in het 

midden) om getuige te zijn van de overdracht van 
het priorsambt. Broeder Alois, prior sinds de 

moord op stichter Roger Schutz, droeg zijn ambt 

over aan de Engelse broeder Matthew.  

 

De viering raakte me om meerdere redenen recht 
in het hart. Natuurlijk, de vertrouwdheid van de 

gebeden, de liturgische uitzondering waarmee voor 

één keer een anglicaanse hymne werd gezongen, de 

gevoelde broederschap. Maar bovenal waren er die 
vier woorden waarmee broeder Matthew vanaf die 

2e december zijn ambt ziet omschreven: servant of 

the communion. Broeder Matthew ziet zichzelf niet 

in de eerste plaats als ‘de baas van de broeders’ en 

zelfs niet als de ‘eerste onder de gelijken’, maar als 
dienaar van de gemeenschap.  

 

Het riep bij mij in de stilte tijdens de viering maar 

vooral in de tijd daarna de vraag op: wat houdt dat 
in, de gemeenschap dienen? Zeker ook als lid van 

een parochiebestuur waar zes kerken onder ressor-

teren en dus (minstens) ook zes gemeenschappen, 

die samen dan weer deel uitmaken van die ene Ste-

fanusgemeenschap.  
Om bij dat laatste te beginnen: die Stefanusgemeen-

schap is nog minder één gemeenschap dan ik bij 

mijn aantreden in het parochiebestuur misschien 

gehoopt of gewenst had. Waar ik blij mee ben, is de 

diversiteit van onze parochie en de prachtige initia-
tieven in iedere locatie, maar het feit dat we elkaar 

nog (te) weinig weten te vinden stemt me soms 

droevig en soms ook wat onrustig. Op die momen-

ten is het goed om me te realiseren dat we onder-
weg zijn, zoals de titel van dit parochieblad ons ook 

altijd doet herinneren. Onze kerk is nooit ‘af’ en in 

het onderweg zijn kunnen we ons onderscheiden.  

 

Volgens mij kent de vraag hoe een gemeenschap te 
dienen dan ook geen definitief antwoord. Dat geldt 

voor mij, maar ook voor eenieder die de Antonius 

van Paduagemeenschap dient. Soms kan ook na ja-

ren trouwe dienst op een bepaalde manier een heel 
ander pad zich openen. Soms blijkt de al lang gele-

den ingeslagen weg nog verrassend actueel. Hoe het 

ook zij, volgens mij begint alles met het doorgron-

den van die twee kernwoorden: dienen en gemeen-

schap. We zijn allen dienaren; we staan niet altijd 
zelf aan het roer, noch in ons leven, noch in onze 

prachtige kerk. We leven boven alles van wat ons 

gegeven is door God.  

 

En wie dienen we uiteindelijk? De gemeenschap. 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 

zichzelf. Die woorden kunnen we alleen maar waar-

maken als we leven vanuit het diepe geloof dat we 

onderling verbonden zijn. Niet alleen binnen het 
Antonius van Padua-verband, maar ook in Stefanus-

verband en ver daarbuiten. We zijn als mensen alle-

maal aan elkaar gegeven. Het is aan ons om ge-

meenschappen te vormen van levende mensen, die 

verbonden zijn in geloof. Wat de toekomst ook 
moge brengen, op die manier hopen we elkaar te 

dienen. 

 

Dit jaar zullen we elkaar als parochiebestuur en 
locatie meermaals spreken over de toekomst van 

de gebouwen van de locatie. Als we daar de goede 

keuzes in maken, maken ze een duurzame toekomst 

voor de levende gemeenschap ook beter mogelijk. 

Daarbij bid ik stil dat de keuzes die we maken de 
gemeenschap dus mogen dienen, opdat de vreugde 

en eenvoud van de spiritualiteit van Taizé ook geest 

geven aan de toekomst van de Antonius van Padua- 

en Stefanusgemeenschap.  
 

Mark Buck,  

vice-voorzitter parochiebestuur H. Stefanus 

 

Vrijdag 22 maart is er weer een Taizé viering van 

17.00 - 18.00u. Inloop 16.45 - 17.00u.  Bij de deur 

met het bord "Silence'  van de Antonius van Padua 

kun je naar binnen. Deelname is €5.  

Kom en zing de liederen uit Taizé mee, afgewisseld 
met gedachtes en stiltes. Bji koud weer verhuizen 

we naar de serrekamer in de Pastorie.  

Hou de website 

in de gaten voor 

eventuele ver-
anderingen.  

Voor vragen en 

informatie, of 

wil je op de 
m a i l i n g l i j s t , 

neem dan con-

tact op met  

Kyra Hoogzaad. kyra@energyandharmony.nl.  

Tot dan!       Taizé werkgroep. 

GEMEENSCHAP DIENEN 

TAIZÉ VIERING PADUA 
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ONTMOETING MET DE ENGEL 8  

 
Al enkele weken heb ik mijn engel niet meer ontmoet. 

Eerlijk gezegd, ook niet direct aan haar gedacht. Advent, 

Kerst, Oudjaar, Nieuwjaar, het blijft een drukke en ook 

intrigerende periode. Nu is het al eind januari. Overigens, 
zo gauw het nieuwe jaar aangebroken is, lijkt het wel alsof 

de betovering van de decembermaand ineens verdwenen 

is. Er breekt, hoe dan ook, iets nieuws door. Alleen al het 

ochtendlicht is voor mij vanaf die eerste dag in dit nieuw 

jaar wezenlijk anders.  
 

Ik heb dus echter even niet opgelet. Verbergt mijn engel 

zich?  Is ze weggevlogen? Is zij door Boven teruggeroe-

pen? Of heeft zij zich op een onbewaakt ogenblik laten 
inpakken door de groep die de kerststal afbrak? Of-

schoon…wie weet, staat ze volgende maand weer in de 

kerk. Zou zomaar kunnen.  

 

De laatste keer dat ik haar sprak was ze pessimistisch 

gestemd. Wordt het ooit nog wat tussen mensen? Komt 

er ooit vrede? Maar is religie een instrument voor vrede? 

Waar gaat het dan om in religie? Vraag die mij zo vaak 
bezighoudt.  

 

Van meester Eckhardt is de uitspraak: Over al het gescha-

pene ligt de schaduw van het niet-zijn.  Dat niet-zijn vertaalt 

zich in vormen als noodlot, dood, depressie, leegte, vol-
strekte zinloosheid. Wie ouder wordt weet dat de 

scheidslijnen tussen vitaliteit, geluk, toekomstperspectief 

en ziekte of ongeluk vaak flinterdun zijn.  

 

Wij als mensen, levende personen hebben niet om het 
leven gevraagd. Zonder zelf te willen, zijn wij, niet zelden 

door liefde en genegenheid, maar soms ook door blinde 

drift, op aarde gezet. Waartoe, hoe nu verder? Uiteinde-

lijk blijven wij toch staan voor een raadsel, mysterie. We 
denken erover na, lezen, studeren. Werkelijk sluitende 

verklaringen, noch voor de wereld, noch voor onszelf 

zullen we niet vinden. Het lijkt er op dat ons niets anders 

rest dan (samen met anderen) ‘op reis’ te gaan en daarin 

onszelf en het leven leren te aanvaarden.  
 

Maar dat aanvaarden vraagt om een sprong. Het durven 

wagen van een sprong, een sprong van vertrouwen, van 

hoe dan ook, geloof in het leven, in jezelf, in de wereld. 
Hoe wil je het noemen.  

 

Dan lees ik over het vertrouwen, zoals Abraham dat liet 

zien toen hij vertrok uit Ur op weg naar het onbekende 

land. En zoals Mozes dat liet zien toen hij zijn volk door 
de woestijn leidde, op weg naar het beloofde land. Het 

gaat dus om het geloof, een vertrouwen in ‘een zijn’ dat 

sterker is dan het ‘niet-zijn’; in ‘een zijn’ dat je draagt, dat 

de grond is van alle zijn-den. Een ‘zijn’ dat we misschien 
ook wel aanduiden met de naam God, en dat door Jezus 

‘de Vader’ genoemd werd.  

 

Vertrouwen grondeloos vertrouwen, de moed om ver-

trouwen, misschien draait het daar om. Ook namens mijn, 
wellicht ingepakte engel, een goed 2024. 

 

Rob van Woerkom 

 

VIERING VAN INKEER EN VERGEVING 

Voor dinsdag 26 maart bereiden we weer een Viering van 

inkeer en vergeving voor. Het is een bezinnende viering 

tijdens de Goede Week. 
We lezen enkele teksten, bidden samen, zingen een aantal 

liederen en zijn stil om na te denken. 

 

Soms gaan dingen in je leven goed, soms gaat het minder. 

Daar rustig over na denken en de oprechte keuze maken 
om het een volgende keer beter te doen. 

Van harte welkom om 19.00 uur in de kerk. 

 

Anneke Leisink 

 

Rob van Woerkom 
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Zoals afgelopen (zeer succesvolle) Adventsperiode wil-

len wij ook nu weer met de komende Vastenperiode 

een Whatsappgroep in het leven roepen.  

Deelnemers aan Samen Antonius ontvangen dan weer 

iedere dag tijdens die Vastenperiode een korte medita-
tieve bijdrage. Geschreven, gesproken of gezongen.. Zo 

leven we samen toe naar Pasen.  

 

Het zou ook heel bijzonder en inspirerend kunnen zijn 
als wij dat komende Vastenperiode samen met de Effata

-gemeenschap kunnen doen. We hebben pogingen in 

het werk gezet om daartoe te komen.* Ook dit keer 

hebben we ervoor gekozen om de bijdragen te laten 

aansluiten bij de Evangelietekst van de zondagen in de 
Vasten. Dat kan natuurlijk op iedere manier die bij de-

gene die meedoet past. We verwachten dus niet 7 mini-

preekjes, maar vinden het juist ook leuk als je heel vrij 

aan de slag gaat met een thema of een woord uit de 
Evangelietekst dat je aanspreekt en dat met ons deelt. 

Verder zijn de spelregels: max. 375 woorden voor een 

geschreven tekst, max. 2 minuten voor een gesproken 

tekst. En alleen eigen creaties, dus geen filmpjes o.i.d. 

van internet. 
 

Doe je mee? Leuk! Laat het ons zo spoedig mogelijk 

weten, dan kan Liesbeth Jansen aan de slag met het 

rooster. Tot nu toe is het rooster nog niet helemaal gevuld, 
dus we hopen nog op extra bijdragen. Heb je een voor-

keur voor een bepaalde datum? Dan horen wij het ook 

graag en proberen wij daar rekening mee te houden.  

 

• 18 februari Marcus1, 12 - 15 

• 25 februari Marcus 9, 2 -10 

• 03 maart  Johannes 2, 13 - 25   

• 10 maart  Johannes 3, 14 - 21 

• 17 maart  Johannes 12, 20 - 33 

• 24 maart  Marcus 15, 1 - 3 

• 31 maart  Johannes 20, 1 - 9 
 

Voorbeeld: als je staat ingeroosterd op 7 maart, maak je 

dus een bijdrage naar aanleiding van Johannes 3,14 - 21. 

 

Hartelijke groet, 
Liesbeth Jansen 

Rob van Woerkom 

 

*Wanneer we met de Effata-gemeenschap samen de 
App organiseren veranderen we de naam van de app in: 

Samen Vasten 2024 

 

 

Op dinsdag 12 maart is er weer 

een Vastenmaaltijd. Een maaltijd 

die eenvoudig is en waarbij het 

samen eten heel belangrijk is. 

Een maaltijd samen met andere 
tafelgenoten dan gewoonlijk. 

Terwijl je jezelf bewust bent dat 

wij zo gelukkig zijn, dat we iede-

re dag voldoende en gezond kun-
nen eten. Voor zoveel mede-

mensen op de wereld is dit on-

bereikbaar……….. 

 

We schrijven op die avond weer kaarten naar patiënten 
in de Pompekliniek. Mensen die vaak jarenlang vastzit-

ten en soms nauwelijks nog contact hebben met familie 

en vrienden. Zo’n kaart kan een teken zijn dat je, on-

danks alles, de moeite waard bent. Iemand heeft je die 
kaart geschreven en wenst je het goede! 

Op die avond is er ook aandacht voor ons Vastenactie 

doel. Hulp, ruimte en aandacht voor moslim- en chris-

tenjongeren in Homs in Syrië. Zij verdienen het, in een 

grotendeels nog verwoest land, aandacht, hulp en ruim-
te te krijgen op hun weg naar volwassenheid. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

In de kerk zullen lijsten komen liggen waar u zich op 

kunt opgeven voor de maaltijd en eventueel om een  

eenvoudige stamppot maaltijd voor ongeveer zes men-
sen te koken. 

Neemt u zelf een bord, bestek, glas en toetjesschaaltje 

mee? 

We willen heel graag om 18.00 uur beginnen! 

 
U bent van harte welkom op 12 maart 2024                

in het parochiehuis! 

 

Anneke Leisink 

WHATSAPP GROEP TIJDENS DE VASTEN VASTENMAALTIJD 

Vastenmaaltijd 20 maart 2023 

Ruime keus aan 

 stamppotten 



 

 

Pagina 8 
 

 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 
 

Sinds 11 juni 2023 ben ik een vaste bezoeker van de 

zondagochtendvieringen in de Antonius van Paduakerk. 

Hoewel ik al met best wat parochianen gesproken heb 

zal ik me toch even voorstellen. Mijn naam is Michiel 
de Koning, ben 55 jaar jong en kom oorspronkelijk uit 

het Brabantse Uden. Ik ben de trotse vader van drie 

kinderen, een dochter en twee zonen. Helaas heeft 

mijn huwelijk geen standgehouden en ben ik in een 
scheidingsprocedure terecht gekomen. Wat ervoor 

gezorgd heeft dat er de laatste anderhalf jaar nogal wat 

op z´n kop gezet is in mijn leven. Dat is ook de reden 

geweest om weer eens een kerk binnen te stappen.  

 
Alhoewel ik katholiek ben opgevoed (Brabantse 

roots), ben ik sinds mijn jeugd niet meer praktiserend 

christen. Toch ben ik altijd wel zoekende geweest naar 

spiritualiteit en levensvragen (wat is de zin van het le-
ven). En zeker in de levensfase waar ik nu zit was ik op 

zoek naar rust, opvulling van leegte (gemis van het ge-

zin), troost, ....  Daarom dus afgelopen jaar de dichtst-

bijzijnde kerk binnengestapt: de AvP kerk. 

Wat ik toen ervaren heb was hartverwarmend: een 
heel gastvrije gemeenschap, met mensen die open 

staan voor elkaar en voor vreemdelingen. Het is een 

warme parochie met ruimte voor vreugde én verdriet. 

Het is een plek waar ook ruimte is voor de moeilijke 
periodes in een leven. Waar ik met mijn verdriet, 

boosheid en angst terecht kan, waar troostende woor-

den gesproken worden en een luisterend oor is. En dit 

alles zorgt ervoor dat mijn pijn een plekje krijgt, dat ik 

het niet wegstop maar het aanga en het verwerk. Hier-
door heb ik veel over mezelf geleerd en kan ik weer 

groeien. 

 

Daarom ben ik ook zo blij dat ik in juni deze kerk ben 

binnengestapt. Ik heb zoveel mooie nieuwe mensen 
leren kennen, waardevolle gesprekken gevoerd. De 

kerk is voor mij een vast ritueel geworden in de week. 

Even een moment om stil te staan en te voelen. En er 

worden vaak cadeautjes uitgedeeld in de vorm van 
mooie gesproken woorden of een muzikale bijdrage. 

Dat had ik een half jaar geleden niet verwacht, maar ik 

verheug me vaak weer op de zondagmorgen. Om de 

mensen weer te ontmoeten, om weer geïnspireerd te 

worden door woorden of ontroerd door muziek. Ik 
ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze 

mooie parochiegemeenschap. Alleen zal ik komende 

zondag verstek laten gaan, omdat de carnaval lonkt 

(Brabantse roots). Maar daarna hoop ik jullie weer te 
treffen in de AvP kerk. 

 

We blijven Oekraïne steunen De oorlog in Oekraïne 

duurt nu al bijna twee jaar. Er wordt nog altijd zwaar 

gevochten en er sneuvelen dagelijks veel mensen, aan 

beide kanten. Opnieuw zamelen we artikelen in waar-
aan men grote behoefte heeft. Op onderstaande lijst 

staan ook levensmiddelen. Men wil heel graag in de 

stad Mukacheve (in het Zuidwesten van Oekraïne) 

levensmiddelenpakketten gaan geven aan gezinnen 
waarvan de kostwinners zijn omgekomen of verdwe-

nen tijdens de oorlog.. Deze mensen hebben al een 

geliefde verloren en hebben nu ook geen inkomsten 

meer. 

 
WAT ZAMELEN WE IN: 

Voedingsmiddelen: blikken/potten groenten, witte 

bloem om brood te bakken, zonnebloemolie, suiker 

rijst, macaroni, macaroni saus.                                
babyartikelen:  babyvoeding/flessen, luiers/

billendoekjes.  

verbandmiddelen, maandverband, incontinentiemat.  

drogisterijartikelen: stukken zeep, deodorant, dou-

chegel, tandpasta, tandenborstels, kaarsen, lucifers.     
hulpmiddelen voor de gewonden: 

rolstoelen, rollators, douchebrancards, douchestoelen, 

krukken en soortgelijke hulpmiddelen.  

 
WANNEER: We starten in veel kerken in Nijmegen 

Overbetuwe in het weekend van 17/18 februari 2024 

en we sluiten af op 17 maart 2024. De kerk is geopend 

op zondag van 11.00 tot 12.00 uur.                                   

en op  woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
WAAR: Antonius van Paduakerk en vele kerken in 

Nijmegen Overbetuwe.  
 
In Surya Project hebben we een betrouwbare organi-
satie die een intensieve samenwerking heeft met de 

Europese Hulporganisatie NEEKA. Zij weten waar de 

ingezamelde hulpmiddelen het hardst nodig zijn en zor-

gen dat ze ter plekke komen. U kunt ook geld overma-

ken:  
NL20 INGB 0002260342 t.n.v. LJWM Simons o.v.v. 

Humanitarian Aid Ukraïne. Voor meer informatie kunt 

u bellen met 024-3237000.  

 
Als individu kun je heel weinig doen, maar hopelijk kunnen 

we samen het leed in Oekraïne een beetje verzachten.  
 
De  oecumen i s che  werkgroep  d i acon ie                    

van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk. 

DIACONIE, OPNIEUW ACTIE VOOR OEKRAINE 

Michiel de Koning 
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Kerstmis, het is al weer even geleden. Onze expogroep 

en Kerst-Inn-groep kijkt met veel tevredenheid terug 

op dat weekend voor Kerstmis. Het was een beetje 

spannend of we alles 

wel op tijd klaar zou-
den hebben, want er 

was ook een begrafe-

nis in de kerk, waar-

door een werkdag 
weg viel, maar met 

alle inzet is dat prima 

gelukt. Hulde aan de 

Expogroep!  

 
Zaterdag 16 dec. was 

er een komen en 

gaan van bezoekers, 

Op zondag 17 dec.   
ook, als we de mensen van het meezing-uur daarbij op-

tellen.  

Het weekend bracht 250 bezoekers naar onze kerk.  

  

De Kerst-Inn bracht ± €2100 op. Daarmee is de laatste 

termijnbetaling van de warmtekussens voor het koor 
afgelost. Het koor was en is er erg blij mee. Het Kerst-

verhaal met de meezingliederen was een succes. Men 

sprak mij aan en vertelde dat ze hadden genoten van 

het verhaal en dat ze hadden meegezongen zonder het 

tekstboekje te gebruiken. Ze kenden nog alle liederen 
van buiten.  

Nu Kerstmis dan achter ons ligt borrelt de energie ge-
woon door en kijken we uit naar de Passietijd en Pasen. 

Dit jaar wordt dat een bijzondere tijd.  

Op Palmzondag, dat is precies een week vóór Pasen, 

hebben we in onze kerk een mooie expositie ingericht. 
Maria Nolet (gestorven in 2020) was lange tijd erg be-

trokken bij onze geloofsgemeenschap én een schilderes 

van iconen. Haar zoon Thomas geeft een flink aantal 

iconen te leen om in onze kerk te exposeren. Daarbij 

mogen er ook een aantal iconen verkocht worden. De 

hoogste bieder bemachtigt een van die prachtige ico-

nen. Dit kondigden we al aan bij de Kerst-Inn maar het 
kon toen nog niet gerealiseerd worden. De iconen zul-

len vanaf Palmzondag (24 maart) een week  lang te zien 

zijn en een aantal ervan kan gekocht worden. De op-

brengst van de verkochte iconen zal, volgens de wens 

van Thomas, via Suryaproject gegeven worden aan een 
instelling in Oekraïne waar kinderen worden opgevan-

gen en waar een extra centje erg welkom is. Er zullen 

ook pakjes kaarten te koop zijn met afbeeldingen van 

iconen geschilderd door Maria Nolet. Dus een mooie 
gelegenheid om onze kerk tijdens de Goede Week te 

bezoeken.  

We openen de tentoonstelling op diezelfde Passiezon-

dag 24 maart om 15.00 uur met een  Passieconcert. 

(vrij entree, vrijwillige bijdrage voor het goede doel). Al 
onze drie koren dragen hun steentje bij. Daarbij zullen 

zangeres Charlotte Asberg, Organist Paul Keijsers en 

trompettist Herman Hopman ons in de sfeer van de 

Passieweek brengen met passende muziek. Alles bij 

elkaar een Passieconcert en een tentoonstelling om, op 
weg naar Pasen, naar uit te kijken. Samengevat: 

 

Passieconcert   zondag 24 mrt. 15.00 – 16.00 uur,                        

Iconen Expositie zondag 24 mrt.   16.00  – 18.00 uur,  

Maandag t/m Witte donderdag     14.00 – 16.00 uur,           
(Niet op Goede Vrijdag i.v.m. Kruisweg).                 

Paaszaterdag 11-13.00 uur en Paaszondag 12–15.00 uur.  

Kom en geniet. 

 
Addy Groos 

TERUG EN VOORUIT 

PASSIE CONCERT 

ICONEN EXPOSITIE 
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BUITENSLUITEN OF OPNEMEN  
 
Op de 6e zondag door het Kerkelijk jaar worden we in 

de lezingen geconfronteerd met buitensluiten, maar 

ook met opnemen. Zonder echte kwade bedoelingen 

sluiten we soms iemand uit. Het overkomt mij. U her-
kent het vast: ik ben lang niet bij persoon .. geweest, 

maar nu heb ik even geen tijd.  

We vergeten soms dat mensen, ook binnen een rela-

tie, eenzaam kunnen zijn en uitkijken naar een bezoek-

je, een beetje licht in hun leven. Licht dat Jezus ons wil 
brengen. Alleen moeten wij dat licht willen zien en 

erin geloven. Het voorbeeld van Hem volgen.  

We zingen op die februarizondag:  

- Wij treden in uw licht, op u is onze hoop gericht.            
- God, die het heil der mensen heeft bereid, geef dat 

uw verlossend woord in vertrouwen wordt aanhoord.

– Breng al uw schapen weer tesaam.  

Laten we bidden en vragen om dat licht, dat ons kan 

helpen bij het samenbrengen van verdeeldheden.  
 

Ook op zondag 11 maart, de 4de zondag van de veer-

tigdagentijd vragen we om licht. Soms hebben we zelf 

of iemand in onze buurt wat tegenslagen die verwerkt 
moeten worden. Ook dan is een kaartje, een telefoon-

tje of een bezoekje een lichtpunt voor die ander.  

 

De vastentijd is een tijd van inkeer, van reflectie, van 

kijken naar je leven. Hoe doe ik dat naar de mede-

mens toe? Kan ik die aandacht geven?                    

Het is ook de tijd van de natuur, waar voorzichtig de 
eerste lentebloemen zich laten zien. Ook in de natuur 

is aandacht, licht nodig en wonderlijk hoe alles in de 

natuur zich dan hersteld.  We zingen in het lied:                                       

All things bright and beautiful van al het wonderlijke 

waar we ons op mogen verheugen.                                       

 
Alle dingen helder en schitterend, alle schepselen, klein en 

groot, alle dingen wijs en wonderlijk; God maakte ze alle-

maal.  

 

Addy Groos 

Wat begon als een actie voor de gehele Stefanusparo-

chie (aangekondigd in de kerstnummers van onze loca-

tiebladen), mondde op zondag 17 dec. 2023 uit in een 
collecte in de Dominicuskerk en een actie tijdens de 

Kerstfair van de Antonius van Padualocatie. Het Ste-

fanusbestuur mailde mij dat het géén goed idee was 

om tijdens de kerkelijke adventsactie nogmaals een 

beroep te doen op de kerkgangers. Het artikel was 
toen al gedrukt in het kerstnummer. Gelukkig, zeg ik. 

Want onze gezamenlijke actie heeft een mooi bedrag 

van 620,00 euro opgeleverd.  

 
Samen met Beppie Peters ben ik de cheque met het 

bedrag in de brievenbus van het Glazen Huis gaan 

stoppen. Dat was een belevenis. Beppie en ik troffen 

elkaar op Plein 44. Met de in elkaar geknutselde che-

que hebben we ons in de Augustijnenstraat gemeld bij 
het ‘chequepunt’ om het bedrag te laten registreren. 

We werden hartelijk ontvangen en geprézen om het 

mooie bedrag. En dan te bedenken dat er in de rij voor 

de brievenbus mensen stonden met cheques van wel 

25.000 euro. 
De interviewer bij de brievenbus liet iedereen aan het 

woord om te vertellen welke actie ondernomen was 

om tot het bedrag te komen en ook wij deden ons 

verhaal. Mooi was ook te voelen dat de mensen in de 
rij voor de brievenbus en op de hele markt ‘samen’ 

waren. Er heerste een sfeer van ‘samen voor het goede 

doel - geld inzamelen voor de stichting A.L.S. -, en ge-

loven in een betere toekomst met name voor ALS pa-

tiënten.’ Ons brievenbus-
moment is vastgelegd door 

enthousiaste mannen die 

achter ons in de rij stonden.  

 
Joyce Nissen. 

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE 

CHEQUE VOOR SERIOUS REQUEST 
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Het is inmiddels een goede traditie dat er in de Anto-
nius van Paduakerk met Kerstmis en Pasen kleuter-

vieringen gehouden worden. In de vorm van een laag-

drempelig toneelstuk wordt hierin het Kerst- en 

Paasverhaal ten geho-

re gebracht voor kin-
deren, hun ouders, 

grootouders en ove-

rige belangstellenden. 

Afgelopen 24 decem-
ber werd het toneel-

stuk ‘Op kraamvisite 

in Bethlehem’ met 

plezier vertolkt door enthousiaste AvP vrijwilligers en 

vijf talentvolle kinderen. Als klap op de vuurpijl was 
er weer een levende 

kerststal te bewon-

deren. Het aantal 

bezoekers overtrof 
de verwachtingen en 

de kritieken waren 

lovend. 

z a t e r d a g m i d d a g          

30 maart 2024 

15:30u. – 16:00u.  
staat de volgende kleu-

terviering gepland, die 

in het teken zal staan van het Paasverhaal. Reserveer 

dus dit tijdstip in de agenda. In de volgende Antonius 

Onderweg zal een korte beschrijving van deze kleuter
-Paasviering gegeven worden. 

 

Theo Brock 

Zorg voor de natuur is een actueel thema. Het chris-

telijke geloof nodigt uit om het leven en de natuur te 

zien als schepping, als een geschenk van God met or-
de en samenhang, waarin de mens een eigen plaats 

krijgt. Op basis hiervan voelen gelovige mensen zich 

verbonden met al wat leeft. In een stadse omgeving is 

de natuur steeds meer in verdrukking gekomen. Om 

die band tussen mens en natuur te herontdekken en 
waar te maken wat bedoeld wordt met huis van God 

en huis van de buurt is de gedachte ontstaan om het 

stuk natuur achter de pastorie en naast de kerk, voor 

de buurt in te richten als stadsvoedselbos. Dit te ont-

wikkelen stadsvoedselbos is gedacht aan te sluiten bij 

de buurttuin het Galgenweitje.   

Een stadsvoedselbos is een door mensen ontworpen 
ecosysteem met diverse voornamelijk eetbare, meer-

jarige plantensoorten. Denk aan appel, noten, vlier, 

framboos, klimspinazie en rozemarijn. De meerjarige 

planten groeien samen tot een zelfvoorzienend sys-

teem waarin elke plant haar steentje bijdraagt: van 
het verbeteren van de bodemstructuur en het vast-

leggen van stikstof tot het bieden van een thuishaven 

aan wormen, insecten en andere dieren. In een voed-

selbos hoeven we daarom niet te werken met (kunst)
mest of gif en hoeven we niet te schoffelen of on-

kruid te wieden. We monitoren het ecosysteem en 

sturen dit waar nodig bij. Het stadsvoedselbos nodigt 

de bewoners van de buurt uit om samen te genieten 

van de natuur, elkaar daar te ontmoeten en de band 
met de Padua gemeenschap te versterken.            

Een jong bedrijfje heeft zich bereid verklaard het 

stadsvoedselbos vorm en inhoud te geven. Het initia-

tief vindt ook een positieve weerklank bij de Ge-

meente Nijmegen, uitgesproken door de wijkregis-
seurs van Nijmegen Oost. Binnenkort gaat u er meer 

over horen.  

 

Martien Peters 

De meditatieve dansochtenden op vrijdag in het 

voorjaar zijn weer gestart.  

Wil je nog meedoen neem dan contact op 
met marij_de_rooij@hotmail.com  

of bel haar op 06 - 21526493.  

 

data : 16 en 23 febr, 15 en 29 maart en 12 april.  
voor meer informatie zie website AvP.  

 

Marij de Rooij 

SACRED DANCE 

KLEUTERVIERINGEN  

HET PADUA STADSVOEDSELBOS 

mailto:marij_de_rooij@hotmail.com


Antonius van Padua in beeld 

februari                                  

 
vrij 16 febr. 10-12u        Parochiehuis 

Sacred Dance 

za  17 febr. 8.30u         Pelgrimskapel     

Vertrekceremonie WMZ 

di  21 febr. 18-19.30u    Parochiehuis 

Buurt aan Tafel 

vrij 23 febr.10-12u        Parochiehuis 

Sacred Dance 

 

maart                                            
 
di    5 mrt. 15.30-17u          Pastorie 

Dinsdagconferentie 

di    5 mrt. 18-19.30u     Parochiehuis 

Buurt aan Tafel 

zo 10 mrt.11.30-15.30u   Jacobkapel  

Stiltewandeling WMZ  

Info: www.wegenmetzegen.nl 

di   12 mrt. 15.30-17u          Pastorie 

Dinsdagconferentie 

vrij 15 mrt.10-12u         Parochiehuis 

Sacred Dance 

za  16 mrt. 8.30u         Pelgrimskapel     

Vertrekceremonie WMZ 

di   19 mrt. 15.30-17u          Pastorie 

Dinsdagconferentie 

vrij  22 mrt. 17-18u             AvPkerk 

Taizeviering  

zo   24 mrt.                         AvPkerk 

Passie Concert 15-16u  

Iconen Expositie 16-18u         

 

 

 

 

Agenda, activiteiten 

februari 

 
zo 11 febr.; 10.00u 

Voorganger: Tjeu v.Knippenberg  

overweging Marieke v.d.Ven 

m.m.v. Paduakoor 

wo 14 febr.; 19.00u  

Aswoensdag 

Voorganger: Eduard Kimman  

m.m.v. cantor 

zo 18 febr.; 10.00u  

1ste zondag veertigdagentijd 

Voorganger: Louis Sibbald  

m.m.v. cantor 

zo 25 febr.; 10.00u 

2e zondag veertigdagentijd 

Voorganger: Cecile Kuijpers 

 m.m.v. Gregoriaans koor 
 
Maart 
 
zo 3 maart; 10.00u 

3e zondag veertigdagentijd 

Voorganger: Kees Megens  

m.m.v. cantor 

zo 10 maart; 10.00u 

4e zondag veertigdagentijd 

Voorganger: Tjeu van Knippenberg  

m.m.v. Paduakoor 

zo 17 maart; 10.00u 

5e zondag veertigdagentijd 

Voorganger: Theo Brock  

m.m.v. cantor 

Agenda, vieringen 

Antonius op vakantie 

Deze foto is gemaakt in 2010 in de 

parochiekerk van Dorfgastein. Dit 

beeld is  anders dan een standaard 

Antonius beeld. 

We kwamen het tegen op onze zo-

mervakantie in het Gasteiner Tal in 

Oostenrijk. Naast de kerk ligt een 

kleine begraafplaats. Bij kerken be-

zoeken in de vakantie hoort de be-

graafplaats erbij. Wat je in Neder-

land uiteraard niet ziet zijn graven 

van mensen die omgekomen zijn in 

de bergen. Altijd iets om even bij stil 

te staan. 
 

Mieke Dahlhaus 

         Concert  
Passieconcert van Kamerkoor                               

Mnemosyne  

   (Goede)Vrijdag 29 mrt 20.15u.  

Antonius van Paduakerk,  Nijmegen 

Bezoekgroep 

 
Heeft iemand bij u in de buurt/straat 

behoefte aan een gesprekje of be-

zoekje? Meldt het bij  Josette Len-

dersvan de bezoekgroep 
Josette.lenders@gmail.com 

Dinsdag Conferenties 2024  

Thema:  

Natuur, mens en klimaat  
 
Bijeenkomsten  

begeleid door  

Rob van Woerkom en Leon Claesen 

* Dinsdag 5 maart Waar staan wij vóór?  
 
* Dinsdag 12 maart: Mens en Natuur   
 
* Dinsdag 19 maart: Brief over de natuur  
 
* Dinsdag 26 maart: Waar stáán wij voor?  
 
Voor wie: voor ieder die gemotiveerd is 

zich te verdiepen in oude en nieuwe 

bronnen van spiritualiteit               

Plaats: serrezaal pastorie Antonius van 

Paduakerk Groesbeekseweg 96, Nijm. 

Tijd: 15.30 – 17.00 uur  

 

Aanmelden: niet nodig, geen kosten 
info: mariekevandven@vincentdepaulcenter.nl  Www.kamerkoor mnemosyne.nl 

www.mnemosyne.nl 


