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Vooraf 

Vreemd misschien, maar pas onlangs realiseerde ik me 

ð wat ik al jaren geleden had kunnen en misschien wel 

moeten weten ð dat we in de liturgie op en rond kerst-

mis jaarlijks precies dezelfde teksten lezen. Geen drie-

jaarlijkse wisselingen, zoals de meeste andere teksten, 

maar jaarlijks vaste teksten op een vaste plaats. In de 

nachtmis is dat Lucas, op kerstmorgen Johannes en met 

Driekoningen Matteus.  

 

Het zijn drie heel verschillende lezingen: een lieflijke 

lezing, een mysterieuze lezing en een nuchtere lezing. 

Wat hebben deze drie lezingen met de geboorte van 

Jezus te maken en wat kunnen ze voor ons betekenen?  

 

 

Drie lezingen 

In de nachtmis lezen we het verhaal van Lucas. De tekst 

vertelt ons over de volkstelling, de geboorte van Jezus 

en over de herders op het veld. De herders zijn een-

voudig en rustig aanwezig. Zij zijn niet bang voor het 

donker van de nacht, zij zijn toegewijd aan hen die aan 

hun zorg zijn toevertrouwd en ontvankelijk voor de 

engelenboodschap dat in de buurt een redder is gebo-

ren. Zij zijn zoals wij misschien wel meer zouden willen 

zijn: wakker, zorgzaam en open. 

 

In de dagmis lezen we het verhaal van Johannes. De 

tekst vertelt ons over het woord dat was in den begin-

ne en van waaruit alles is ontstaan. Een levend woord 

dat elke duisternis verlichten kan. Dat woord is met de 

geboorte van Jezus vlees geworden en het heeft letter-

lijk onder ons gewoond. Een mysterieuze tekst: over 

welk woord gaat het dan en hoezo kan een woord 

scheppen, redden of licht doen schijnen? Er zijn meer 

vragen dan antwoorden. Maar dan toch, al vragende en 

zoekende worden we ons steeds meer bewust van de 

hoogte, diepte en weidsheid van de werkelijkheid waar-

in we leven, hoewel we nooit ten volle zullen weten.    

   

Met Driekoningen lezen we het verhaal van Matteus. 

De tekst vertelt ons over de drie wijzen uit het oosten 

en over de koning in Jeruzalem die daar behoorlijk ze-

nuwachtig van wordt. Twee soorten koningen: drie wij-

ze koningen die de tekenen van de tijd verstaan en dur-

ven vertrouwen op een nieuw begin. En een paranoïde 

koning die de zaak niet vertrouwt en zijn angst laat   

 

regeren. Met Matteus komen we tot de nuchtere vast-

stelling dat in de wereld goed en kwaad naast elkaar 

bestaan en dat het oefening vraagt om beide in hun ein-

deloze varianten te leren onderscheiden.    

  

Tot slot  

Wat kunnen we leren van deze drie lezingen rond de 

geboorte van Jezus? Van Lucas kunnen we leren om het 

lieflijke en onbevangene in onszelf niet te verliezen. Van 

Johannes kunnen we leren om onszelf vragen te blijven 

stellen, om ons te blijven ontwikkelen door met de 

bronnen en met elkaar in gesprek te blijven. Van Mat-

teus kunnen we de nuchterheid leren om een reële blik 

op onszelf en op de wereld te houden.  

 

Met Kerstmis vieren we het vreugdevolle feit dat er 

een lichtend woord in de wereld is gekomen om ons te 

helpen bij dit leren. Te helpen om onze lieflijke kern te 

behoeden, om ons te blijven ontwikkelen en om de 

ambivalente werkelijkheid waarin we leven, moedig on-

der ogen te zien.  

 

Ik verheug me op de herinnering aan de geboorte van 

Jezus en op de geboorteverhalen die door de evangelis-

ten met zoveel zorg, zeggingskracht en inspiratie voor 

ons zijn verwoord.  

   

Marieke van de Ven    

 

 

 

 

 

 

GEBOORTEVERHALEN   

 

Ster zoeken  

 

vers geboren baby 

ergens in het oosten 

ver van een herberg 

in een bedje van puin 

 

hemels lichaampje 

van hoop 

laat wijzen uit alle windstreken 

je vinden 

 

mirre, wierook en goud 

niet nodig 

vrede, warmte en troost 

wel. 

 

 

Annemarie van den Brink 

Uit: Dichter, Kerst. Uitgave van Plint 2025 
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Begin november hoorde ik op de radio alweer de Kerst

-hit van Mariah Carey: òAll I want for Christmas is 

youó. òDat is tamelijk op tijdó, dacht ik. Het lijkt elk jaar 

gekker te worden. We springen begin november al di-

rect naar eind december. En daartussen gebeurt kenne-

lijk heel weinig.  

 

Maar dat is allesbehalve zo. Niemand gaat van hoogte-

punt naar hoogtepunt. Dat is eigen aan het leven. Een 

bergbeklimmer gaat nooit van bergtop naar bergtop. 

Daar zit een hele weg tussen van afdalen, uitblazen, 

voorbereiden en opklimmen naar de volgende piek.  

 

En evenzo in het geestelijk leven. De Amerikaanse bis-

schop Mgr. Robert Barron zegt altijd òthe soul wants 

slowó. Vertaald: òde ziel wil langzaam, wil de tijd ne-

menó. Onze kerkelijke kalender is zo mooi opgebouwd. 

We gaan liturgisch ook van hoogtepunt naar hoogte-

punt. Maar é daartussen is er een bewuste tijd voor 

afdalen, uitblazen, voorbereiden en opklimmen.  

Kerstmis is niet zomaar een hoogtepunt maar het eind-

doel van een geestelijke reis. Deze reis heet de Ad-

ventstijd ð en begint op de zondag na het hoogfeest van 

Christus Koning. Zij is een tijd van voorbereiding op en 

uitzien naar de geboorte van Jezus Christus. En dit mag 

een dankbare en vreugdevolle tijd zijn.  

 

Een docent op het seminarie gaf ons vroeger drie 

woorden die kunnen helpen bij een vruchtbare Ad-

ventstijd: wachten, waken en wensen. Vergelijk het met 

een moeder die in verwachting is. Zij wacht op wat ko-

men gaat op het juiste moment. Maar is alert (waken) 

op datgene wat niet goed is voor haar kindje. Verder 

ziet ze met vertrouwen uit en hoopt (wenst) op het 

beste.  

 

Zo ook in ons geestelijk leven. We zien uit naar 

(wachten) op Gods komende aanwezigheid in de we-

reld. En we vertrouwen erop dat God-die-mens-wordt 

ook concreet een betekenis heeft voor mijn eigen le-

ven. Daarom wachten we met een hoop in ons hart 

(wensen). Verder mogen we alert (waken) zijn op dat-

gene wat de komst van Jezus in ons eigen hart belem-

mert of verhindert. 

 

We mogen onszelf vernieuwen in Ad-

ventstijd. De sfeer van de Advent gaat 

over ingetogenheid en zelfreflectie: 

ben ik klaar om Kerstmis echt als een  

 

feest te vieren? Wat kan ik veranderen? De woorden 

wachten, waken en wensen kunnen dienen als een leid-

raad om te groeien in dankbaarheid, vertrouwen en 

hoop. Als we zo vernieuwd de Kersttijd binnengaan, 

dan wordt Kerstmis ook echt 

een feest. Een goede Advent-

tijd toegewenst en een zalig 

Kerstmis. 

 

Hartelijke groet, 

 

Pastoor Steijaert 

 

KERSTBOODSCHAP   

 

 

 KERSTGEBED 
 

 Stuur ons weer engelen, God 

 Die licht ontsteken 

 Aan sterren van hoop 

 

 Stuur ons weer engelen, God  

 Met bekers vol troost 

 Voor een wereld vol verdriet 

 

 Stuur ons weer engelen, God 

 Wachters in de nacht 

 Waakzaam uitziend naar de morgen 

 

 Stuur ons weer engelen God 

 Met lachende gezichten 

 Die zingen over vrede 

 

 Stuur ons weer engelen God 

 Liefde-vogels uit de hemel 

 Geest en kracht voor onze aarde 

 

 Stuur ons weer engelen God 

 Dromers zieners herders 

 Voor wie het leven heilig is 

 

 Stuur ons weer engelen, God 

 Die beroeren en ontroeren 

 Het is de hoogste tijd 

 

 

(Gevonden in een enveloppe vol mooie kerstteksten  

verzamelt door A. Veenboer-Benda (1940-2024) 



 

 

 

Dit artikel is met toestemming van uitgeverij Adveniat overgenomen uit een katern:  Van Allerheiligen tot Kerstmis 2020 
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In de kerk is iedereen 

welkom. Het is met 

kerkgebouwen als met 

de stal van Betlehem. 

Die stal staat aan alle 

kanten open. En ieder 

kan er zo naar binnen 

lopen.  

Je vindt er eenvoudige mensen: een kind, een man en 

een vrouw, wat dieren en herders. Zo is het ook met 

een kerk. Er wordt niet gevraagd wie je bent en wat je 

komt doen. Je hoeft niet te betalen, je kunt er zomaar 

binnenlopen. We mogen er even op onszelf en in de 

stilte zijn. In de kerk kunnen we bezinnen en huilen, 

bidden, praten en biechten, vergeving ontvangen en 

kracht. We mogen er onszelf zijn, we hoeven geen 

schijn op te houden, geen rol aan te nemen. We mogen 

ook ervaren dat we klein zijn, nietige mensen -hoe be-

langrijk we ook schijnen-, want alles is breekbaar en 

broos. We zijn klein in een groot universum en tegelijk 

geborgen in God die Vader en die liefde is en die ons 

kent. In tijden dat het echt moeilijk is, doen geld en 

goed en positie niet ter zake. Dan tellen alleen de liefde 

van dierbare mensen om ons heen en onze eigen gods-

verbondenheid. 

 

Welkom, dat is Kerst-

mis, zo ging het toen 

ook in die eerste kerst-

nacht. Niet dat ieder-

een naar de stal was 

gekomen of het kind 

had begroet. Nee, dat 

niet. Veel mensen zijn 

toen niet gekomen, eigenlijk waren het er maar een 

paar. Want in het kerstverhaal dat we in de nachtmis 

horen, komen we allerlei mensen tegen. Maar velen van 

hen zijn niet naar de stal gekomen. Zij waren en blijven 

buitenstaanders, zoals bijvoorbeeld keizer Augustus die 

vanuit Rome zijn bevelen gaf en zich er verder niet om 

bekommerde wat daar de gevolgen van waren; hij lag er 

echt niet wakker van dat een hoogzwangere vrouw op 

een ezel van Nazareth naar Betlehem moest. Ook de 

mensen van Betlehem bleven buitenstaanders toen bij 

hun op de deur werd aangeklopt. Ze voelden er niet 

voor zich in hun leven te laten storen. Zij hielden de 

deuren gesloten en kregen dus ook niets mee van wat 

er gebeurde. Zij zagen geen engelen en geen Kind, geen 

ster of helder licht en hoorden ook de vreugdevolle 

boodschap niet, laat staan dat die hun hart kon raken. 

 

 

 

Zeker, dat is ook voor ons een verleiding. We zijn vaak 

druk met onze eigen dingen. En er is weinig tijd om 

naar een ander om te zien, om je deur te openen. We 

zijn in onze samenleving er aan gewend geraakt de god 

van het geld en de god van de macht te aanbidden. We 

zitten vaak in een maalstroom die ons vraagt te preste-

ren, carrière en indruk te maken, waardoor we afgeslo-

ten kunnen raken en opgesloten zitten in onze eigen 

werkelijkheid. Wie weet nou wat er zich afspeelt in een  

bijstandsgezin, in een gezin waar misbruik is en geweld, 

onder mensen in oorlogsgebieden? En hoe goed kennen 

we onszelf? 

 

Als Jezus in een goed-bewaakt paleis geboren was, had 

niemand kunnen binnengaan, maar deze stal staat wa-

genwijd aan alle kanten open. En als wij binnengaan zien 

we een kind, heel gewoon; alles is trouwens heel een-

voudig, alles is als het ware teruggebracht tot de kern.  

 

Ze doen het allemaal: van een viersterrengeneraal en 

een CEO van een grote multinational, net zo goed die 

zoekende jongere of die persoon met een verdriet. Ve-

len gaan op bedevaart naar Santiago de Compostella. 

Zij volbrengen de Camino, zoals die route wordt ge-

noemd. Die moet je eigenlijk lopend doen. En je moet 

niet te veel meenemen, want je loopt er maar mee te 

zeulen en het is een wekenlange tocht. Ik heb verhalen 

van mensen op de Camino gehoord. Ze zijn erdoor 

veranderd. Hun status, alles bleef thuis, ze waren een 

pelgrim, zoals iedereen die ze onderweg tegenkwamen. 

In feite zijn we dat allemaal: pelgrims op tocht door het 

leven. Dan leert Kerstmis ons: loop zonder ballast, heel 

gewoon en eenvoudig. Wie loslaat, open staat, zal het 

Kind kunnen vinden. 

 

Er zijn ook mensen die naar Santiago gaan met onder-

weg al geboekte viersterrenhotels, een busje dat de 

koffers brengt van het ene naar het andere adres, dat 

hun e-bike vervoert en dat ze kunnen oproepen als ze 

het lopen zat zijn. Die mensen beleven eigenlijk hele-

maal niets.  

 

Het kerstverhaal houdt ons een keuze voor: waar ga je 

voor, Keizer Augustus 

met zijn decreet en de 

bewoners van Bethle-

hem die hun huizen 

gesloten hielden of de 

herders en de wijzen?  

Gesloten of open, 

eenvoudig ontvangend  

 

DE STAL  STAAT  OPEN , WELKOM  DUS  
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of alles onder controle? Zonder bagage lopen we lichter 

en zonder koffer vertrekken we uiteindelijk van hier. 

Als we onszelf niet teveel gewicht geven, zijn we open 

voor anderen en komen we beter vooruit. Dat geldt 

voor de Camino, dat geldt ook voor ons leven. Open 

en eenvoudig was de stal van Bethlehem. Daar lag het 

kind, in doeken gewikkeld, zo kostbaar, zoõn grootheid 

want Hij is mens geworden Woord van God. 

 

Jan Hendriks (Bisschop van Haarlem ð Amsterdam 
(Uit: Prekenboek Getuigen van het Licht) 

 

Derde adventszondag: vieren, ontmoeten  

en leren voor jongeren  

Zondag 14 december 14.00 -16.00u  

Ben jij tussen de 14 en 18 jaar?  

Ben je benieuwd waar Advent (de voorbereidingstijd op 

kerstmis) eigenlijk over gaat? Valt het je op dat er in 

onze kerk meestal maar weinig jongeren zitten? Lijkt het 

je leuk om daar juist leeftijdgenoten te ontmoeten?  

Kom dan naar de adventsbijeenkomst voor jongeren op 

14 december.  

 

Op zondagmiddag 14 decem-

ber, de derde zondag dag van 

Advent, komen we samen in 

de serre van de pastorie voor 

een adventsviering speciaal 

voor jongeren. Met een kleine 

groep stilstaan bij de voorbe-

reidingstijd op kerstmis, de 

vragen die je hebt, en ieders 

gedachten over advent en kerstmis en de themaõs die 

daar bij horen.  

 

Wat gaan we doen? We hebben goed geluisterd naar de 

adviezen van enkele betrokken tieners. Een belangrijke 

wens was om te beginnen met een korte viering, en 

advent is daarvoor een mooie gelegenheid. We lezen 

enkele bijbelteksten voor, er is ruimte voor stilte, een 

klein ritueel en gebed. Daarna is er drinken met iets 

lekkers, en gaan we ons op een interactieve manier ver-

diepen in wat advent eigenlijk betekent, waar het van-

daan komt, welke symbolen erbij horen en wat die jou 

te zeggen hebben. In de kerk zelf is op dat moment de 

Kerst-Inn gaande (vandaar dat onze groep niet in de 

kerk terecht kan) en als we willen kunnen we daar op 

het eind ook samen even naartoe om de sfeer te proe-

ven, kerststol te eten en misschien nog wel even mee te 

zingen met het meezingconcert. Voor de liefhebbers van 

kerstliedjes onder ons. 

 

Iedereen van ongeveer 14 tot 18 jaar is van harte wel-

kom, ook als je nog nooit in de kerk geweest bent. Of 

je nou komt uit nieuwsgierigheid, omdat een vriend ook 

gaat, omdat je stilte en bezinning wel eens fijn vindt, 

omdat je vragen hebt over geloof of omdat je jezelf als 

christen beschouwt en daarover met leeftijdgenoten van 

gedachten wilt wisselen: kom gewoon zoals je bent. Wij 

zijn blij met je komst en hopen dat we er samen een 

middag van kunnen maken die je goed doet. 

 

We vinden het heel fijn als je je vooraf aanmeldt. Dat 

kan bij Liesbeth Vroemen: liesbeth@starrysky.nl  

Ook als je meer wilt weten kun je haar mailen of bellen: 

06-15255038 

Net als tijdens de vastenactie staat er weer een 

(blauwe) bus achter in de kerk waarin u geld kunt done-

ren. 

 

En net als tijdens de vastenactie verzamelen we ook nu 

weer geld opdat meisjes in Ghana naar school kunnen.  

Liesbeth Jansen schreef er al over in het vorige paro-

chieblad.  

 

Het geld gaat naar vrienden van Liesbeth in Ghana en 

wordt gebruikt om meisjes naar school te laten gaan. Er 

gaat geen cent verloren! 

 

Monique Leclercq 

Vervolg pagina 5 
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U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van het feit dat 

Frans Blom, onze zeer gewaardeerde secretaris van het 

locatieteam, enige tijd geleden getroffen is door een 

herseninfarct. Hij is opgenomen in de Maartenskliniek 

voor een langdurige revalidatie. Deze kan wel vier 

maanden duren, en het is natuurlijk afwachten wat het 

resultaat zal zijn. Er zijn tekenen van herstel. Zijn goede 

vriend Rob van Woerkom bezoekt hem regelmatig en 

houdt ons op de hoogte van zijn toestand. Wij als loca-

tieteam missen zijn betrokkenheid en kalme oordeel 

zeer. Gelukkig hebben we Monica Pelser, o.a. lid van het 

Paduakoor, bereid gevonden om de praktische secreta-

riaatswerkzaamheden op zich te nemen. Wij vinden het 

heel fijn dat zij dat wil doen. 

 

En dan natuurlijk nieuws over de herbestemming van 

onze gebouwen. Het toeval (bestaat dat??) wilde dat 

twee leden van het locatieteam (LT) bisschop de Korte 

ontmoetten toen hij een lezing gaf in de Effatakerk over 

Hoop, het thema van dit kerkelijk jaar. Zij hebben hem 

aangesproken over de situatie rond onze kerk. Monseig-

neur zei dat hij nergens van wist. En of we hem een per-

soonlijk bericht wilden sturen over die situatie. Boven-

dien zou hij pastoor Steijaert verzoeken met ons con-

tact op te nemen. Hij vond wel dat wij door een petitie 

te organiseren de zaak op de spits dreven. Onze LT-

leden hebben hem uitgelegd dat dit het enige middel was 

dat ons restte om het parochiebestuur (PB) te spreken 

te krijgen. Uiteraard hebben wij hem uitgebreid op de 

hoogte gesteld van onze situatie. Wij hebben nog geen 

reactie van hem ontvangen; pastoor Steijaert ook niet, 

zoals later bleek.  

 

 

Een tweede actie onzerzijds, bij het uitblijven van enige 

communicatie vanuit het PB, was het sturen van een 

bericht aan hen. In aan duidelijkheid niets te wensen 

overlatende bewoordingen lieten we weten niet meer 

mee te willen werken aan bezichtigingen van onze loca-

tie, en  

dat we niet van plan waren de kerk te verlaten alvorens 

er klip en klaar duidelijkheid werd gegeven door het PB 

over onze toekomst. Ook vermeldden wij het contact 

met de bisschop. Vrij snel kwam het bericht van de pen-

ningmeester van het PB dat alle bezichtigingen opge-

schort werden. En kort daarop een afspraak voor over-

leg tussen PB en LT. Dit gesprek heeft plaatsgevonden 

op 18 november, en was door ons grondig voorbereid 

in een tweetal extra bijeenkomsten. 

 

Namens het PB waren aanwezig pastoor Steijaert en 

penningmeester Roland van der Pluijm. 

Het was een stevig gesprek in goede en open sfeer, 

waarin wij duidelijk hebben aangegeven dat wij ons gro-

te zorgen maken omdat wij totaal niet weten wat het PB  

aan het doen is. Ons is verzekerd dat er geen ôgeheime 

agendaõ is, dat het PB nog in een verkennende fase is en 

dat er nog niets beslist is, alleen dat er iets moet gebeu-

ren omdat het onderhouden van de gebouwen de 

draagkracht van de parochie te boven gaat. En daar zijn 

wij het mee eens, maar onze grote vraag is hoe wij kun-

nen blijven bestaan op de huidige locatie. Daarom heb-

ben we alle punten die ook in de petitie staan met na-

druk nog eens naar voren gebracht.  

 

Over de diaconie zei de pastoor dat daarover te weinig 

werd gezegd in de richtlijnen die de bisschop had gege-

ven; hij, de pastoor, vindt onze diaconie-activiteiten heel 

belangrijk, en heeft de bisschop dat laten weten. 

Een belangrijk punt is dat volgens ons bij belangstelling 

van investeerders meteen bij het eerste contact moet 

worden aangegeven dat de gebouwen niet leeg worden 

opgeleverd; het feit dat onze geloofsgemeenschap daar 

bestaat en daar blijft moet worden benadrukt. Wij heb-

ben opnieuw het belang van het kerkgebouw en de pa-

rochiezaal voor onze toekomst aangegeven. Het PB zal 

dan een dergelijke opdracht moeten geven aan hun vast-

goed-adviseur die contact legt met mogelijke belangstel-

lenden. Wij hebben aangegeven graag bij het verstrek-

ken van die opdracht aanwezig te zijn. 

Dit alles en nog wat meer hebben we vastgelegd in een 

12 punten bevattend verslag, dat inmiddels is goedge-

keurd door de twee aanwezige leden van het PB. Zij 

willen het besprokene graag voorleggen aan de andere 

twee leden van het PB, waarna wij vóór half december  

uitsluitsel krijgen over de inoud van het overleg 
Een opblaaskerké.een alternatief é ? 

VANUIT  HET  LOCATIETEAM  
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De petitie (inmiddels meer dan 1790 keer gesteund!) 

hebben we nog even achter de hand gehouden. We 

wachten eerst de reactie van het voltallige PB af. Overi-

gens zag de pastoor de petitie als een ondersteuning van 

onze bezorgdheid over de situatie. 

 

Zodra wij een definitief antwoord van het PB krijgen 

stel ik u daarvan op de hoogte via de gebruikelijke kana-

len: een mededeling na de viering, toezending via de 

mailing list en een stuk in de Antonius Onderweg. 

 

Inmiddels is het advent. In alle drukte rond de herbe-

stemming mag dat niet ondergesneeuwd raken. Er zijn 

vele vrijwilligers bezig om het kerstfeest in al zijn aspec-

ten in onze gemeenschap weer tot een succes te maken. 

Het is een goede tijd om voor onszelf te overdenken 

waar wij staan, wat we willen, toelevend naar een nieuw 

begin, dat er altijd weer is. Ik zie u binnenkort vast wel 

bij al onze kerstactiviteiten! 

 

 

Ton Groos 

Prachtig woord: ôwegdeemsterenõ. Het betekent zoiets 

ls ôin de schemering verdwijnenõ.  

 

Beetje onheilspellende klank. Dit woord werd in mei 

2023 gebruikt door onze medeparochiaan Herman Si-

missen. Hij schreef een sterke ingezonden brief in 

Trouw over de sluiting van de Nijmeegse Lourdeskerk. 

Tevergeefs, moest hij zelf constateren. Herman poneer-

de de stelling dat het Vaticaan in Nederland de leiding 

van de kerkprovincie zou moeten vervangen wegens 

een ontstellend gebrek aan visie en missionair elan. 

òWie ging er naar Ter Apel toen paus Franciscus naar 

Lampedusa ging?ó.  

 

Daarnaast verweet hij de kerkleiding een redeloos be-

leid van massale kerksluitingen. Inderdaad heeft het er 

alle schijn van dat de Nederlandse katholieke kerk be-

sloten heeft zichzelf op te heffen. Bij elke kerksluiting 

geeft 90 % van de mensen er de brui aan. Wij zeggen 

altijd dat de gemeenschappen verdampen. Ander woord 

hiervoor. ôWegdeemsterenõ. 

 

Jan Bulte 

 

Al sinds 2012 biedt de Antonius van Padua Gemeen-

schap Nijmegen iedereen de gelegenheid bijzondere me-

ditatieve dansochtenden te ervaren. Dit gebeurt in het 

voorjaar en najaar steeds gedurende 7 bijeenkomsten 

Sacred Dance betekent gewijde dans in de zin van heel 

makende dans. We maken contact met ons innerlijk, 

verbinden ons met de dansers naast ons en de hele 

kring. We zoeken de rust en stilte in ons zelf op en ko-

men steeds meer in het hier en nu en in de kern van 

ons eigen wezen.  

KOM en DANS     Of je ervaring hebt met dansen of 

niet, jong of oud , je bent van harte welkom en iedereen 

kan het. Je wordt door de groep en muziek meegeno-

men in je dans. Irna Grotenbreg , docent Sacred Dance, 

begeleidt de ochtenden.  

Wanneer?  Op 7 vrijdagochtenden van 10.00-12.00uur  

Voorjaar 2026 

13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 3 en 24 april , 8 mei 

Waar?  in het Parochiehuis van de AvP: van Slichten-

horststraat 81 Nijmegen  of Kerk AvP Groesbeekseweg 

94 Nijmegen 

De bijdrage  is 84 euro, als je niet alle keren kunt is er 

een regeling te treffen. Koffie en thee inbegrepen.  

Aanmelden:   Voorjaarscursus: aantal deelnemers max 

18 (nu reeds 14 aanmeldingen) 

marij_de_rooij@hotmail.com of tel. 0621526493 
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Antonius mijn beste vrind Deel 8 

Overgenomen uit:  

9 meditaties bij het leven van de H. Antonius 

 

Thema 8 Het Christuskind  

Voor veel mensen- gelovigen en niet-gelovigen- is 

Kerstmis het mooiste feest in het jaar. We zijn blij om 

de geboorte van een kind. Het vervult ons met verwon-

dering en maakt ons zorgzaam en dankbaar. Voor chris-

tenen betekent Kerstmis ook: God zelf deelt ons leven. 

Dat is voor ons de bron van hoop, van geloof en liefde. 

 

Het Christuskind bij de notenboom  

Aan het einde van zijn leven zocht Antonius stilte en 

bezinning. Hij verlangde naar rust en trok zich daarom 

terug uit Padua. Hij ging naar Camposampiero, waar zijn 

vriend graaf Tiso de Tweede een landgoed had met een 

kluizenarij en een kapel. Op het landgoed stond een 

grote notenboom met wijduitstaande takken. De graaf 

had tussen de takken een boomhut laten bouwen, 

waarin Antonius zich graag terugtrok. En de hemel 

kwam ook dichter bij hem. Er wordt verteld dat in die 

boom Jezus aan Antonius verscheen.  

Hij verscheen er in de ge-

daante van een kind. Het 

past bij de grote ijver waar-

mee Antonius altijd verkon-

digd had dat God in Jezus 

werkelijk mens was gewor-

den. De menswording van 

Gods Zoon is het grote ge-

heim van het christelijk ge-

loven. God die in Jezus 

waarlijk mens werd onder-

ging ook het lijden van men-

sen en stierf voor ons aan 

het kruis.  

 

 

De ketterse dwalingen uit de tijd van Antonius ontken-

den dit, maar Antonius geloofde er vurig in en preekte 

er gloedvol over.  

En nu verscheen hem Gods zoon- in de gedaante van 

een mensenkindé. Alsof God zelf tegen Antonius zei: 

ôJe hebt het altijd goed gezienõ. Antonius liet zich door 

het kind omhelzen en streelde het over het hoofd. Net 

op dat moment kwam graaf Tiso langs en hij zag het 

grote licht. Hij ging naar binnen en viel op zijn knieën. 

Toen het visioen verdween, zag Antonius de graaf op 

zijn knieën zitten. Hij begreep dat de verschijning ook 

door graaf Tiso was gezien. Hij liet hem beloven over  

dit voorval te zwijgen. Dat deed de graaf zolang Antoni-

us leefde, maar na de dood van Antonius vertelde Toiso  

wat hij had gezien. Omwille van dit visioen wordt Anto-

nius vaak afgebeeld met het Christuskind op zijn arm. 

 

Bijpassende lezing Lucas 2, 8 -12 

 

Ter Bezinning  

Het blijft het meest aansprekende verhaal uit de Bijbel, 

dat God ons leven wil delen. Hij verschijnt in de ge-

daante van een pasgeboren baby. In het meest kwetsba-

re en breekbare leven komt God ons tastbaar nabij. Zo 

doet hij een appèl op onze zorgzaamheid, op onze lief-

de. Hij zegent ons leven door het leven zelf te delen. En 

in elke nieuwe geboorte mogen we zijn belofte van le-

ven verstaan, mogen we verstaan dat Hij ons nieuw le-

ven gunt, en goedheid en liefde. 

Dit verhaal was Antonius dierbaar. Hij leefde uit het 

geloof in God die in Jezus mens geworden was. Hoe 

bijzonder was het dat hij door dat Christuskind geze-

gend mocht worden en dat hij dat kind mocht koeste-

ren.  God kwam ook hem tastbaar nabij. Waar ervaren 

wij Gods nabijheid in ons leven? Wat vervult ons met 

verwondering, wat maakt ons zorgzaam en dankbaar. 

...er zaterdagmiddag 22 november jl. een concert was in 

onze kerk van en voor Oekraïners. Er kwamen onge-

veer 200 mensen  

luisteren naar het 

vrouwenensemble 

Wedana. Men ge-

noot ook van heer-

lijke Oekraïense 

hapjes. Het concert 

bracht, door ver-

koop van koffie, 

thee, Oekraïens 

sap, hapjes en vrijwillige bijdragen, een mooi bedrag op 

van ruim 1800 euro. Dat wordt besteed, via vrienden in 

Oekraïne aan een opvangplek voor dieren zonder baas-

je en de stichting Volya Ukraine, die o.a ambulances 

koopt en brengt naar het front. Daarnaast aan een goe-

de microfoon voor Wedena zelf en de kosten  voor de 

hapjes en verwarming van de kerk. 

 

é.op raadselachtige wijze de bekende blauwe zuil met 

collectebus erop, (die gebruikt wordt bij de vastenactie 

en de adventsactie), kwijt is?  De rest van het jaar staat 

hij opgeborgen in de voorsacristie bij de trap naar de 

zolder. 2 Weken geleden stond hij er nog en nu is hij 

nergens te vinden. Zelfs na een kaars bij Antonius en 

veel gebedjes is hij nog niet terug. (Misschien hopelijk 

wel als u dit leest). Wie o wie weet hem te vinden ? 

GELEZEN   

Antoniusraam,  

Antoniuskathedraal Breda 

W IST  U DAT ... 
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Donkere nachten   

Licht waar we op hopen.  

 

In deze tijd zijn de nachten lang en donker. 

Soms zijn de dagen zelfs donker en somber  

en zouden ze ons depressief maken. 

Maar dat laten we niet gebeuren. 

 

We zingen in de Advent:  

Als tussen licht en donker  

de tijd zijn stroom versnelt. 

We blijven hopen en uitzien naar het licht.  

Het Licht dat we verwachten met Kerstmis. 

We ontsteken kaarsen. 

 

Iedere zondag van de Advent eentje meer. 

Ook daar zingen we over: 

We hebben kaarsen ontstoken  

als licht in de donkere nacht. 

In het tafelgebed horen we: 

Laat komen Hij die komen zal,  

verlangend zien we naar Hem uit. 

 

Dan komt Kerstmis steeds dichterbij. 

Samen zingen we dan in de nachtmis over  

Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 

de herdertjes die in de nacht een boodschap horen,  

over Jezus die in een stal is geboren. 

We maken het even stil met het aloude  

Stille Nacht, Heilige Nacht. 

 

Omdat het een feestelijke viering is. 

pakt ons Paduakoor uit met een Kyrie  

en een gloria uit de Messe in G-Dur  

van Franz Schubert (1815). 

Nog zoõn sfeervol gezang in dit geval  

met de tekst van Joost van den Vondel (1587-1679):  

O salich heylich Bethlehem. 

 

En dan nog meer moois: 

- Kommet, ihr Hirten ( tekst van Karl Riedel (1870) 

-    All this night bright Angels Sing  

    (Arthur Sullivan,  1842-1900) 

 

 

Na zoõn nachtmis kan Kerstmis beginnen, 

Met al het licht, met alle sfeer,  

Met alle gezelligheid, waar we weer  

een poos op kunnen teren. 

 

Ons Paduakoor wenst u allen  

een prachtige nachtmis  en 

een vrolijk Kerstmis Φ 

 
!ŘŘȅ DǊƻƻǎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het Groot Spreekwoorden Boek  

Samengesteld door Ed van Eeden  

 

Deze keer in deze rubriek een aantal spreekwoorden  

die in deze Advent en Kersttijd goed van pas komen: 

- Wie goed doet, goed ontmoet 

 Een deugdspreekwoord,  

 dat uitdrukt dat het meestal loont  

 om goed te doen aan anderen. 

- Eendracht maakt macht 

 Deze spreuk wijst erop dat 

    men met vereende krachten 

 veel kan bereiken. 

- De druppel holt de steen uit 

 Deze spreuk zegt ons  

 dat volhoudendheid en geduld deugden 

 zijn die hun eigen nut bewijzen. 

- Prijs de dag niet voordat het avond is 

 pas als je het geheel kunt overzien, 

 dan kun je zeggen of het geslaagd is. 

- Morgen is er weer een dag 

 Dit is een spreuk die troost geeft bij het denken 

 dat de bezigheden deze dag niet af komen. 

 Maar morgen kun je gewoon weer 

verder gaan, 

 Want dan is gelukkig weer een dag! 

 

Addy Groos 

Z INGEN  IS BIDDEN  VOOR  TWEE  

U ITDRUKKINGEN  MET  OORSPRONG   

IN  DE BIJBEL  

Deel 9  
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Beste parochianen,  

 

Met veel plezier hebben wij, het Oekraïense 

koor Wedana , op 22.11.2025 voor u gezongen. Het 

was voor ons een eer om onze muziek en onze traditie 

met u te mogen delen. 

 

Wij voelden ons zeer welkom en waren dankbaar voor 

de warmte en aandacht van het publiek. Het deed ons 

ook veel plezier om te zien hoe goed onze zelf bereide 

Oekraïense hapjes bij u in de smaak vielen. 

 

Hartelijk dank ook voor 

de gulle donaties. Uw 

steun betekent veel voor 

ons en helpt ons om on-

ze muzikale traditie le-

vend te houden.  

 

 

Ook wordt een deel gedoneerd aan een goed doel in 

Oekraïne. 

 

We zijn ons ervan bewust dat de akoestiek niet overal 

ideaal was en dat sommige delen moeilijk te verstaan 

waren. Ook liep het programma wat uit. We waarderen 

uw geduld, begrip en blijvende aandacht des te meer. 

 

Wij hopen dat onze liederen u toch hebben geraakt en 

een moment van vrede, verbondenheid en inspiratie 

hebben gebracht. Moge muziek ons blijven samenbren-

gen in geloof en gemeenschap. 

 

Hartelijke groet, 

Het Oekraïense koor Wedana 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 20 december 2025 verzorgen  

vrouwenschola Voces Caelestes en mannenschola  

Karolus Magnus weer hun jaarlijkse kerstconcert.  

Dit jaar staat het concert in het teken van vrede.  

 

De gregoriaanse gezangen die Voces Caelestes en Karo-

lus Magnus ten gehore brengen, staan in het teken van 

onderweg naar vrede. Ze vertolken zowel het donker 

als het licht, zowel het lijden als de verlossing. De wan-

hoop klinkt bijvoorbeeld door in het gezang Vox cla-

mantis in deserto, over een roepende stem in de woes-

tijn. Daarnaast zijn er adventsgezangen die het licht aan-

kondigen, zoals ôGaudete in Dominoõ en õVirga Jesse 

floruitõ. De kerstgezangen bezingen de geboorte en de 

glorie van de hoop.  

Het concert besluit binnen met het vredeslied ôDa pa-

cemõ. Vervolgens nemen beide koren de bezoekers mee 

naar buiten. Hier zingen ze tot besluit vier korte antifo-

nen onder begeleiding van de midwinterhoorn.  

De klanken van dit instrument klinken traditiegetrouw 

in Twente en Achterhoek gedurende de advent- en 

kersttijd om de boodschap van hoop aan elkaar door te 

geven. Op eenzelfde manier geven Voces Caelestes en 

Karolus Magnus hun vredeswens door.  

  

Aanvang: 15.30 uur 

Titus Brandsma Gedachteniskerk  

(Keizer Karelplein 19, Nijmegen). 

Entree: ϵ 15 in de voorverkoop via link  

op www.vocescaelestes.nl of via  

QR-code hiernaast. ϵ 17,50 bij entree.   

 

Joyce Nissen 

TERUGBLIK  CONCERT  W EDANA  GREGORIAANS  KERSTCONCERT :  

onderweg naar vrede  

http://www.vocescaelestes.nl
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Paul Groos schreef dit verhaal voor Dushi Huis. Dushi Huis is een klein-

schalige woonvorm voor kinderen en jongeren van 4 tot 18+ jaar die door 

omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. 24 mei jl is er ook een 

nieuw Dushihuis geopend in Nijmegen. Op www.dushihuis.nl lees je er 
meer over. Wil je meer lezen over Anders en de sprookjeswereld die Paul 

voor Dushi schiep? Doneer dan via die site ϵ25,- of meer, want dan krijg 

je een van de andere Dushiverhalen, prachtig geïllustreerd, in boekvorm 

thuis. Via de verhalen maak je meteen kennis met de methodiek en 

grondtoon van Dushi. Hier lees je een van die verhalen: https://

dushihuis.nl/over-de-rivier/. Dank Paul dat we het mogen opnemen in ons 

kerstnummer en zo ook het Dushihuis onder de aandacht kunnen bren-

gen in deze kersttijd 

 

Als het zo hard vriest dat het niet eens meer kraakt, 

vieren de feeën hun feeënfeest. Ze versieren de grote 

feestboom op de open plek met lantaarntjes vol ster-

renstof, slingers van ijsglitters en pegels van bevroren 

manestralen. En dan zingen ze. Als Koning Vorst hun 

lied hoort, dan lacht hij en dan gaat het binnenkort 

dooien. De feeën doen dat niet élk jaar. Alleen in bij-

zonder koude winters. 

 

Deze winter was het weer eens heel, heel koud. Dus 

vlogen de feeën naar de open plek. Met hun doorzichti-

ge vleugels fladderden ze geruisloos rond de boom en 

versierden die mooier dan ooit. En toen was het tijd 

voor het lied. Sommigen gingen in de glinsterende boom 

zitten, anderen stonden op de bevroren grond, weer 

anderen zweefden rond. Ze begonnen allemaal tegelijk.  

 

Het was lang geleden dat ze 

hun lied hadden gezongen, 

maar allemaal dachten ze 

dat ze nog precies wisten 

hoe het ging. Maar de ene 

fee zong hoog en de andere 

laag. De ene zong snel en 

de andere langzaam. De 

ene zong hard en de ande-

re zacht. Ze zongen naar 

links en naar rechts, naar 

boven en naar onder, naar 

voren en naar achteren. 

Allemaal dwars door el-

kaar. Allemaal hadden ze 

het hoogste lied. Allemaal gingen zo op in hun eigen 

gezang, dat ze niet merkten wat een kabaal het was.  

 

Diep in het bos fronste Koning Vorst nors toen hij het 

hoorde. Het werd nog een klein beetje kouder. 

Juist op dat moment wandelde Anders door het bos. 

Anders hield van wandelen en kou deerde hem niet. Hij 

hoorde het lawaai, keek tussen de bomen door naar de 

feeën en luisterde even. Anders schudde zijn hoofd met 

de grijze, leeuwachtige manen. Hij begreep dat Koning 

Vorst dit lied niet zou kunnen waarderen. En dat het 

nog lang koud zou blijven. Hij draaide zich om en liep 

bedachtzaam weg.  

 

Een uurtje of wat later kwam hij terug. Hij had een 

meisje opgehaald dat hij goed kende. Zij woonde in de 

stad en kon prachtig fluit spelen. Samen wandelden ze 

de open plek op naar de glinsterende feestboom, waar 

de feeën nog steeds dwars door elkaar zongen. Het 

meisje pakte haar fluit. Ze luisterde naar de ene fee, 

naar een andere fee en naar nog een andere. Bedacht-

zaam probeerde ze het liedje op haar fluit te spelen. 

Hoe meer ze luisterde naar de zingende feeën, hoe be-

ter het ging. Met haar fluit bewoog ze op de maat. An-

ders liep tussen de feeën door en wees ze op het fluit-

spelende meisje. De feeën luisterden en keken naar haar 

en naar elkaar. Hoe meer ze dat deden, hoe beter het 

ging.  

 

Langzamerhand vonden de feeën-

stemmen elkaar. Nu eens zongen 

ze samen hard, dan weer zacht, 

samen hoog, dan weer laag, samen 

snel, dan weer langzaam. En soms 

waren de stemmen wel verschil-

lend, maar pasten de melodieën en 

de klanken precies bij elkaar. Het 

lied buitelde tussen de bomen 

door. De feeën vlogen in kringen 

rond de feestboom. 

 

Anders glimlachte naar het meisje. 

Ze stopte met spelen en met zijn tweeën bleven ze een 

tijdje luisteren naar het betoverende feeënlied. Opeens 

stond er iemand naast hen. Hij was ijsblauw en had een 

zilveren sneeuwkroon op zijn hoofd. Koning Vorst. Hij 

glimlachte. 

òPrachtig, prachtig!ó zei hij. 

 

Anders knikte: òHet mooiste liedje zing je samen.ó 

Het meisje begon weer te spelen. Anders neuriede en 

Koning Vorst zong lachend mee. 

Het werd alweer wat minder koud. 

 
ǿǿǿΦǘŜƭƭǳǎǎǘƻǊȅǘŜƭƛƴƎΦƴƭ 

HET MOOISTE  LIED  ZING  JE SAMEN  

een winterverhaal om voor te lezen aan uw kinderen of 

kleinkinderen 
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Beste mensen,       dd 16 oktober 2025 

 

Op 21 september vond de 

installatieplechtigheid van 

de nieuwe pastoor plaats 

waarbij het pastorale team 

present was. Het was een 

dag waar veel parochianen 

uit Nijmegen aanwezig wa-

ren en ook velen via de 

livestream meevierden. 

Tijdens deze bijeenkomst 

sprak onze bisschop, Mgr. 

de Korte, over de pastora-

le opdracht die hij het pas-

torale team meegeeft.  

 

Graag geef ik kort een toe-

lichting op deze opdracht. 

Het geeft een idee van de richting die de bisschop in wil 

gaan. 

 

Allereerst is de ôopdrachtõ niet een uitgekristalliseerde 

instructie met daarin òik wil ditó en òik wil dató. Het is 

kader voor het pastorale team om zich de komende ja-

ren op te richten. Natuurlijk zullen hierin de besturen 

en de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Drie-

eenheid en de parochie H. Stefanus worden meegeno-

men. 

 

De pastorale opdracht begint met wat we tegenwoordig 

noemen ôeen reality checkõ. De bisschop stelt dat we als 

katholieke Kerk niet meer alles in stand kunnen houden. 

Zowel pastoraal als qua gebouwen. Iedereen voelt dit 

wel aan. En het is een realiteit die in de andere grote 

steden van ons bisdom al werkelijkheid is geworden. 

Toch is onze bisschop hoopvol en ziet hij voor de toe-

komst dat er in de steden een aantal zogenaamde 

ôplaatsen van hoopõ zijn. Dit zijn plaatsen waar een vol-

heid van kerkelijk leven wordt beleefd en gevierd. An-

derzijds ziet hij in de steden, waar een grote diversiteit 

is, ook plekken waar misschien niet die volheid aanwezig 

is, maar waar wel een pastoraal accent gelegd kan wor-

den op basis van een sterkte die er al is. 

 

De bisschop vraagt het pastorale team om een plan te 

maken voor deze plekken van hoop en de plaatsen met 

pastorale accenten. Daarbij zijn er vier lijnen die hij be-

langrijk vindt. Allereerste de viering van Eucharistie. Hij 

wil een aantal eucharistische centra in Nijmegen. Maar 

ook plaatsen waar een goede catechese wordt aangebo-

den. Dit kan voor de bisschop heel specifiek horen bij 

bijvoorbeeld een plaats van hoop maar ook uniek zijn 

voor plaats met een bepaald pastoraal accent. Als derde 

geeft de bisschop aan dat diaconie een belangrijke lijn is 

waar echt goed aandacht aan moet worden besteed. Als 

vierde lijn noemt de bisschop missie en evangelisatie, 

waar mensen worden geholpen om de persoon van Je-

zus Christus te leren kennen en groeien in geloof. En dit 

uitdragen binnen en ook expliciet buiten de eigen ge-

loofsgemeenschap. Daarnaast vraagt de bisschop aan het 

pastorale team om ook het welzijn van het eigen team 

te bewaken. 

 

Momenteel is het pastorale team nog niet op sterkte. 

Een aantal mensen is in de afgelopen jaren sterk be-

vraagd en men heeft veel gegeven. Dat is ook een reality 

check. Afgelopen week had ik persoonlijk contact met 

de bisschop over onze opdracht in het licht van onze 

teamsterkte. Hij begrijpt het als we als team, dat ook in 

een nieuwe situatie is gebracht, de komende tijd wat 

herademen en op een later moment starten met de ori-

ëntatie op deze opdracht. Te denken valt aan begin 

2026. En als ik heel persoonlijk mag spreken, vind ik dat 

een erg goed idee. Ofschoon ik mij als een vis in het 

Nijmeegse water voel en veel energie heb, vraagt  deze 

benoeming ook wel iets van mezelf. Goed om iets meer 

tijd te hebben om met collegaõs om te gaan en onze 

mensen te leren kennen. En dat mag voor iedereen gel-

den. 

Ik hoop dat deze samenvatting wat kader geeft een idee 

van hetgeen we gaan doen. 

 

Pastoor Sacha Steijaert 

BRIEF VAN  PASTOOR  STEIJAERT  

DOUWE  EGBERTS SPAARACTIE  

Veel mensen sparen het hele jaar door de punten die 

op pakken koffie en thee van Douwe Egberts zitten. En 

de hele maand december kunnen deze punten weer 

ingeleverd worden in de Antonius van Paduakerk! 

Het is extra fijn als u de pun-

ten een beetje netjes uit knipt 

en telt. De getelde punten 

kunt u dan in een enveloppe 

doen en erop schijven hoe-

veel punten erin zitten. Maar 

ook niet getelde punten ont-

vangen we graag. Dan gaan vrijwilligers ze tellen. In ruil 

voor de punten krijgt de Voedselbank van Douwe Eg-

berts pakken Roodmerk koffie. In 2024 kreeg de Voed-

selbank in Nijmegen 4000 pakken koffie voor haar klan-

ten! Leuk weetje als u zelf een kopje koffie drinkt. 

Op zondag is de kerk steeds open van 11.00 tot 11.45 

uur. We hopen weer heel veel punten te mogen ont-

vangen. Dank u wel! 

 

Werkgroep Diaconie 
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Meer dan genoeg naar mijn idee. Al heel snel gingen we 

aan de slag met het voorbe-

reiden van een nieuwe inza-

meling voor Oekraïne. Bijna 

alle kerken in Nijmegen en 

Overbetuwe vragen we om 

mee te doen. Meestal doen 

zoõn 8 ¨ 10 kerken mee. Bij 

ons in de kerk is dat een ge-

weldig goed lopende actie 

waar, vanuit heel Nijmegen 

en ver daarbuiten, mensen 

aan mee doen. 

 

Meteen in januari begonnen 

we ook met de voorbereiding voor de Vastenmaaltijd. 

Een gezellige maaltijd met eenvoudig, maar lekker eten. 

En met drie sociale elementen: het is gezellig om samen 

te kunnen eten, het schrijven van kaarten met een be-

moedigend woord voor mensen in de Pompekliniek en 

het royaal betalen voor de maaltijd, om zo meisjes in 

Ghana een kans te geven naar school te kunnen gaan. 

 

Eind maart beginnen we met de 

voorbereiding van de Voedselin-

zameling voor de Voedselbank. 

Daarvoor worden ook weer 

bijna alle kerken in Nijmegen en 

Overbetuwe aangeschreven. De 

inzameling zelf is altijd rond 

Pinksteren. 

 

 

 

 

Na de zomervakantie breekt een hele drukke periode 

aan. Tijdens Monumentendag en de zondag daarna ver-

kopen we artikelen uit de Wereldwinkel om aandacht 

voor deze winkel te vragen. 

Op Monumentendag zijn we gestart met de achtste 

inzameling voor Oekraïne. Ook deze inzameling  ver-

liep weer heel goed. Er werd veel gegeven en veel geld 

gedoneerd:  

ϵ 2404,00! 

 

Begin oktober begon de Rugzak-

jesactie. Er deden drie kerken aan 

mee. In de AvP werden 56 rugzak-

jes gevuld, waarmee 56 kansarme 

kinderen in het grensgebied Hon-

garije, Roemenië en Oekraïne blij 

gemaakt kunnen wor-

den. Misschien wel 

het eerste echte ca-

deau in hun leven! 

Deze actie was nau-

welijks voorbij toen 

er inschrijflijsten in de 

kerk kwamen te liggen 

waarop mensen kon-

den aangeven of zij erwtensoep willen koken en/of mee 

willen helpen bij de verkoop van deze zelfgemaakte 

soep tijdens de Zevenheuvelenloop.  

 

De verkoop werd een groot succes. Er was veel be-

langstelling voor de soep, zoveel zelfs dat men op het 

einde mensen teleur moest stellen. 

We hebben een recordbedrag over kunnen maken 

naar Straatmensen: 

ϵ1683,00! Daarmee 

kan men vele malen 

per week dak- en 

thuislozen een war-

me maaltijd aanbie-

den. Ook hebben 

we in november 

weer 61 zelfgebrei-

de dassen naar 

Straatmensen kunnen brengen. Dit wordt, samen met 

wat andere dingen, een Sinterklaascadeautje voor de 

dak- en thuislozen. 

 

En nu zijn we bezig met de laatste actie van het jaar, de 

Kerstactie. In onze kerk en in zoõn 14 andere kerken 

wordt meegedaan met onze Kerstinzameling voor de 

Voedselbank. Mensen brengen ons ògewoneó levens-

middelen en ook wat extra lekkere dingen om er 

mooie feestdagen van te kunnen maken. Daarnaast 

worden er in vier kerken kerstpakketten gemaakt voor 

mensen die dat goed kunnen gebruiken. Kerstpakket-

ten gaan naar St. Gast, Vluchtelingenwerk, Home Start, 

BedBadBrood en Buiten de boot. 

 

We hopen deze laatste actie op 14 december in onze 

kerk af te sluiten met een groot aantal goed gevulde 

dozen met levensmiddelen en een bonte verzameling 

van ruim 100 kerstpakketten. 

 

Oecumenische werkgroep diaconie van de Antonius 

van Paduakerk en de Maranathakerk 

D IACONIE  

W AT  WAS  ER TE DOEN  IN  2025 ? 
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Kees Waardenburg  

Samen dragen we onze Antonius van Padua kerk   

 

In januari gaat opnieuw de jaarlijkse ac-

tie Kerkbalans  van start. Voor alle kerken in Neder-

land is dit een belangrijk moment, maar zeker ook voor 

onze eigen Antonius van Padua kerk . De opbreng-

sten uit Kerkbalans vormen namelijk een cruciaal deel 

van de inkomsten  waarmee wij ons dagelijks paro-

chieleven draaiende kunnen houden. 

 

Onze parochie is een hechte gemeenschap waar mensen 

elkaar al generaties lang vinden: in vreugde en verdriet, 

in stilte en gebed, in rituelen die verbinden en in ont-

moetingen die goed doen. De Antonius van Padua kerk 

is daarbij het hart van onze geloofsgemeenschap ð een 

plek die ons draagt. Maar om deze plek te kunnen blij-

ven koesteren, onderhouden en openstellen, hebben we 

uw steun hard nodig. 

 

Dankzij uw bijdrage aan Kerkbalans kunnen we onder 

andere: 

- Ons kerkgebouw verwarmen en onderhouden; 

-  Vieringen en sacramenten blijvend mogelijk maken; 

- Pastorale zorg en begeleiding bieden aan wie dat             

 nodig heeft 

- Ruimte creëren voor ontmoeting en verbondenheid 

 binnen onze gemeenschap. 

 

Kerkbalans 2026  is daarom niet zomaar een actie, 

maar een uitnodiging om samen te zorgen voor de toe-

komst van onze parochie. Elke bijdrage ð groot of klein 

ð helpt ons om een levende, warme en gastvrije Antoni-

us van Padua gemeenschap te blijven. 

 

Namens het locatieteam en alle vrijwilligers: 

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!  

 

Martien Peters 

 

 

 

 

 

 

Nog steeds kleur, zelfs in november  

 

Het is eind november en de meeste bloeiers hebben 

zich inmiddels teruggetrokken in hun welverdiende win-

terrust. Toch zijn er in het Paduastadsvoedselbos nog 

verrassende kleuraccenten te vinden.  

 

De Salvia elegans, beter 

bekend als ananassalie, 

laat met haar felrode bloe-

men zich nog altijd zien en 

geeft het voedselbos een 

warme gloed.  

 

 

Ook de Salvia ôHot Lipsõ doet 

enthousiast mee: haar subtiele 

rood-witte bloempjes zorgen 

voor een speelse, bijna zomerse 

uitstraling. En wie goed kijkt, ont-

dekt hier en daar zelfs nog een 

plukje kamille , dat dapper stand-

houdt met kleine witte bloem-

knoppen. 

 

Afgelopen woensdag, 19 november , ontving het stads-

voedselbos opnieuw een flinke lading padvast, geleverd 

door Vergroen. Dankzij een ploeg enthousiaste vrijwil-

ligers ð gewapend met batsen, kruiwagens en veel ener-

gie ð werd het materiaal in korte tijd naar binnen ge-

bracht. Vooral het slingerpad kon op sommige plekken 

wat versterking gebruiken, met name in de bochten. Die 

hebben daarom een extra laag gekregen, zodat het pad 

straks weer stevig en toegankelijk de winter ingaat. 

 

Het Paduastadsvoedselbos staat er mooi bij. Met de 

winter voor de deur kan het terrein rustig op adem ko-

men. En wij? Wij kijken nu al uit naar de nieuwe groei, 

bloei en energie die het voorjaar zal brengen. 

 

Martien Peters 

 

 

KERKBALANS  2026 
 PADUASTADSVOEDSELBOS  



 

 

DE 7-HEUVELENLOOP  EN  DE ERWTENSOEPACTIE . 

 

Op zondag 16 november 2025 stonden veel hardlopers 

startklaar om aan hun eigen race te beginnen. 

Zo ook: het Erwtensoepteam maar dan met de verkoop 

van soep. Het was droog en lekker koud dus het ideale 

erwtensoep weer! 

Eerst was er de op-

bouw van de kraam en 

het gezellig aankleden 

van het plein met ta-

fels en stoelen. Wij 

hadden dit jaar weer 

een groot aanbod van 

soep die door ca 20 

mensen was gekookt . Daarbij een heleboel handjes om 

in de keuken het nodige werk te doen van roeren, over-

schenken, koffie zetten en afwassen. Buiten genoeg ver-

kopers die met veel plezier de soep verkochten maar 

ook de nodige bekers koffie en thee schonken. Het liep 

storm en aan het eind moesten we zelfs nee verkopen. 

Het resultaat was er ook naar: voor ca ú 1800,00 ver-

kocht en na aftrek van kosten kon er aan de Stichting 

Straatmensen ú 1683,00 worden overgemaakt.  

Een geweldig resultaat en wat een samenwerking! 

Bedankt alle kokers en hulp. Zonder jullie kan zoõn actie 

niet plaatsvinden. 

 

Marian Verhoeckx 

Mijn moeder, die je verder  

met geen stok het ijs op kreeg, 

kookte in het schaatsseizoen  

enorme pannen erwtensoep  

en deelde deze uit vanaf de steiger  

voor ons zomerhuisje. 

 

De soep genoot een faam  

tot ver achter de dijken.  

Men reed er graag een plas voor om  

of kluunde zich de bramen.  

Een enkeling trotseerde  

een nat pak onder de brug.  

 

Slechts éénmaal is zij ingegaan  

op een verzoek om het recept.  

een vage kennis wou het sturen  

naar zijn zus in Amerika.  

 

in de lente kregen we een kaart:  

we realy enjoy your erwtensoep,  

we nemen elke dag  

een stukje bij de koffie.  

 

Ingmar Heytze  

 
Uit: "Het ging over rozen",  

Uitgeverij Podium B.V., Amsterdam 2002 
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D IACONIE  

ERWTENSOEP  é. 



 

 

Mijn naam is Ton Meulders, 

opgegroeid in Zuid Limburg 

en sinds mijn 20e woonach-

tig in Nijmegen. Na de stu-

die Psychologie heb ik tot 

enkele jaren geleden als zo-

danig gewerkt, de laatste 

jaren in een eigen praktijk. 

De gerichtheid op de mede-

mens is altijd gebleven, naast 

empathie en begrip voor de 

ander. Daarnaast heb ik in-

teresse in kunst en cultuur, 

zeker ook in relatie tot religie. Heb in het verleden be-

hoorlijk gereisd en heel wat kerken, moskeeën en tem-

pels op de wereld bezocht. 

Rooms katholiek opgevoed in Zuid Limburg met goede 

herinneringen hieraan, ben ik niet praktiserend gelovig. 

Wel geïnteresseerd in het spirituele en overtuigd van de 

noodzaak tot verbinding tussen mensen, hetgeen raak-

vlakken geeft met het pastorale.  

 

Via Buurt aan Tafel en de Rommelmarkt ben ik enkele 

maanden geleden in contact gekomen met de Antonius 

van Paduakerk. Hier werd ik getroffen door de positie-

ve, warme sfeer van een grote groep mensen, jong en 

oud, gericht op het concreet ondersteunen van mensen 

die het hard nodig hebben.  

De keus om vrijwilligerswerk bij de Antonius van Padua-

kerk te willen doen, was snel gemaakt omdat sfeer en 

uitgangspunten goed aanvoelen. Door een chronische 

aandoening ben ik helaas niet in staat om langdurig licha-

melijke werkzaamheden te verrichten. Veel soorten vrij-

willigerswerk vallen daardoor voor mij af, hoe graag ik 

het ook zou willen.  

 

Samen met Beppie Peters is het idee ontstaan om een 

nieuwe rubriek aan het parochieblad toe te voegen. De 

bedoeling is om via een interview een persoonlijk beeld 

te geven van parochianen. Doel is om de persoon achter 

een gezicht herkenbaar te maken, elkaar beter te leren 

kennen. Het interview wordt gedaan vanuit een vijftal 

vragen gericht op de persoon en de relatie tot de Anto-

nius van Paduakerk.   

We hopen met ingang van het volgende nummer deze 

rubriek invulling te kunnen geven. Daartoe zoeken we 

personen die bereid zijn om zoõn persoonsgericht ge-

sprek met mij te voeren. Het gesprek vindt plaats in de 

gezellige keuken van de pastorie. Daarna werk ik het uit 

waarna het de geïnterviewde persoon het verslag leest 

en erop reageert. Pas met zijn/haar akkoord wordt het 

interviewverslag in het parochieblad geplaatst. Uiteraard 

komt er ook een fraaie foto bij om het geheel compleet 

te maken. 

Ik hoop hiermee mezelf en de nieuwe rubriek voldoende 

te hebben geïntroduceerd. Nu zijn er hopelijk ook per-

sonen onder u die zich graag nader voorstellen in het 

komende jaar. Ik wens u fijne feestdagen toe en wie 

weet, spreek ik u volgend jaar in de keuken van het pa-

rochiehuis.  

 

Ton Meulder 

é. nu de winterkou ook weer in 

onze kerk te voelen is, de warmte-

kussens weer aan gaan. Tot nu toe 

heeft Sef Boots bijna elke zondag de 

batterijen erin gedaan en er ook 

weer uitgehaald na afloop. Een hele 

klus. Reuze bedankt ervoor Sef! Hij 

geeft nu graag het stokje door aan andere parochianen 

die bv. al vroeg in de kerk zijn. Wie biedt zich aan? Dan 

graag doorgeven aan Rob van Woerkom, coördinator 

van de kosters. De kisten met batterijen worden opgela-

den en opgeborgen in de keuken waar ze niet te erg 

afkoelen. In de koude kerk gaat de capaciteit te snel ach-

teruit. De laatste zondag van elke maand als het gregori-

aans koor zingt doet Antoon Janssen deze klus. Voor de 

andere zondagen zoeken we nog vrijwilligers. 

  

 

é. er druk gewerkt wordt aan 

alle voorbereidingen voor de 

Kerstfair en de Kerstallenexpo-

sitie. Dat Wim Kouwenberg 

ons daarvoor een prachtig 

piepklein stalletjes te leen gaf . 

Het is 4x2x2 cm, met de hand 

geboetseerd en prachtig blauw 

geglazuurd. Een pronkstukje op 

onze tentoonstelling.  

 

... we een mooie foto binnenkregen met een motto dat 

wij bij AvP, zoveel als mogelijk is, ook uitdragen.  

 
PS met uitzondering 

 van õinsluipersõ 
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MAG  IK ME EVEN  VOORSTELLEN é. 

W IST U DAT  DEEL 2 
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Op 24 december 2025 van 15.30 ð 16.00u. wordt een  

kerstspel voor kleuters opgevoerd in de Antonius van 

Paduakerk (Groesbeekseweg 94, Nijmegen)  

 

Het kerstspel is voor kleuters van 3 ð 6 jaar .  

De kleuters maken kennis met de hoogzwangere Ma-

ria en Jozef die vanwege de volkstelling op weg zijn 

naar Bethlehem. Daar moeten Maria en Jozef over-

nachten in een stal omdat er geen plaats is in de her-

berg. In die stal wordt het kindje Jezus geboren en 

krijgen ze bezoek van engelen, herders en koningen. 

Ook de kleuters mogen op kraamvisite komen. Na 

afloop is er chocolademelk voor de kleuters. Iedereen 

is welkom. We hopen natuurlijk dat veel kleuters met 

hun ouders en/of grootouders aanwezig zullen zijn. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar een 

vrijwillige bijdrage is welkom. 

 

Theo Brock 

 

 

 

 

De gezinsviering is bedoeld voor schoolgaande jeugd 

en hun ouders/opvoeders. De viering rondom het 

kerstverhaal wordt opgeluisterd met orgelmuziek, 

kerstliederen en gebeden. Deelnemers worden uitge-

nodigd een rondgang door de Stevenskerk te maken 

waar men op verschillende plaatsen de belangrijkste 

personages van het kerstverhaal in levenden lijve kan 

ontmoeten (o.a. Maria en Jozef, engelen, de herber-

gier, herders, wijzen uit het Oosten). Na afloop van 

de viering kunnen de kinderen in de buurt van de her-

berg een kleine versnapering komen ophalen. Aan 

deelname zijn geen kosten verbonden, wel zal er een 

collecte voor een goed doel gehouden worden. Van 

harte aanbevolen en iedereen is welkom. 

Beide vieringen betreffen een samenwerking tussen 

de Stadskerk Nijmegen en de Antonius van Padua-

kerk. 

 

Cecile Kuijpers 

KLEUTER  KERSTSPEL GEZINSVIERING , AVOND  VOOR  KERSTMIS 
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 Vrijdag 12 december bent u van harte welkom mee te 

komen zijn tijdens de Taizé viering. Ja precies, Gewoon 

zijn, je laven aan de stiltes, de mooie gezangen en tek-

sten die voor gelezen worden, kan ook. Afgelopen Tai-

zé viering bestond de helft van de groep uit ervaren 

zangers. Regelmatig werden de gezangen fijn gelaagd 

door de 3 stemmen die door menigeen gezongen 

werden.  

Op 12 december komen we bij elkaar van 17.00 tot 

18.00 uur  

Vanaf 16.30 uur is de kerkdeur open bij het bord 

'Silence'.  

 

Mocht het bord er niet meer staan dan is de kerkdeur 

helaas al dicht. Soms zijn er insluipers, vandaar dat de 

deur niet open staat zonder toezicht.   

 

Welkom. 

 

 

Voor meer info of vragen neem contact op 

met Kyra@energyandharmony.nl.  

 

Namens de Taizé groep,  Kyra Hoogzaad 

 

  TAIZÉ  VIERING  IN  KERSTTIJD  W ELKOM  OP DE KERST-INN  2025 

BUURT  AAN  TAFEL  KERSTDINER  

mailto:Kyra@energyandharmony.nl


Antonius van Padua in beeld  

vrij   12 dec. 2025 10-12u.      AvPKerk 

Sacred Dance 7 

vrij   12 dec.      17-18u.      AvPKerk 

Taizéviering 

za/zo 13/14 dec. 11-17u.        AvPKerk 

Kerst-Inn, expositie, fair, café, concert 

zo    14 dec 11-12u,                AvPKerk 

afsluiting voedselinzameling  

en kerstpakkettensactie 

zo    14 dec 14-16u,                 Pastorie 

Tienerbijeenkomst Advent 

di     16 dec.18-20u,                 Par.huis 

Buurt aan Tafel Kerstdiner 

www.wij-dewereld.nl  

za    20 dec.  8.30-9u,      Pelgrimskapel 

WMZ Vertrekceremonie 

www.wegenmetzegen.nl 

za   20 dec. 15u. Titus Brandsma Memorial    

Kerstconcert van de scholaõs Karolus 

Magnus en Voces Caelestes 

wo   24 dec. 15.30-16.u.         AvPKerk 

Kleuterkerstviering 

wo    24 dec. 18-19u.         Stevenskerk 

Kerstgezinsviering  

zo     4 jan. 2026, 11-12u.       AvPKerk 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

zo     11 jan. 12 - 13u.            Pastorie 

Potluck lunch 

za     17 jan.  8.30 - 9u.    Pelgrimskapel 

WMZ Vertrekceremonie 

www.wegenmetzegen.nl 

di      20 jan.18 - 20u.               Par.huis 

Buurt aan Tafel  

www.wij-dewereld.nl 

vrij   30 jan. 10u.   Titus Brandsma Memorial   

Slotbijeenkomst leergang  

Vincent de Paul Center  

www.vincentdepaulcenter.nl  

zo     1 feb 12 -13u.                 Pastorie 

Potluck lunch 

di      3 feb. 18 - 20u.                Par.huis 

Buurt aan Tafel  

www.wij-dewereld.nl 

vrij    13 feb. 10 -12u.              Par.huis 

Sacred Dance -1  

vrij    13 feb.  17 -18u.             AvPKerk 

Bezinningsuur met Taizéliederen 

 

 
 

Op zondag 4 januari 2026 proos-

ten we met elkaar op het nieuwe 

jaar tijdens de nieuwjaarsbijeen-

komst na de viering van 10 uur. Een 

mooi moment om samen het nieu-

we jaar 2026 in te luiden. 

Iedereen is van harte welkom.  

 

Agenda, vieringen 

Dit keer geen foto vanuit een va-

kantie maar deze is  genomen tij-

dens de tentoonstelling ôKerk en 

Kunstõ dec. 2016. De expositie 

werd ingericht n.a.v. het 100-jarig 

bestaan van de kerk in juni 2017. 

Het is een vaandel van de mannen-

congregatie. Deze congregatie 

werd opgericht in 1938 door kape-

laan de Leyer. De vrouwencongre-

gatie bestond al sinds 1920.  

Onder de deelnemers aan de pro-

cessie op Sacramentsdag  12 juni 

1952 wordt de mannencongregatie 

ook vermeld en zal daarbij zeker 

dit vaandel gedragen hebben.            

(overgenomen uit: ôAntonius van 

toen Antonius van nu, 1917 tot 

Heden (= 1995), Beeld van een 

parochie)õ 

Deze bijzondere kerststal is een 

initiatief van deken Patrick Maer-

voet uit Heverlee in België. "Maria 

is gehuld in een Palestijnse sjaal, die 

ik zelf meegebracht heb uit Palesti-

na. Jozef heeft een keppeltje op 

zijn hoofd", vertelt hij. "Het is een 

verwijzing naar het conflict in 

Gaza.  

zo 14 dec. 10.00u 

3e zondag van de Advent 

Voorganger: Tjeu v. Knippenberg  

mmv het Paduakoor 

wo 21 dec. 10.00u 

4e zondag van de Advent 

Voorganger: Eduard Kimman 

mmv cantor 

wo 24 dec. 22.00u 

Nachtmis Kerstmis 

Voorganger: Tjeu v. Knippenberg 

mmv Paduakoor 

do 25 dec.    10.00u 

Dagmis Kerstmis 

Voorganger: Liesbeth Jansen 

mmv Gregoriaans koor  

zo 28 dec. 10.00u 

H. Familie 

Voorganger: Cecile Kuijpers  

mmv Gregoriaans koor 

zo 4 jan. 10.00u 

Openbaring van de heer 

Voorganger: Sasha Steijaert 

mmv Paduakoor 

zo 11 jan. 10.00u 

Doop van de Heer 

Voorganger: Tjeu v. Knippenberg 

mmv cantor 

zo 18 jan. 10.00u 

2e zondag van het jaar 

Voorganger: Louis Sibbald 

mmv cantor  

zo  25 jan. 10.00u  

3e zondag door het jaar 

Voorganger: Eduard Kimman 

mmv Gregoriaans koor 

zo 1 feb. 10.00u  

4e zondag van het jaar 

Voorganger: Liesbeth Jansen 

mmv cantor 

zo 8 feb. 10.00u  

5e zondag door het jaar 

Voorganger: Tjeu v. Knippenberg 

mmv Paduakoor 

 

Agenda, activiteiten 

Antonius op vakantie  

Van harte welkom op de  

Nieuwjaarsbijeenkomst !  


