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Iemand zei me ooit: “De dagen voor Kerst zijn de don-

kere dagen, maar januari en februari kunnen er ook wat 

van”. Dat klopt. Kerstmis en Nieuwjaar zijn voorbij. Het 
is koud, soms nat en ook wat wind. Een tijd waarin din-

gen stil lijken te staan. Saai. Niets te doen. Maar dat is 

eigenlijk niet waar. Er is volop activiteit en sommige 

mensen kijken alweer vooruit naar het volgende hoogte-

punt …. Carnaval. 
 

In de Kerk kijken we na Kerst ook vooruit. Naar een 

volgend hoogtepunt … de Veertigdagentijd. De voorbe-

reidingstijd op Pasen. En daar ben ik altijd benieuwd 
naar. Benieuwd hoe ik zelf de Veertigdagentijd door ga 

komen. Ik moet toegeven dat het mij soms echt wat 

moeite kost om deze tijd intensief te beleven. Op het 

seminarie was het betrekkelijk eenvoudig. Alles was er 

min of meer op gericht om je te helpen de sterke tijden 
van de Kerk eigen te maken. Om dit ‘van binnen’ te er-

varen en verdiepen. Ik kijk daar met dankbaarheid op 

terug. Zelfs op de gewoonte van de zusters om, bij wijze 

van steun aan ons, de thermostaatknoppen in de ijskou-
de kapel wel 15 minuten (!) voor het ochtendgebed op 2 

te zetten. Dat scheelde echt een hoop (dachten zij). 

 

Met dat gegeven en 1 januari in het achterhoofd, heb ik 

één goed voornemen. Niet op 18 februari beseffen dat 
het alweer Aswoensdag is - zonder dat ik heb nagedacht 

over de komende Veertigdagentijd. Hoe ga ik deze tijd 

doorkomen? Zijn er dingen die ik misschien moet laten: 

luxe, gewoontes, dingen die me opslokken? Hoe ga ik 

met mijn tijd om? Zijn er zaken waar ik in mag groeien? 

Moet ik andere keuzes maken? Wat laat ik en wat doe ik 
voor Jezus? 

 

 

 
Het is goed om voorbereid te zijn op de Veertigdagen-

tijd. Het helpt me altijd om vanuit het gebed een soort 

vasten-programmaatje te maken. Heel simpel. Een papier 

met een vijftal voornemens. Niet persé heel drastisch, 

maar wat praktische zaken en ook wat zaken die echt 
wel iets van me vragen. Iets meer voor God, de mensen 

en de Kerk – en iets minder voor mezelf. De slager 

vraagt wel eens: “mag het iets meer zijn”. Dat mag soms 

best wel. Maar in de Veertigdagentijd misschien iets min-
der van het ene maar meer van het andere. Goed om 

daar misschien al eens over na te denken. Dan word je 

niet overvallen. 

 

Een hele gezegende Veertigdagentijd toegewenst, 
 

Pastoor Sacha Steijaert 

Iets meer voor God,  

de mensen en de Kerk –  
en iets minder voor mezelf.  
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Een paar weken geleden liep ik door de weilanden langs 

de Maas. Ik liep daar alleen. Overal lag nog sneeuw, hier 
en daar verijst. Noordwesten wind. De kou sneed door je 

gezicht. Dat ik bij voorbaat die kou wilde omarmen, is te 

veel gezegd. En toch, op de een of andere manier voelde 

hij ook behaaglijk aan. Mijn gezicht gloeide. Ik merkte: ‘die 

kou doet mij goed’. De winterse kou, de stilte, het witte 
landschap, de wat zwaardere tred door de sneeuw, de 

aandacht om niet uit te glijden, dat alles zorgde ervoor 

dat ik helemaal in het hier en nu bezig was; al het andere 

kon/mocht ik even vergeten. 
  

Binnenkort breekt de Vastenperiode of Veertigdagentijd 

aan. Vanuit de traditie een voorbereiding op het 

Hoogfeest  van Pasen. Ook weer vanuit de traditie werd 

met Pasen gevierd dat Christus drie dagen nadat Hij aan 
het kruis gestorven was, uit de dood verrezen is. 

Daarmee was, ook voor ons mensen, de dood eens en 

voor altijd overwonnen. Hoe onwaarschijnlijk troostend 

en hoopvol. Geen wonder dat deze gebeurtenis het 
kernpunt werd van het Christelijk geloof. 

De vastenperiode zou voor ons dan een goede 

voorbereiding zijn om alles wat aan Pasen voorafgaat, 

intocht in Jeruzalem, het laatste Avondmaal, verraad van 

Judas, het lijden en sterven van Christus weer opnieuw 
mee te beleven en te doordenken. 

In mijn jeugd werd de vastenperiode vooral door 

volwassenen beleefd als het jezelf ontzeggen van vlees en 

slechts één volledige maaltijd per dag, uitgezonderd de 
zondag. Op Aswoensdag ontving je het askruisje: ‘Gedenk 

mens dat gij van stof gemaakt zijt, en tot stof zal wederkeren’.   

 

Inmiddels zijn we 70 jaar verder. Nog steeds vieren we 

het Hoogfeest van Pasen. Maar wat mensen daarin vieren 
zal zeer verschillend zijn. Een werkelijke verrijzenis van 

Christus? Of moeten we dat eerder symbolisch opvatten? 

Is het een dag waarin we willen geloven dat de dood niet 

het einde is? Dat het Leven sterker is dan de Dood? 

Geloven we nog in onze eigen verrijzenis op de ’jongste 
dag’? Als gevolg daarvan wordt nu ook de Vastenperiode 

heel anders beleefd.  

 

Dat alles betekent echter niet dat de Vastenperiode, 
Goede week en Pasen tot verloren of vergeten dagen zijn 

geworden, integendeel. Velen zoeken naar nieuwe 

inzichten, betekenis. Proberen met elkaar en met de 

traditie daar nieuwe invulling aan te geven, willen zich 

daarmee op een nieuwe en zeker levendige wijze mee 
verhouden.  

 

Zou je de Evangelielezingen die gedurende de 

Veertigdagentijd gelezen worden, intenser kunnen 
ervaren? Op een soortgelijke wijze als ik in het begin van 

dit artikel beschreven heb, gebruikmakend van al je  

 

zintuigen. Deze ‘doors of perception’ inschakelen, zodat een 

tekst, een woord, een zin niet alleen denkend opgenomen 
wordt, maar evenzeer doorvoeld wordt, lichamelijk 

beleefd kan worden. Een vastenperiode, niet alleen zien 

als een ‘zich onthouden van’, ook als een ‘intensiever 

ervaren’. Een intensieve waarneming via de zintuigen kan 

raken aan onze binnenkant en nieuw maken. 
 

Dus, ben je op zoek om de weken voor Pasen bewuster 

te beleven? Voelen hoe wij nog steeds sterk verbonden 

zijn met thema’s uit de traditie? Voel je uitgenodigd om 
deel te nemen aan de wekelijkse meditaties Zintuig en 

Ziel. Dit jaar gaan we met onze zintuigen, met rituelen en 

met symbolen op weg in de Veertigdagentijd.   

 

22 februari, 1e zondag (Cecile Kuijpers) 
VOELEN: Sterfelijkheid en leven 

 

1 maart, 2e zondag (Jeanine van Weert) 

HOREN: Geroepen worden 
 

8 maart, 3e zondag (Liesbeth Jansen) 

PROEVEN: Dankbaarheid  

 

15 maart, 4e zondag (Josette Lenders) 
ZIEN (beeld, kunst) : Openbaring 

 

22 maart, 5e zondag (Rob van Woerkom) 

RUIKEN: Gebed, geest 
 

29 maart, 6e zondag (Leon Claessen) 

LICHAAMSBEWUSTZIJN: Vertrouwen 

 

Wanneer en waar?  
Wekelijks op zondagen in de veertigdagentijd van 16.30 

tot 17.15u. Het is mooi om alle bijeenkomsten bij te 

wonen, maar je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je komt. 

De meditaties zijn in de pastorie van de Antonius van 

Paduakerk, Groesbeekseweg 96 Nijmegen.  
 

Je hoeft je niet aan te 

melden en deelname is 

gratis. Iedereen is van harte 
welkom!  

 

Cecile Kuipers 

Rob van Woerkom 
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In de 40dagentijd in het voorjaar van 2026 willen we in 

de Vastenactie weer uw aandacht vragen voor meisjes in 
Ghana. We willen graag meisjes die opgroeien in armoe-

de de kans geven naar de basisschool te gaan. Om hen 

zó veel meer kansen in het leven te geven. 

 

In Ghana kun je niet vanzelfsprekend naar school. Naast 
schoolgeld zijn er ook kosten voor het schooluniform, 

de schoolspullen en soms zelfs sandalen. De ouders 

worden twee keer per jaar ondersteund met rijst, olie 

en zeep. En de meisjes mogen, heel bijzonder, op 
schoolreisje! 

 

Met uw hulp wordt deze droom 

voor één of meer meisjes voor een 

aantal jaren mogelijk! Achter in de 
kerk staat de een nieuwe blauwe 

bus voor uw bijdrage klaar tot en 

met Pasen. Vast hartelijk dank! 

 
Werkgroep diaconie 

 

Op maandag 16 maart houden we weer onze jaarlijkse 

Vastenmaaltijd. Altijd een mooi moment om samen te 

eten en jezelf ervan bewust te zijn dat wij iedere dag 

voldoende te eten hebben.  
 

Tijdens de maaltijd kunt u kaarten kopen à €0,50 en er 
een bemoedigende en hartelijke tekst op schrijven voor 

patiënten in de Pompekliniek. Zo’n kaart kan mensen 

laten voelen dat zij niet vergeten worden. De maaltijd 

bestaat uit eenvoudige eenpansgerechten, maar door de 

hoeveelheid en de variatie van de gerechten ziet het er 
altijd heel royaal uit. 

We zoeken natuurlijk weer naar mensen die zo’n maal-

tijd voor 6 à 8 mensen willen koken. Achter in de kerk 

liggen lijsten waarop u aan kunt geven dat u wilt komen 

eten en met hoeveel mensen u komt. U kunt ook op de 
lijst aangeven of u wil koken en wat u klaarmaakt. De 

maaltijd kost €7,50, maar we hopen dat veel mensen 
extra willen geven.  

 

 

Het geld dat gedoneerd wordt gaat, samen met het geld 

voor de kaarten en de bloemstukjes, naar ons Vastenac-
tie project. In deze 40dagentijd proberen we zoveel mo-

gelijk geld te sparen om kansarme meisjes in Ghana naar 

school te laten gaan. Vooral meisjes zijn vaak uitgesloten 

van onderwijs omdat de ouders het schoolgeld en alle 

andere bijkomende kosten niet kunnen betalen.  
 

Dus op 16 maart staat  een variatie aan eenpansgerech-

ten voor u klaar. Neemt u wel zelf uw eigen bord, 

bestek, toetjesschaaltje en een glas mee? Nadat u 
lekker en gezellig gegeten heeft, gaat u ook met een 

goed gevoel naar huis omdat u, samen met anderen, de 

toekomst van enkele meisjes in Ghana hoopvoller heeft 

gemaakt. 

 
Werkgroep diaconie 

 
 

VASTENACTIE  

DE JAARLIJKSE VASTENMAALTIJD  

 

Door as getekend 

God, in wie wij geborgen zijn,  

door as zijn wij getekend;  
broos is ons leven,  

breekbaar ons lot,  

vluchtig de tijd en  

vergankelijk ons bestaan.  

Het licht van Uw ogen  
doorziet wie wij zijn.  

 

Leer ons dan onze dagen tellen;  

déze veertig dagen tellen om op te  
staan en met Christus Jezus  

door de woestijn heen te gaan.  

Afstand te nemen van de verlokkingen  

en oppervlakkigheden in onszelf  

en om ons heen.  
 

Bevestig ons geloof dat in de kleine  

momenten van sterven aan onszelf,  

nu reeds iets van verrijzeniskracht  
ons deel is op de weg naar het stralende  

en nooit te doven Licht van Pasen.  

Zo bidden wij in naam van uw zoon,  

die de Bezieler is van ons leven.  

Amen.  
 

Maria Magdalena van Bussel,  
Priorin van Norbertinessenpriorij Sint Catharinadal, Oosterhout 

 

overgenomen uit Van as naar opstanding 
Uitgave: Adveniat 2020 
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De belangrijkste onderwerpen en actiepunten voor het 

locatieteam vloeiden voort uit wat ik in mijn nieuw-
jaarstoespraak (zie pag. 7 in deze Antonius Onderweg) 

heb verteld. 

  

Zo was er op 8 januari op ons verzoek een overleg 

met Ronald van der Pluijm, penningmeester van het 
parochiebestuur, Michiel Honée, vastgoedadviseur van 

het parochiebestuur, en twee leden van het locatie-

team, Martien Peters en ondergetekende. In dat over-

leg is klip en klaar vastgesteld dat de wensen van de 

Antoniusgemeenschap leidend zijn bij het bepalen van 
de toekomst van onze gebouwen. Aan elke geïnteres-

seerde in onze gebouwen zal van het begin af aan dui-

delijk worden gemaakt dat wij als gemeenschap een 

dusdanige plaats willen behouden op onze locatie dat 
de voor ons kenmerkende activiteiten doorgang kun-

nen vinden. In ieder geval willen we adequate mogelijk-

heden behouden in het kerkgebouw. De brief van de 

bisschop (zie pag. 6 in deze Antonius Onderweg) en de 

inbreng van onze nieuwe pastoor hebben daaraan een 
positieve bijdrage geleverd. Bovendien heeft het loca-

tieteam van geen wijken willen weten; voor de erken-

ning van onze belangen hebben we lang gestreden. 

Dat wil zeggen dat het locatieteam betrokken wordt 
bij de gesprekken met mogelijke investeerders, om 

onze wensen kenbaar te kunnen maken. Wordt ver-

volgd! 

 

Een tweede actiepunt was het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers. Ook dat vindt u in mijn nieuwjaarstoe-

spraak. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat het van 

levensbelang voor het voortbestaan van onze gemeen-

schap is dat we gaan werken aan verjonging van onze 

vrijwilligersgroep. En verjonging mag u heel ruim zien! 
Inmiddels is aan de werkgroepen gevraagd om hun 

toekomstvisie en behoefte aan versterking op papier te 

zetten, en een tekst te maken over hun activiteiten 

waaraan iedereen kan zien hoe bevredigend en leuk 
dat werk is! Die teksten gaan we gebruiken op De lo-

catieavond op 23 februari om 19.30 uur in het 

parochiehuis, waarbij we iedereen hopen te zien die 

betrokken is bij of geïnteresseerd is in onze Antonius-

gemeenschap. Iedereen is welkom, zeker ook de huidi-
ge vrijwilligers die eventuele vragen kunnen beant-

woorden. De eerste reacties van de werkgroepen zijn 

al binnengekomen.  

 
Tenslotte zijn we aan het denken over een mooiere, 

waardige plaats voor onze memoriehoek, u weet wel, 

met de namen van de overledenen en de bidprentjes,  

misschien in combinatie met een in te richten Mariaka-

pel. 

 

 

Dat was het voor deze keer. Tot ziens binnenkort, of 
in ieder geval op 23 februari! 

 

Ton Groos 

1. Twee nieuwe bestuursleden voor de H. Stefanus-
parochie: 

Mevrouw Monique Wagenberg – Piels; zij neemt de 

taak van vicevoorzitter op zich. Monique is juriste en 

heeft een eigen bedrijf op gebied van arbeid en recht. 
De heer Stef Cuppens: hij neemt de portefeuille bouw-

zaken op zich. Stef is geen onbekende in Nijmegen. Hij 

is de voormalig directeur/eigenaar van bouwbedrijf 

Cuppens & Zn in Nijmegen. 

 
2. Kapelaan Michal Tabak: 

Sinds november is kapelaan Michal Tabak met ziekte-

verlof. Hij heeft tijd genomen om uit te rusten en zich 

te bezinnen op zijn toekomst. Anderhalve week gele-
den heeft hij pastoor Steijaert en het bisdom van Den 

Bosch laten weten dat hij niet terugkeert naar Nijme-

gen. Hij kiest ervoor om in zijn vaderland Polen als 

priester aan de slag te gaan. Per 1 februari heeft hij 

daarom op eigen verzoek officieel ontslag gekregen van 
de bisschop. Het pastorale team en het parochiebe-

stuur vinden dit jammer, maar zijn hem zeer dankbaar 

voor zijn enthousiaste, betrokken en missionaire inzet 

en de initiatieven die hij in korte tijd heeft opgezet. 

We gunnen hem van harte een plek waar hij zich als 
priester het meest thuis voelt. 

In het weekend van 14 en 15 februari is kapelaan 

Michal nog in Nederland. Op zondag 15 februari om 

10:00 uur viert hij in de Groenestraatkerk de Mis en 
kunt u na afloop afscheid van hem nemen. 

 

3. Nieuwe benoeming; kapelaan Christoper Ndala: 

Tegelijkertijd kan worden gemeld dat het bisdom een 

opvolger heeft benoemd. Vanaf vandaag 1 februari is 
pater Christopher Ndala (CssP) benoemd tot kapelaan 

en zal kapelaan Michal opvolgen in de H. Drie-eenheid. 

Hij is 37 jaar, afkomstig uit Malawi en lid van de Con-

gregatie van de Heilige Geest. Hij woont en werkt al 
jaren in Eindhoven, maar zal binnenkort verhuizen naar 

de communiteit naast het Afrika-museum in Berg en 

Dal. De parochie is dankbaar met deze snelle benoe-

ming. Kapelaan Christopher zal de komende tijd samen 

met pastoor Steijaert Nijmegen leren kennen. Een ken-
nismakingsmoment volgt. 

 

Sacha Steijaert 

VANUIT HET LOCATIETEAM 

MEDEDELING BESTUURSWISSELING 
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Beste Antonianen, 

 
Mijn toespraak zal bestaan uit twee delen: eerst een 

korte terugblik op het afgelopen jaar, waarin ik echt 

niet alles wat wij samen voor elkaar gekregen hebben 

kan vermelden, en daarna wil ik het met u hebben over 

twee belangrijke onderwerpen, zeg maar speerpunten,  
die gaan spelen in het net begonnen jaar. 

Eerst een korte 

terugblik: het was 

een spannend jaar, 
ook al omdat er 

veel onzekerheid 

was over de plan-

nen van het paro-

chiebestuur. De 
moeizame commu-

nicatie van het Pa-

rochiebestuur rich-

ting Locatiebestuur 
was daar voor een 

groot deel debet 

aan. Ik heb u ver-

teld over de gang 

van zaken rond het 
herbestemmingsplan opgesteld door bureau Coup Het 

leek erop dat dàt het dan zou worden: onze  gemeen-

schap verhuist naar het parochiehuis. Inmiddels is dit 

naar de achtergrond verdwenen. Als middel om overleg 
met het PB af te dwingen, zoveel mogelijk steun voor 

onze zaak te verwerven èn bekendheid te geven aan 

onze situatie hebben wij toen besloten een petitie in te 

richten, inmiddels door 1850 personen getekend. Ook 

was er  een nieuwe pastoor benoemd, Sacha Steijaert, 
die naar onze korte ervaring tot nu toe toegankelijker 

is en meer bereid tot overleg. In mijn volgende hoofd-

stukje vertel ik u meer over waar wij nu staan. On-

danks al dit gedoe en de onzekerheid  hebben wij ons 

weer van onze beste kant laten zien. Er is ontzettend 
veel gedaan dankzij onze onvolprezen vrijwilligers. Zij 

hebben ons Huis van God, Huis van de Buurt, Huis van 

Diaconie en Huis van Cultuur niet slechts gaande ge-

houden, maar tot volle bloei gebracht. Weer een jaar 
toegevoegd aan het lange leven van onze gemeenschap. 

Laten we daar met zijn allen Trots op zijn!! 

Volgend hoofdstuk: het net begonnen jaar: Twee zaken 

zijn van levensbelang voor ons voortbestaan als de ge-

meenschap die we graag willen zijn. En wilt u dit aub 
letterlijk opvatten. 

 

Eén: Behoud van ons kerkgebouw. Waar staan we? Als 

gevolg van een opnieuw klemmende oproep aan het 
parochiebestuur om overleg hebben we op 18 novem-

ber een gesprek gehad met Ronald van der Pluijm, pen-

ningmeester parochiebestuur en pastoor Sacha Steij-

aert. Het was een open gesprek in goede sfeer. Het 
voert nu te ver om alles in detail te vermelden (een 

kopie van het verslag komt op het mededelingenbord 

te hangen) maar de belangrijkste punten waren dat het 

parochiebestuur nog geen besluit genomen heeft, geen 

zicht heeft op “hoe nu verder” en zich in een 
‘verkennende fase’ bevindt. Ons oorspronkelijke plan 

uit 2023  is volgens de penningmeester niet in behande-

ling genomen omdat het parochiebestuur meer alterna-

tieven wilde hebben en daarom andere investeerders 
benadert. Wij hebben er op aangedrongen dit plan toch 

in overweging te nemen. Wij hebben onze wensen, zeg 

maar eisen, duidelijk gemaakt: wij blijven in het kerkge-

bouw of een deel daarvan om onze vieringen (ook voor 

een paar honderd bezoekers zoals met Kerstmis) en 
onze diaconale activiteiten mogelijk te houden, en we 

willen blijven beschikken over de zaal in het parochie-

huis. Pastoor Steijaert onderstreepte het belang van 

onze diaconale activiteiten, die hij ook bij de bisschop 
had gemeld. Dit gesprek krijgt een vervolg op 9 januari 

a.s., waarin Martien Peters en ik in overleg gaan met de 

penningmeester van het parochie en Michel Honée, 

vastgoedadviseur van het parochiebestuur en makelaar, 

over een aan de laatste te verstrekken opdracht tot 
duidelijkheid naar mogelijke investeerders toe: hij moet 

dezen nadrukkelijk wijzen op het feit dat de AvP-

gemeenschap op deze locatie blijft bestaan, en dat de 

gebouwen dus niet ‘leeg’ opgeleverd zullen worden.  
 

Parallel hieraan liep een andere ontwikkeling: op een 

bijeenkomst op 31 oktober in de Dominicuskerk waar 

bisschop de Korte ook aanwezig was grepen twee LT-

leden, Marij en Rob, de gelegenheid aan om hem aan de 
mouw te trekken om aandacht te vragen voor onze 

situatie. De bisschop, die zei hiervan niet op de hoogte 

te zijn, nodigde hen uit hem persoonlijk een bericht te 

sturen over de situatie. Dat hebben we gedaan, en dat 

resulteerde in een brief van hem aan de LT-leden geda-
teerd 9 december. Daarin geeft hij aan contact te heb-

ben gehad met de pastoor, en dat deze hem heeft ver-

zekerd (ik citeer) ‘dat de wensen van de geloofsge-

meenschap  worden meegenomen als uitgangspunten in 
het contact met mogelijke geïnteresseerden voor her-

bestemming”. De brief komt ook op het mededelingen-

bord te hangen, dan kunt u ook de andere punten le-

zen. (zie ook pagina 6) 

Inmiddels is er van verschillende kanten interesse ge-
toond, niet alleen van commerciële partijen.  

En daar staan we nu. 

 
Twee: Van even groot belang voor ons voortbestaan is 

het volgende: 

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
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De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is erg 

hoog. Er bestaat grote behoefte aan verse krachten bij 

onze werkgroepen. Dat hoeven geen twintigers of der-
tigers te zijn, maar dat mag wel. Ook mensen tussen 60 

en 70 en ouder, ieder die zich vitaal genoeg voelt, zijn 

van harte welkom!  

Bijvoorbeeld: bij de Kerst-inn-groep fluisteren sommi-

gen dat het toch wel zwaar begint te vallen, de jaarlijkse 
organisatie hiervan. Als zij stoppen, wat heel begrijpelijk   

is na al die jaren, dan komt deze activiteit in het geding. 

  

U ziet de adventskrans hangen. Die komt daar niet van-
zelf. Twee mensen doen dat nu, zij weten hoe je over 

het gewelf loopt en de krans ophangt of een kapotte 

lamp vervangt. Hoe mooi zou het zijn als meer mensen 

dit zouden kunnen en willen! En steek dan meteen een 

handje uit bij de kerstmarkt en de opbouw van de 
kerststal.  

De werkgroep diaconie heeft behoefte aan sjouwers, 

b.v. voor de kerstpakkettenactie. 

Er bestaat dus behoefte aan helpers die incidenteel, bij 
wijze van spreken op afroep, beschikbaar zijn. Maar 

ook voor meer structurele taken en activiteiten hebben 

we mensen nodig. De gemiddelde leeftijd van het LT 

ligt tussen de 75 en 80. En al zijn wij nog zeer vitaal, we 

zijn kwetsbaar. Zie onze goede Frans Blom, met wie 
het gelukkig beter gaat.  

Onze onvolprezen Martien Peters heeft aangegeven dat 

zijn bordje veel te vol ligt; hij wil van het beheer van 

het parochiehuis af. Ook een structurele taak. 
 

 We zien regelmatig nieuwe mensen in onze vieringen, 

zij zijn daar van harte welkom! Ook hen willen wij 

graag betrekken bij het werk in onze gemeenschap. 

 
 Ik zou zeggen: kijk het vrijwilligersboekje er nog eens 

op na. Het zal u opvallen hoe vaak dezelfde namen bij 

diverse werkgroepen staan. 

 

Als argument voor ons bestaansrecht voeren wij altijd, 
en terecht, aan dat onze activiteiten op allerlei gebied 

onze Antoniusgemeenschap onvervangbaar en onmis-

baar maken. Dat houdt op zodra deze activiteiten in 

gevaar komen. Dat geldt voor onszelf, maar ook voor 
alle warme positiviteit die wij uitstralen naar anderen. 

Daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Daarom con-

creet, het volgende: het LT gaat alle werkgroepen vra-

gen welke behoefte er is aan nieuwe hulp, en tevens 

om een duidelijke en wervende tekst te schrijven over 
hun werkzaamheden. Het werk in onze werkgroepen is 

namelijk ook heel leuk! Deze teksten gaan we onder 

allen die belangstelling hebben voor onze club versprei-

den. Op 23 februari gaan we een bijeenkomst beleggen 
voor alle belangstellenden, vragen beantwoorden en 

belangstelling voor activiteiten inventariseren om te 

kijken of we zo tot versterking en verjonging kunnen 

komen.  
 

Tevens gaan we gericht mensen vragen of zij tijd en 

energie willen vrijmaken voor bepaalde activiteiten. 

Gelukkig zien we al dat er hier en daar nieuwe mensen 

zich aanmelden. Leon als nieuwe koster, koorleden, 
Frits die zorgt voor de warmtekussens zodat u tijdens 

de viering warm kunt zitten als u dat wilt, een nieuw 

redactielid voor de Antonius Onderweg. Weet dat dat 

zeer op prijs wordt gesteld. 
We houden u op de hoogte. En gaat u in de tussentijd 

eens bij uzelf te rade: wat kan ik doen? Met zijn allen 

moeten we toch onze fantastische gemeenschap in 

bloei kunnen houden!! 

 
Cécile zei in haar preek van 28/12 dat de enige con-

stante factor in elk bestaan verandering is. Panta rhei, 

alles is in beweging. Dat geldt voor onze huisvesting, 

maar ook voor hoe wij zijn. Het zou mooi zijn als ook 
u in beweging zou willen komen voor onze AvP. Hoe 

onze toekomst er ook uit komt te zien, helpende han-

den zullen altijd nodig zijn.  

 

De drie koningen volgden een ster. Zij hadden de 
moed en het vertrouwen op te breken en op pad te 

gaan, weg van het vertrouwde, waarnaartoe wisten ze 

niet. Maar ze namen wel de goede dingen van thuis 

mee: mirre, wierook en goud. Kunnen wij dat ook, een 
ster volgen op pad naar een toekomst die we niet ken-

nen, zonder dat we ons verleden vergeten en waarbij 

we de goede dingen uit dat verleden meenemen? 

Met Kerstmis hebben wij onze hoop en vertrouwen in 

het kerstkind uitgesproken en uitgezongen. Zie ook het  
grote spandoek boven de ingang. Maar laten we wel 

wezen: hopen en vertrouwen zijn werkwoorden, om 

een zeer waar cliché maar weer eens op te poetsen. 

Hopen en vertrouwen dat het goed komt, en met zijn 

allen werken aan een gemeenschap die is gebaseerd op 
verbinding en respect, voortkomend uit de grote drie: 

geloof, hoop en liefde,  dat wens ik ons toe in het net 

begonnen jaar. Ik wens ons allen een in alle opzichten 

zalig nieuwjaar. 
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Maandag 23 feb. 2026 19.30u.  

in parochiehuis 

Bijeenkomst over versterking, uitbreiding en verjon-

ging van de AvP gemeenschap zodat zij haar activitei-

ten ook in de toekomst kan blijven voortzetten. 

Iedereen is van Harte Welkom 
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Overgenomen uit Dagblad Trouw  editie van 27 januari 2026 

 
De kerk moet meer oog hebben  

voor kwetsbaren 

 Jongeren en niet-gelovigen mee 

laten betalen aan Kerkbalans, 
de jaarlijkse inzameling waar-

mee kerken het hoofd boven 

water moeten houden?  

Dit plan leverde her en der ge-

fronste wenkbrauwen op.  
Waarom zouden juist deze 

groepen, die je niet meteen 

associeert met de kerk, done-

ren aan een club van, uitzonde-

ringen daargelaten, voornamelijk zestigplussers die op 
zondag bijeenkomen om God te loven en te prijzen?  

Is dat niet de omgekeerde wereld?  

Maar dat is buiten een ontwikkeling gerekend die al lan-

ge tijd gaande is. Kerken zijn niet meer louter die plek 
waar je op een kerkbank kunt neerzijgen om een preek 

aan te horen of een mis bij te wonen.  

 

Van oudsher is de kerk een plek van de caritas, waar 

men oog had voor de kwetsbaren, of die nu gelovig wa-
ren of niet. Denk aan al die plaatsen waar kerkelijke 

vrijwilligers de voedselbanken overeind houden, of re-

center, weggeefkastjes. Denk aan het door katholieken 

en protestanten gefinancierde drugspastoraat in Am-
sterdam. Of denk aan de Rotterdamse Pauluskerk, een 

van de weinige plekken in ons land waar de nog altijd 

groeiende groep daklozen wél welkom is.  

 

En sommigen gaan een stap verder. Steeds meer kerken 
en parochies zien in dat ze ook een verhaal hebben 

voor mensen die niet per se tot die kwetsbaarsten be-

horen. Zoals de pioniersplek op de Zuidas, waar de 

succesvolle mens op verhaal kon komen. Of de 

Utrechtse Jacobikerk, die tijdens de laatste hittegolf 
werktafels neerzette tussen de koele kerkmuren.  

 

In het Verenigd Koninkrijk pakken ze het nog een stuk 

grootser aan. Daar heeft de Anglicaanse kerk het op 
zich genomen om tussen de 30.000 en 70.000 betaalba-

re woningen te ontwikkelen.  Een klein maar fijn initia-

tief in ons land: dat van de kerken die de afgelopen ja-

ren besloten dat niet alleen kerkleden in aanmerking 

komen voor hun wekelijkse bloemengroet. Traditioneel 
krijgt wekelijks iemand die het nodig heeft een bos 

bloemen, namens de hele gemeente: ‘de bloemen gaan 

deze week naar…” Tegenwoordig kunnen die in ver-

schillende dorpen en steden ook naar de ongelovige 
buurman gaan.  

 

In een tijd waarin onderzoeken van de overheid vast-

stellen dat we leven in een hypernerveuze samenleving,  
waarin alom de roep om ‘verbinding’ klinkt, er een her-

nieuwde hang lijkt naar gemeenschapsgevoel, of er juist 

sprake is van een ‘zingevingscrisis’, doet de kerk er 

goed aan om de schroom waar de secularisering haar 

mee opzadelde aan de kant te zetten. Zeker nu er zelfs 
een generatie is, namelijk gen Z, die weer iets meer ziet 

in religie.  

 

Dit alles zou kerken moeten inspireren om er nog veel 
meer te zijn voor mensen die stuklopen op de tijdgeest. 

Zeker de vrijzinniger kerken staat niets in de weg om 

hier meer op in te zetten. Met als mooie bijkomstigheid 

dat Kerkbalans voor jongeren en niet-gelovigen een 

steeds vanzelfsprekender goed doel wordt. 
 

Het commentaar is de mening van de krant verwoord 

door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.  

 

Dank voor uw bijdrage 

aan Actie Kerkbalans – 

samen houden we onze 

gemeenschap levend. 

  
Voor de Actie Kerkba-

lans hebben we in een 

periode van ijs en 

sneeuw maar liefst zo’n 550 brieven bezorgd. Maar 
niets houdt ons tegen om te collecteren, zodat we onze 

activiteiten als gemeenschap kunnen blijven voortzetten. 

 

Op het moment van schrijven staat de teller op  

€ 8.500. Een prachtig bedrag, waarvoor onze hartelijke 
dank aan alle donateurs! 

Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dit bedrag nog 

verder kunnen verhogen – we hebben uw steun hard 

nodig. We hopen dat degenen die nog niet in de gele-
genheid waren om te geven, alsnog worden aange-

spoord om bij te dragen. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

IBAN: NL96 INGB 0000 9403 56 
IBAN: NL08 ABNA 0418 6671 60 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

 
Martien Peters 

 

GELEZEN 

ACTIE KERKBALANS 2026 
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Antonius mijn beste vrind Deel 9, (laatste deel) 
Overgenomen uit: 

9 meditaties bij het leven van de H. Antonius 

 

Thema 9 Oog voor mensen in nood 

Leven is samen-leven. We hebben hulp van anderen 
nodig als we ziek zijn of als iets niet lukt. Dat kan ons 

gevoelig maken voor de nood van medemensen. 

 

Antoniusbrood 
In veel kerken is (of was) er dicht 

bij het beeld van Antonius een of-

ferblok met het opschri f t 

”Antonius-brood”. Giften in dat 

offerblok worden gebruikt om ar-
me mensen te helpen: een werk 

van barmhartigheid dat helemaal 

past bij Antonius 

 
 

Verteld wordt dat er grote hon-

gersnood was in Coimbra toen 

Antonius daar in het klooster 

woonde. Dagelijks kwamen bede-
laars naar het klooster en Antoni-

us gaf hen altijd wat brood. Toen 

broeder kok klaagde dat al het 

brood dat hij gebakken had ver-
dwenen was, liep Antonius met 

hem naar de keuken, en wonder-

baarlijk bleken alle broodmanden 

gevuld.  

 
Dit verhaal inspireerde een winkelier in Toulon, me-

vrouw Louise Bouffier. In 1890 kreeg zij de deur van 

haar winkel niet open. De sleutel deed het niet meer. 

Ook de sleutelmaker kon de deur niet openen en wilde 

met zware gereedschappen de deur ontsluiten. Me-
vrouw Bouffier vreesde dat haar deur en haar winkel 

beschadigd zouden raken. Ze vroeg de heilige Antonius 

om hulp en beloofde de armen brood te geven als hij 

haar zou verhoren. De slotenmaker kwam terug met 
zijn gereedschap maar probeerde eerst nog één keer 

het slot met de sleutel te openen. En wat een mirakel: 

de deur ging open. Uit dankbaarheid plaatste Louise 

Bouffier een Antoniusbeeld in haar winkel met een of-

ferbusje waarin mensen geld voor broden konden de-
poneren. Van het ingezamelde geld kocht zij brood 

voor mensen die dat nodig hadden. Het verhaal deed 

de ronde, en steeds meer mensen stuurde haar een 

intentie voor Antonius met een gift voor het Antonius-
brood. Veel winkeliers plaatsten net als zij een collecte-

bus ter ere van Antonius in hun winkel. 

 

Bijpassende Lezing Matheus 25, 34-35 
 

Ter bezinning 

Antonius had oog voor mensen in nood. Hij deelde 

brood met arme mensen. Heel concreet deed hij wat 

Jezus ons voorhoudt in zijn verhaal van de werken van  
barmhartigheid. 

Het voorbeeld van Antonius vindt nog steeds navolging. 

In veel kerken worden houdbare levensmiddelen verza-

meld. Hun gaven worden via de parochie of via de loka-
le voedselbank aangereikt aan mensen die geen voedsel 

kunnen kopen (zie onze diaconie kerst en pinksteractie 

voor de voedselbank en de actie buiten de b(rood), waarbij 

elke zaterdag vanuit onze kerk overgebleven brood van de 

Knollentuin en Bakker Brodijnen wordt uitgedeeld aan men-
sen met weinig inkomsten.) 

 

Je zou het een hedendaagse vorm van het offerblok of 

collectebus voor Antonius kunnen noemen, een heel 
praktische manier om iets van onze welvaart te delen. 

Er zijn zo vele manieren meer om mensen te helpen. In 

sommige plaatsen zijn er ‘deelwinkels’ of 

‘weggeefwinkels’ soms een kastje aan de muur waar 

houdbare producten kunnen worden achtergelaten 
voor iemand die daar behoefte aan heeft. Hoe mooi dat 

Antonius deze zorg voor mensen voor elkaar stimu-

leerde. We kunnen hem eren door zijn voorbeeld te 

volgen. Hulp die we geven aan elkaar is hulp die de 
Heer waardeert alsof zij aan Hem gegeven wordt. En 

hoe herkenbaar dat mevrouw Bouffier eerst zelf hulp 

nodig had, voordat zij anderen hulp ging geven. Alsof 

we gevoeliger worden voor de nood van anderen wan-

neer we zelf aan den lijve hebben ervaren hoeveel goed 
het doet om geholpen te worden in nood… 

Welke nood van medemensen raakt ons het diepst? 

 

Gebed 

 
Goede God,  

U die ons tot leven riep,  

U hebt ons elkaar gegeven.  

Ons gemaakt tot zusters en broeders van elkaar, 
Open ons oog en ons hart voor onze medemensen. 

Maak ons gevoelig voor hun vragen en hun nood. 

Help ons met hen te delen.  

En bij te dragen aan hun gezondheid en geluk. 

Laat ons zo uw mensen zijn. 
Levend in verbondenheid met elkaar en met U. 

Deze dag en alle dagen. 

Tot in de eeuwen der eeuwen. 

Amen 
 

GELEZEN 
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Korte levensgeschiedenis, leefsituatie, hobby’s 

enz. 
José is een echte Nijmeegse, 

hier geboren, getogen en 

woont tot op heden in Nij-

megen. Zij is opgegroeid in 

een gezin met 5 kinderen 
als 4e in de rij. Haar moeder 

was muzikaal, zong in het 

Carmelkoor en alle kin-

deren zijn ook nog actief in 
de muziek. 

Zij verricht sinds lang diverse vrijwilligersactiviteiten die 

zij tot nog toe nog steeds doet. Zo heeft zij zich ingezet 

voor de Hartstichting en is daar 25 jaar collectante ge-

weest. Hiervoor heeft zij een speciale oorkonde ont-
vangen. Verder is José bij haar moeder blijven wonen 

en heeft haar tot het eind intensief en toegewijd ver-

zorgd. Mede hierdoor is de moeder 102 (!) jaar oud 

geworden. Samen met haar moeder is zij in 1985 naar 
Rome gereisd om de Zaligverklaring van Titus Brands-

ma in de Sint-Pietersbasiliek te kunnen bijwonen. Zij 

heeft het als zeer bijzonder ervaren om dit te mogen 

meemaken. Een bronzen penning van Titus Brandsma is 

voor haar een blijvende herinnering.      
Na het overlijden van haar moeder is José zelfstandig 

gaan wonen. Zij heeft inmiddels leuke vriendschappen 

en vele hobby’s zoals puzzelen, wandelen, lezen, muse-

umbezoek en beeldende kunstactiviteiten  

 
Wat is erg belangrijk in het leven en wat niet? 

José geeft aan dat zij veel waarde hecht aan verbonden-

heid met haar omgeving, op een prettige wijze met el-

kaar omgaan. Ook vrolijkheid en plezier staan voor 
haar hoog op het lijstje. Zij ziet het vrijwilligerswerk als 

onderdeel van haar Katholieke geloof om elkaar met 

aandacht en liefde te helpen. Ook zorgdragen voor de 

natuur behoort voor haar bij het geloof, zij kan genie-

ten van de kleine dingen die zij tijdens wandelingen te-
genkomt.  

 

Hoe in contact gekomen met de Antonius van 

Paduakerk? 
José vond van kinds af aan zingen al leuk en deed dat 

graag. Haar moeder zat ook in een zangkoor dus mu-

ziek werd hoog gewaardeerd in het gezin. Ieder kind 

zong of speelde een instrument. 47 (!) Jaar geleden 
werd zij benaderd vanuit de Antonius van Paduakerk of 

zij in het koor daar wilde komen zingen. Zij is hierop 

ingegaan en neemt sindsdien met veel plezier deel aan  

het koor met haar sopraanstem. In de loop der jaren 

heeft zij de nodige wisselingen meegemaakt van leden 
en dirigenten, zij is inmiddels één van de vroegste le-

den. Naast het zingen in het koor is José in de loop der 

jaren ook actief geworden binnen de schoonmaak-

groep, de koffieschenkgroep en sinds 40 jaar bezorgt zij 
het parochieblad en Kerkbalans. Dit alles met veel ple-

zier en voldoening.  

 

Wat trekt aan in de Antonius van Paduakerk? 

José vindt de verbondenheid onder elkaar zeer essenti-
eel. Ook het deel uitmaken van een groep mensen die 

persoonlijk op elkaar betrokken is en waarbinnen veel 

warmte bestaat, spreekt haar erg aan. Daarnaast vindt 

zij het gebouw van de kerk erg mooi en sfeervol, ook 
de akoestiek ervan tijdens uitvoeringen.   

 

Waaraan nog verder behoefte binnen de Anto-

nius van Paduakerk? 

José benoemt een aantal concrete zaken. Het zou goed 
zijn om kerstbomen met wortels te gebruiken zodat 

deze na de kerstviering weer herplant kunnen worden. 

Daarnaast lijkt het haar een goed idee om met een 

groep parochianen een mooie paaskaars van bijenwas 
te maken ter versiering van de kerk. Er zouden zelfs 

ansichtkaarten van de kaars gemaakt kunnen worden 

om uit te geven. Naar het zangkoor toe heeft José de 

suggestie om een video opname te maken van een op-

treden ter herinnering aan het 47-jarig bestaan. Ten-
slotte zou zij de jaarlijkse vakanties met de zangkoorle-

den graag weer opstarten.  

 

Tegelspreuk of een motto voor de mensen. 

José heeft hier niet direct een antwoord op. Wanneer 
we het gesprek afronden en de gebruikte koffiekopjes 

e.d. opruimen, reageert zij direct met “Kan ik iets 

doen”? We concluderen meteen dat dit echt haar lijf-

spreuk is en haar goed typeert. Het sluit ook perfect 
aan bij de trefwoorden waarmee zij zichzelf typeert: 

zorgzaam, lief en trouw. 

 

Zelf vond ik het als interviewer mooi om iemand als 

José te ontmoeten. Iemand die belangeloos en onvoor-
waardelijk voor anderen klaarstaat, graag helpt en daar 

zelf voldoening uit haalt. Een pareltje van deze samenle-

ving.   

 
Ton Meulders 

AAN DE KEUKENTAFEL MET ... 

José Geurts  

Foto: Niek Abbes 
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In dit parochieblad verschenen er vorig jaar twee 
artikelen over “Jezus als Jood” van Jan Zuiker (nog 

na te lezen via de AvP website). Terecht schrijft hij 

dat het antisemitisme mede voortkomt uit het feit 

dat er in de evangeliën “de Joden” schuld krijgen 

aan de kruisdood van Jezus. In dit artikel wil ik hier-
op doorgaan en vanuit een historisch gezichtspunt 

naar kijken.  

 

Om zicht te krijgen op de dood van Jezus van Naza-
reth dienen we eerst een korte schets te geven van 

de politieke en maatschappelijke situatie in zijn tijd. 

Die begint bij de Romeinen. Zij hadden niet alleen -

wat we nu de staat Israël of Palestina noemen- be-

zet maar heel het Middellandse Zeegebied. Zij stel-
den lokale vorsten of andere machthebbers aan die 

in wezen twee taken hadden: de rust te bewaren en 

belasting te innen. Ten tijde van Jezus was de lokale 

vorst voor Galilea: Herodes Antipas. Hij was een 
zoon van Herodes de Grote (bekend van de kinder-

moord in Bethlehem). Een andere zoon was een 

tijdlang vorst in Judea, maar hij deed het zo slecht 

dat de Romeinen hem vervingen door een gouver-

neur of prefect: Pontius Pilatus. Deze twee gebie-
den zijn van belang. In het noordelijk Galilea groei-

de Jezus op en trok hij rond als genezer en verkon-

diger van het koninkrijk van God. In het zuidelijk 

Judea bevond zich Jeruzalem met zijn tempel. Deze 
nam een centrale plaats in en was voor de gewone 

bevolking nog sterker een symbool van het Joden-

dom dan de Hebreeuwse bijbel. Naast Herodes 

Antipas en Pontius Pilatus was er nog een autoriteit 

genaamd de 
Joodse hoge 

Raad of Sanhe-

drin. De leden 

ervan hadden 

bestuurstaken 
rondom de tem-

pel en spraken 

recht in religieu-

ze en civiele za-
ken. Ten tijde 

van Jezus’ dood 

was de opperpriester en hoofd van het Sanhedrin 

Joseph Kajafas. Het was de uiteindelijke verant-

woordelijkheid van hem dat enerzijds de Joodse 
religie en cultuur -ondanks de bezetting- doorgang 

vond maar tegelijk de rust bewaard bleef. Want er 

waren voortdurend Joodse groepen die in verzet 

wilden komen of daadwerkelijk in verzet kwamen 
tegen de Romeinse overheersing. 

 

In de veertigdagen tijd en de goede week staan de 

kruisdood en verrijzenis centraal. Maar waarom 

werd Jezus eigenlijk gedood en waarom op deze 
manier? Daarvoor eerst twee andere voorbeelden. 

Als eerste kijken we naar tijdgenoot en profeet Jo-

hannes de Doper. Zoals 

we bijvoorbeeld in Marcus 

6 kunnen lezen wordt hij 
op tamelijk lugubere wijze 

onthoofd in gevangen-

schap. De Joodse geschied-

schrijver Josephus vertelt 
hierover dat Herodes  

Antipas vreesde voor on-

rust vanwege zijn populari-

teit en hem daarom liet 

ombrengen. (Joodse ge-
schiedenis 18, 5.2). Het tweede voorbeeld gaat 

over een man die toevallig ook Jezus heette. Dit 

voorval speelde zich af rond 60 na Chr. (Joodse 

oorlog 5.16). In Jeruzalem riep hij dag en nacht en 
luidkeels een voorspelling over de vernietiging van 

Jeruzalem. De Joodse religieuze leiders namen hier 

zodanig aanstoot aan dat zij hem uitleverden aan de 

Romeinen. Die ondervroegen hem, maar kwamen 

tot de conclusie dat de man niet goed wijs was en 
stuurden hem weg. Uit deze voorbeelden worden 

twee zaken duidelijk. Namelijk dat autoriteiten bang 

waren voor onrust maar dat de Romeinen niet zo-

maar iedereen gevangen namen, doden of kruisig-
den als dat werd gevraagd door de Joodse hoge 

raad. Nu terug naar Jezus van Nazareth. Ergens 

rond het jaar 30, iets voor het Joodse Paasfeest, 

trekt hij, samen met een aantal volgelingen op naar 

Jeruzalem. Nu was Pasen een pelgrimsfeest waar-
door vele Joden naar Jeruzalem trokken. De grote 

menigte was altijd reden voor extra alertheid van 

de autoriteiten vanwege mogelijk onrust. Wat heeft 

er zich toen afgespeeld? De meest waarschijnlijke 

volgorde van gebeurtenissen is als volgt: Na een 
soort feestelijke intocht duwde Jezus een aantal 

tafels van de geldwisselaars omver en veroorzaakte 

onrust, de zogenaamde tempelreiniging. Voor de 

duidelijkheid: “de tempel” was een complex van 
gebouwen met een duidelijke structuur wie waar of 

wanneer mocht komen. Dat was een opmerkelijke 

actie van Jezus, want in Joodse ogen was geld wisse-

len op die daarvoor aangewezen plek volkomen 

normaal en legitiem. Het geld wisselen vond plaats 
ver van het meest heilige gedeelte en heeft dus 

niets te maken met reiniging. Vervolgens, na een 

paasmaaltijd verbleef hij in de tuin van Getsemane, 

gelegen op een kleine heuvel vlak bij de stad. Daar 
werd hij op aangeven van een volgeling (Judas) gear-

resteerd waarna de kruisdood volgde.  

JEZUS ALS JOOD 
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Waarom  wilden de Romeinen Jezus terecht stellen? 

Duidelijk omdat hij de orde had verstoord. Waarom 

vond de Joodse Hoge Raad dit ook? Treffend wordt dit 
verwoord in het Johannes evangelie waarbij Kajafas(de 

hogepriester) zegt “besef toch dat het in jullie belang is 

dat één mens sterft voor het hele volk zodat het volk 

niet verloren gaat”. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat 

het beter is één onruststoker te executeren dan dat er 
een opstand uitbreekt. Dat dit geen theorie was bleek 

35 jaar later. Na een Joodse opstand werd door Ro-

meinse legioenen Jeruzalem verwoest en hun bewoners 

zijn uitgemoord (eerste joodse oorlog van 66 tot 70 
jaar na Chr.) en werd door hen uitgevoerd. Zij kozen 

voor de kruisdood omdat dit bedoeld was om publieke-

lijk een afschrikwekkend voorbeeld te stellen. Of de 

Joodse Hoge Raad het eventueel hiermee eens was, 

deed niet ter zake.  
 

Wat is er gebeurd met een zekere Jezus van Nazareth? 

De wetenschap van geschiedenis en bijbel kan daar geen 

zekerheid over geven. Wel wat de meest logische ver-
klaring is voor wat we lezen in de oude bronnen. Uit 

bovenstaande is hopelijk duidelijk geworden waarom 

Jezus gedood werd en waarom de kruisdood. Dat ge-

wone Joden het hiermee eens waren, laat staan dat hen 

om een mening werd gevraagd, is onwaarschijnlijk. Wat 
wel speelt is dat de vier evangeliën zijn geschreven tus-

sen ca. 70 tot 110 na Chr. In een tijd waarin er lokaal 

veel spanningen waren tussen Joodse gemeenschappen 

en de eerste Christengemeentes. Dit zien we terug in 
de evangeliën en tragisch genoeg zijn ze daardoor een 

bron van antisemitisme geworden.  Het pleit trouwens 

de evangelie schrijvers enigszins vrij dat zij niet konden 

voorzien dat het Christendom de dominante religie zou 

worden in Europa met alle gevolgen van dien voor Jo-
den. 

Mijn hoop is dat duidelijker is geworden waar het anti-

Joodse sentiment vandaan komt. Tenslotte wil ik duide-

lijk stellen dat ik tegen antisemitisme ben, tegen het 

geweld van HAMAS in 2023 en evenzeer scherp tegen 
het geweld van het Israëlisch leger in Gaza.  

 

Peter van der Velden 

 
 

 

Vlak na de sinterklaasactiviteiten van menigeen zijn we 

met een groep enthousiaste vrijwilligers weer begonnen 

aan de voorbereidingen van de jaarlijkse half december-
activiteit: De Kerst Inn.  

Omdat we dit jaar lekker vroeg waren, is de voorberei-

ding van een en ander heel ontspannen en gezellig ver-

lopen. En op 13 en 14 december was het dan zover. 
Vanwege de relatief hoge temperatuur buiten, was het 

gelukkig niet nodig om de kachel in de kerk volop te 

laten branden en hadden de meesten voldoende aan 

hun warme jassen en truien.   In “het glazen huis” ach-

ter in de Antonius van Paduakerk was er traditiege-
trouw plaats gemaakt voor de kerstfair.  

De kramen met kerstspulletjes, kerststukjes en zelfge-

maakte artikelen zagen er weer gezellig uit. Zo uitnodi-

gend zelfs, dat 

we tegen het 
einde van de za-

terdagverkoop 

even bang zijn 

geweest dat we 
voor de zondag 

wellicht spullen 

te kort zouden 

komen. Een bij-

zondere ervaring. Maar alles pakte goed uit en voor de 
zondag was er, met wat extra aanvoer, nog meer dan 

voldoende voorhanden.  

 

Verspreid in de kerk was weer een prachtige tentoon-
stelling van kerststallen samengesteld. Veel mensen heb-

ben de tentoonstelling bekeken en hielden er een echt 

kerstgevoel aan over, hoorden we van veel kanten. Ook 

de (nieuwe) kinderhoek werd regelmatig bezocht even-

als de wenskerstboom die na de Kerst-Inn vol hing met 
allerlei mooie en ontroerende wensen.  

 

De inwendige mens werd het weekend vakkundig en 

enthousiast van 
eten en drinken 

voorzien door 

de medewerkers 

van bakkeri j 

Koekkoek.  Ie-
dereen kon in 

het cafeetje ter 

plekke rustig en 

op een verwarm-

de stoel lekker 
wat eten en/of drinken. Een woord van dank voor alle 

harde werkers van Bakkerij Koekoek. En hopelijk tot 

volgend jaar.  

De Kerst-Inn werd 
op zondag afgeslo-

ten met het mee-

zing concert door 

het Paduakoor. Aan 

de hand van het 
Kerstverhaal dat 

deze keer prachtig 

werd verteld door 

Kees Groos, beleef-
den we opnieuw het verhaal van de geboorte van het 

Kerstkind.  

Vervolg van pagina 12 
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Na afloop van het concert was er tijd voor glühwein 

en kerststol en konden mensen nog even neuzen bij de 

kramen op de fair. Het was een zeer geslaagde Kerst- 
Inn met veel bezoekers en de mooie opbrengst van  

2800 euro. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de 

verwarming van de kerk tijdens de zondagvieringen. 

Tot slot nog een woord van enorme dank aan alle vrij-

willigers en natuurlijk ook aan alle bezoekers voor hun 
tijd en inzet en voor hun bezoek aan de Kerst-Inn van 

2025. Wie weet tot de volgende Kerst-Inn in 2026.  

 

Monica Pelser 
 
 

VINCENT DE PAUL CEN- TER 

 

       Dinsdagconferenties 
             2026 – serie 1 

thema: levensweg en levensverhaal    
Begeleider: Tjeu van Knippenberg,  

em. hoogleraar Praktische Theologie  

 

5ƛƴǎŘŀƎ мл ƳŀŀǊǘ  
introductie Ψ¢ǳǎǎŜƴ bŀŀƳ Ŝƴ LŘŜƴǝǘŜƛǘΩ, een model 
voor het verhaal over de levensweg    

       
Dinsdag 17 maart  
hoe zijn wij als reiziger onderweg in de tijd? 

Dinsdag 24 maart   
hoe zijn wij als bewoner onderweg in de ruimte? 

Dinsdag 31 maart  
hoe zijn wij als erfgenaam onderweg in het leven? 
 

Voor wie 
voor ieder die gemotiveerd is zich te verdiepen in ou-

de en nieuwe bronnen van spiritualiteit  
Plaats 

serrezaal pastorie Antonius van Paduakerk  

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen 

Tijd 
15.30 – 17.00 uur  

Aanmelden 

niet nodig, geen kosten 

Meer informatie Marieke van de Ven   
mariekevandeven@vincentdepaulcenter.nl 

www.vincentdepaulcenter.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Welkom op deze data: di 17 febr. 3, 17 mrt.  
7, 21 apr. 5, 19 mei  2, 23 juni ( is pleindiner) 

 

 
…alle accu’s van de stoelkussens 

elke zondag met luxe vervoer naar 

de keuken in de pastorie worden 

vervoerd en daar in de warmte van 

de keuken in hun kisten worden 

opgeladen.?dat elke kist aangeslo-

ten is op een schakelklok. Zo is 

kist na kist aan de beurt om het 

stroomnetwerk niet te overbelas-

ten. Fijn ook dat er elke viering 

mensen zijn die de accu’s in en uit 
de kussens halen op zondag. Be-

dankt Frits, Anton, Michiel! 

...het Antoniusraam in de Anto-

niuskapel in zeer slechte staat is. 

Het risico dat het gedeeltelijk uit 

het slechte lood zal vallen is te 

groot om langer te wachten met 

de restauratie. Het is vakkundig 

uit de sponning gehaald en zal 

door een glazenier worden her-

steld. Het gat is met hout ge-

dicht maar liet te veel kou door 

en dus is het door Jan Bulte en 

Martien Peters van een dikke 

laag piepschuim voorzien zodat de kerk, als de verwarming 

aan is, goed op temperatuur blijft bij winters koude dagen. 

BUURT AAN TAFEL NIEUWS 

WIST U DAT….. 

mailto:mariekevandeven@vincentdepaulcenter.nl
http://www.vincentdepaulcenter.nl
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De situatie in Oekraïne blijft onverminderd gevaarlijk. 
Nu al 4 jaar lang. Zeker nu Rusland het hele land blijft 

bestoken met raketten en drones. Veel huizen en flats 

worden kapotgeschoten en daardoor onbewoonbaar. 

Of er worden elektriciteitscentrales geraakt waardoor 

mensen zonder stroom komen te zitten. In Nederland 
was het een paar weken geleden ook heel koud, maar 

hier kun je dan de verwarming een graadje hoger zet-

ten….. 

Alles wat wij inzamelen wordt via het Surya Project 
naar de Europese hulporganisatie NEEKA in Oekraïne 

gebracht, vaak naar bezette gebieden. De mensen heb-

ben onze hulp heel hard nodig! 

 

Waarmee kunnen we helpen? 
Tarwebloem om brood te bakken. Luiers en billen-

doekjes. Suiker. Incontinentiemateriaal. Maandverband. 

Zonnebloemolie. Houdbare halfvolle melk. Diverse ver-

bandmiddelen. Rijst. Tandenborstel en tandpasta. Maca-
roni en macaronisaus. Stukken zeep. Blikken en potten 

groente. Douchegel en deodorant. Babyvoeding/ flessen 

met speen. Dikke kaarsen/ lucifers. 

 

Er is ook dringend behoefte aan rolstoelen, rollators, 
krukken, douchebrancards, douche- en postoelen en 

soortgelijke hulpmiddelen voor de talloze gewonden. 

 

We starten de inzameling in meerdere kerken 
in het weekend van 21/ 22 februari en we sluiten 

af op zondag 22 maart.  

U kunt spullen brengen op zondag 22 februari, 1,8, 15  

en 22 maart van 11.00 tot 12.00 uur en op woensdag 

25 februari, 4, 11 en18 maart van 14.00 uur tot 16.00 
uur in de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 94 

Nijmegen. 

 

U kunt ook geld overmaken:   

NL96 INGB 0000 940356 t.n.v. RK parochie  
H. Stefanus, locatie Antonius van Padua, 

o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine, derde gelden actie. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met 024–3237000. 
 

Als individu kun je heel weinig doen, maar hopelijk kun-

nen we samen het leed in Oekraïne een beetje verzach-

ten. 

 
Oecumenische werkgroep diaconie van de Antonius van 

Paduakerk en de Maranathakerk. 

 

 
 

 
 

INZAMELINGSACTIE OEKRAÏNE  

 

In het gelaat van elke uitgebuite boer 

in het gelaat van elke jonge werkeloze 
in het gelaat van elk hongerig kind 

in het gelaat van elke onderbetaalde mijnwerker 

in het gelaat van elke ontslagen arbeider 

in het gelaat van elke weggedrukte indio … 

 
In elk gelaat is God méér aanwezig 

dan in een kerkgebouw van baksteen. 

 

Een klap in het gelaat van een uitgebuite boer 
in het gelaat van de jonge werkeloze 

in het gelaat van het hongerige kind 

in het gelaat van de onderbetaalde mijnwerker 

in het gelaat van de ontslagen arbeider 

in het gelaat van de weggedrukte indio … 
is een klap in het gelaat van de Heer. 

 

Christelijk volkslied uit Bolivia 

 
        GOD LAAT ZICH ZIEN 
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Kerstvieringen voor  kinderen 

Traditiegetrouw was er in de Antonius van Paduakerk 
in de middag van 24 december 2025 een kerstspel voor 

kleuters van 3 tot 6 jaar. Met veel enthousiasme werd 

door vrijwilligers van de Antonius van Paduakerk en 

OCP-Stadskerk het kerstspel ‘Op kraamvisite in Bethle-

hem’ opgevoerd met rollen voor Jozef en Maria, een 
herbergier, een 

engel, herders, 

de drie koningen 

en een verteller. 
Ondanks het 

koude  weer 

werd deze voor-

stelling heel 

goed bezocht. 
Gelukkig was er 

ook dit jaar weer een ‘levende’ Kerststal te bezoeken, 

voor kleuters en hun ouders en grootouders telkens 

weer een hoogtepunt.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Na afloop was er een glaasje chocomel voor de kleu-

ters. 

 
Op Kerstavond 24 december 2025 was er een mooie 

en druk bezochte gezinsviering in de Stevenskerk. Voor 

de tweede keer hadden we een erg prettige samenwer-

king met de Stadskerk. Samen met hun ouders of groot-

ouders luisterden de kinderen naar het kerstverhaal en 
zongen kerstliedjes. Ook konden ze levende personages 

uit het verhaal ontmoeten terwijl een aantal engelen 

kerstmuziek lieten horen.  

Samen dachten we na over wat ‘licht in de duisternis’ 

betekent en hoe je ook zelf een licht kunt zijn. Hoe bij-

zonder was het om te merken dat iedereen heel stil 
was bij de korte gebeden en bij het aansteken van kaar-

sen aan een prachtige kroonluchter. Voor iedereen was 

dit samenzijn het begin van een vredig Kerstfeest.   

 
 

Cecile Kuijpers en Theo Brock 

 

 

 
… bij de kerstfair een klein papieren tasje is blijven 

staan met 2 prachtige, door Carolijn Leisink beschilder-
de stenen . Het was aan iemand verkocht die het vergat 

mee te nemen. Mocht u die 

bezoeker zijn of kennen, 

neem dan contact op met 

Beppie Peters (0630483180) 
die ze bewaard heeft. 

 

…we bij het eerste sneeuw-

weekend in januari op zondag 
verwelkomd werden bij de kerk-

deur door een vrolijke sneeuw-

man, gemaakt door   Michiel de 

Koning. 

 
 

 

…dat onze kerk verblijd is met 

de geboorte van een nieuw lid in 

onze ge-
meenschap. Op vrijdag 9 januari 

2026 is Benjamin geboren, zoon 

van David Roelofs en Sophia de 

Vries en broertje van Ida (3 jr) 
en Adam (1 jr).   

Zondag 8 februari jl konden we 

Benjamin al bewonderen en het 

hele gezin van harte feliciteren 

met deze gezinsuitbreiding. We 
wensen hen samen een mooie 

toekomst. 

TERUGBLIK KINDERKERST 2025 

WIST U DAT….. 
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NIEUWE PERIODE 

 

Kerstmis hebben we achter ons gelaten en zijn we 

voor ons koor aan de slag gegaan om de liederen voor 

de komende maanden uit te zoeken. We schrokken 
een beetje, want we zaten in gedachten nog vol met 

Kerstliederen en moesten gaan denken aan Veertigda-

gentijd en Pasen. Alle partituren uit de mappen! Lies-

beth, Ingrid, Ton en ik gaan om de tafel zitten. Welke 
thema’s komen aan bod en welke liederen passen 

daarbij. Na goed nadenken en goed overleg staan de 

titels op papier. Dan samen de liederen uit de kast ha-

len en op volgorde leggen. Stapeltje voor stapeltje 

stoppen Ingrid, Wil, Ton en ik de mappen weer vol. 
Klaar voor de volgende periode, die begint op 8 febru-

ari.  

 

Landelijk is gekozen voor het thema: ‘Blijf in Mij’. 

Dit thema nodigt uit om na te denken over de beteke-
nis van verbondenheid met Jezus Christus en met el-

kaar. Een lied van Jos Blom (koorlid en gestorven 2 

februari 2023) op muziek gezet door Paul Keijsers gaat 

daarover: 
 

Uit de wirwar van het leven zijn we hier naartoe gekomen 

En al is het maar voor even,  over God te mogen dromen. 

En we willen samen zingen, over liefde, over vrede 

 …….  
Als we bidden en we hopen 

gaat een nieuwe toekomst open, 

 

En Jos Blom heeft meer mooie teksten geschreven die 
uitstekend bij het thema passen: 

Je kwam me tegen in de stad in nachtelijke straten 

gaf eten toen ik honger had, ik eenzaam en verlaten. 

Ik was vernederd en gewond, de toekomst duister zwart. 

Jij was het die mijn lijf verbond en jij verbond mijn hart. 
 

En dit zijn dan nog maar enkele zinnen. De hele tekst 

hebben we gezongen op 8 februari., in het bijzijn van 

zijn broer Frans en zijn weduwe Marieke En met dit 
thema in ons hoofd kunnen we voorzichtig de Veertig-

dagen tegemoet zien.              

Addy Groos 

 

 

U bent van harte welkom voor een uur bezinning in de 
vorm van stilte, zingen en overdenkingen. 

Vrijdag 13 februari zal het plaats vinden. Dit keer in de 

pastorie, de Serrekamer. Neem op het kerkplein de 

meest linkerdeur met het bord 'Silence' en volg de 

groene bordjes met Taizé tekst erop. 
 

We starten stipt 17.00 

en zo rond 18.00 zal het 

eindigen. Kom en geniet. 
Een liefdevolle manier 

om het weekend te 

starten.  

De volgende Taizéviering 

is op vrijdag 10 april. 
 

Namens het Taizé  

Padua team,  

 
Kyra Hoogzaad 

'Duurzaamheid en heelheid van de schepping’  

 

Tien jaar geleden heeft Paus Franciscus een werk van 
barmhartigheid toegevoegd aan de zeven werken die 

reeds bestonden:  

De aarde, ons gemeenschappelijk huis, behoeden.  

Dit achtste werk van barmhartigheid roept ons op om 

in woord en daad te werken aan duurzaamheid en zorg 
te dragen voor de heelheid van de schepping om zo 

een leefbare wereld voor toekomstige generaties ach-

ter te laten 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dit indachtig zal op zondag 15 febr. de themaviering 

'Duurzaamheid en heelheid van de schepping' plaatsvin-

den in de Antonius van Padua kerk (aanvang 10:00u). 

          

Theo Brock 
 

 

 

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE TAIZÉVIERING BIJ AVP 

THEMAVIERING ZONDAG 15 FEBRUARI 
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Oordelen 

 

Hebt u dat nou ook? 

Het overkomt je soms dat je  
Iemand ontmoet en onmiddellijk denkt: 

Oei, wat een vreemd iemand. 

Een oordeel, dat natuurlijk nergens op slaat, 

Maar het gaat vanzelf.  

 
-  Het gezicht is de spiegel van de ziel  - 

 

Dit gezegde gaat daar over. 

In mijn spreekwoordenboek staat: 
‘Hoewel iedereen beaamt dat het  

uiterlijk heel bedrieglijk kan zijn, is men er  

door de eeuwen heen toch van uitgegaan  

dat men aan het gezicht van iemand al zijn ziel,  

zijn karakter kan aflezen.’ 
 

Ik denk dat dat pas kan als je iemand benaderd  

en gesproken hebt, dat kun je zeggen:  

 
-  Je ziet het aan zijn/haar ogen  - 

 

Een ander spreekwoord dat me deze keer opvalt is: 

   

-  Twee linkerhanden hebben  - 
 

Mijn boek zegt: 

‘De rechterhand is eeuwenlang gezien als de ‘goede’ 

hand en dat is in sommige landen nog steeds zo. 

Heb je dus ‘twee linkerhanden’ ben je extreem onhandig’. 
Ik geloof niet in twee linkerhanden. 

Ook al ben je niet héél handig, je kunt, denk ik,  

toch wel een of ander klusje aanpakken en dienstbaar 

zijn. Zijn je handen niet in staat om daar mee te wer-
ken, dan  zijn er altijd nog je mond en je hersens, die 

blijven waardevol. 

 

Zelfs met twee linkerhanden kun je nog altijd  

-  Je handen uit de mouwen steken  -   
-  Je neus nergens voor ophalen  - 

-  Je beste beentje voorzetten  - 

 

Addy Groos 

 

Beste vrienden van het Paduastadsvoedselbos, 
 

Het wintert nog steeds, met af en 

toe een winterzonnetje dat ons 

voorzichtig het gevoel geeft dat 

het voorjaar in aantocht is. Hier 
en daar steken de sneeuwklokjes 

hun kop op en de nieuwe knop-

pen aan bomen en struiken wor-

den langzaam dikker. Het voelt 
alsof het bos zich al voorzichtig klaarmaakt voor een 

nieuw seizoen vol leven. 

 

Op 17 januari werd in Zutphen een Kern-met-Pit-dag 

georganiseerd door Stichting Katalys, waar Stichting 
Paduastadsvoedselbos lid van is. Daar heb ik ons stads-

voedselbos als project gepresenteerd. Voor die presen-

tatie is er inmiddels € 1.000,- bijgeschreven op de reke-

ning van de stichting – daar ben ik ontzettend blij mee! 
Dit betekent dat we nu een mooi, bij het stadsvoedsel-

bos passend terras kunnen aanleggen. Het is echt ge-

weldig om te merken dat ons initiatief gezien en ge-

steund wordt – samen maken we hier iets moois en 

blijvends van. 
 

Ik heb inmiddels Teun en Katinka van Vergroen gespro-

ken en we hebben de maand april gereserveerd voor 

de aanleg van het terras. Dat betekent veel werk, en ik 
hoop en verwacht dat er die maand hulptroepen be-

schikbaar zijn om een handje te helpen. Een precieze 

planning van de werkzaamheden is nog in de maak. 

 

Op 6 mei zal de uitgestelde dag ‘Bos vol beleving’ in en 
rondom het Paduastadsvoedselbos worden georgani-

seerd door Vergroen. Naar verwachting zal het frisse 

groen zich dan overtuigend laten zien in het Pa-

duastadsvoedselbos. Ook voor dit evenement zijn een 

paar vrijwilligers zeer welkom. Het belooft een inspire-
rende dag te worden! 

 

Kortom: noteer in de agenda: 

Maand april: Aanleg terras 
(planning volgt) 

6 mei: Event ‘Bos vol bele-

ving’ 

 

Martien Peters 
 

Deel 10  

UITDRUKKINGEN MET OORSPRONG  
IN DE BIJBEL 

PADUASTADSVOEDSELBOS 
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Voel je je kwetsbaar door ziekte, ouderdom of psy-

chisch lijden? Je bent absoluut niet alleen. De zieken-
zalving biedt een warme omarming van verbonden-

heid en een steuntje in de rug. Een klein ritueel met 

grote betekenis: je hoeft niet alles alleen te dragen, 

God is bij je. 

 
Wij nodigen iedereen uit voor een moment van ze-

gen en bemoediging in een gezamenlijke ziekenzalving, 

sacrament van bemoediging. 

Op woensdagmiddag 4 maart 2026 heeft u de 
mogelijkheid, wanneer u dat zou willen, de ziekenzal-

ving te ontvangen. In deze middag is er om 16.00 uur 

een speciale viering in de Dagkapel van Effata, samen 

met de Antonius van Paduaparochie. 

 
De ziekenzalving was van oudsher het laatste sacra-

ment voordat men ging sterven. De zonden werden 

vergeven. De priester legde handen op en zalfde met 

olie de handen, de voeten en het voorhoofd. Later is 
de ziekenzalving ook gegeven aan ouderen als een 

gebed en handeling voor kracht en sterkte, wanneer 

het leven moeilijker wordt.  

 

Zo is het sacrament van de 
zieken een sacrament van 

bemoediging geworden.  

Het sacrament zal toegediend 

worden door pater Jesus 
Bueña Valbueña S.C.J. Hij is lid 

van het pastorale team van de 

Stefanusparochie. 

 

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kunt 
u dit laten weten aan pastor Hans Hamers,  

hhamers@stefanus.nl, tel: 0619573987 of gewoon 

aanschuiven in de Dagkapel. 

 

Deze gelegenheid voor het ontvangen van het sacra-
ment van bemoediging is bestemd voor iedereen, ook 

voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. 

Als u mensen kent, die hiervoor belangstelling hebben, 

laat het hun dan weten. Wilt u iemand meenemen 
naar de viering, bijvoorbeeld een familielid of mantel-

zorger, dan is diegene ook van harte welkom. 

 

Welkom op woensdag 4 maart 2026 

Tijd: 16.00-17.00 uur 
Locatie: Dagkapel Dominicuskerk,  

ingang Groenewoudseweg 

 

Hans Hamers en Liesbeth Jansen 
 

Het eerstkomende concert is op vrijdag 13 februari 

om 20.00 uur door het Nederlands Studenten Kamer-
koor onder de titel ‘Overwoekerd’. Overwoekerd 

wordt een concert waarin klank en beweging samen-

komen tot een meeslepende ervaring.  

Meer informatie op de website:  

https://nskk.nl/kaartverkoop-overwoekerd-geopend/ 
 

Zaterdag 7 maart om 20.15 uur 

zingt het Projectkoor Gelder-

land o.l.v. Leenke de Lege. 
Titel van het concert ‘De 

kracht van hoop’ met onder 

meer een Russische Cantate.  

Meer informatie op de website:  

www.projectkoorgelderland.nl/
projecten/de-kracht-van-hoop 

 

 

 
Zondag 22 maart om 15.00 uur een uitvoering van 

het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi, uitgevoerd door 

twee zangeressen begeleid door 4 saxofonisten. In dit 

concert ook bijdragen door het Kamerkoor Se-

quentus o.l.v. Peter-Paul van Beekum.  
Meer informatie op de website:  

www.ugenda.nl/event/138473/concert-door-sassofoni

-e-voci-met-het-stabat-mater-van-giovanni-battista-

pergolesi 
 

Zondag 29 maart om 14.30 uur een concert door het 

koor Surplus o.l.v. Leenke de Lege. Onder meer de 

mis in D van A. Dvorak (opus 86). Enkele leden van 

studentenkoor Alphons Diepenbrock leveren bijdra-
gen in solo’s.  

Meer info op www.koorsurplus.nl/concert 

 

Vrijdag 3 april 2026 

(Goede Vrijdag) om 20.00 
uur een concert door 

Mnemosyne o.l.v. Wolf-

gang Lange onder de titel 

‘Men & Angels’. Organist 
is Andries van Rossem. 

Men & Angels is een me-

ditatief programma.  

We verbinden hemel en 

aarde met klanken die 
ons meevoeren en tek-

sten die uitnodigen tot 

overdenking. Meer info op   

www.kamerkoormnemosyne.nl 

EEN STEUNTJE IN DE RUG CONCERTEN TOT PASEN 
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Antonius van Padua in beeld 

zo 22 feb. 16.30–17.15u.       Pastorie 

Meditatie, Zintuig enZiel 1.  

Cecile Kuijpers 

ma 23 feb. 19.30u.            Parochiehuis 

Bijeenkomst over toekomstvisie AvP 

woe 25 feb. 14-16.00u           AvPkerk 

Inzameling voor Oekraïne 

vrij 27 feb. 10–12.00u.   locatie ‘t Hert 

Sacred Dance 

zo 1 mrt. 16.30–17.15u.        Pastorie 

Meditatie, Zintuig en Ziel  2. 

Jeanine v.Weert 

di 3 mrt. 18-19.30.           Parochiehuis 

Buurt aan Tafel 

opgeven via www.wij-dewereld.nl  

woe 4 mrt. 14-16.00u            AvPkerk 

Inzameling voor Oekraïne 

woe 4 mrt. 16. 00u.    Dagkapel Effata 

Gezamenlijke Ziekenzalving 

za 7 mrt.. 20.15u              AvPkerk 

Concert Projectkoor Gelderland 

opgeven via 

www.projectkoorgelderland.nl  

zo 8 mrt. 11–12.00u.             AvPkerk 

Inzameling voor Oekraïne 

zo 8 mrt. 16.30–17.15u.        Pastorie 

Meditatie, Zintuig en Ziel 3.  

Liesbeth Jansen 

di 10 mrt. 15.30–17.00u.       Pastorie 

Dinsdagconferentie 1 

Info www.vincentdepaulcenter.nl 

woe11 mrt. 14-16.00u         AvPkerk 

Inzameling voor Oekraïne 

vrij 13 mrt. 10–12.00u.   Parochiehuis 

Sacred Dance  

zo  15 mrt. 11–12.00u.         AvPkerk 

Inzameling voor Oekraïne 

zo 15 mrt. 16.30–17.15u.      Pastorie 

Meditatie, Zintuig en Ziel 4.  

Josette Lenders 

ma 16 mrt. 17.45u.         Parochiehuis 

Vastenmaaltijd,  

eigen bord, bestek, glas en schaaltje 

meenemen! 

di 17 mrt. 15.30-17.00.         Pastorie 

Dinsdagconferentie 2 

Info www.vincentdepaulcenter.nl 

di 17 mrt. 18-19.30.       Parochiehuis 

Buurt aan Tafel 

opgeven via www.wij-dewereld.nl 

za 21 mrt. 8.30 - 9.00u      AvPkerk 

vertrekceremonie WMZ  

opgeven via www.wegenmetzegen .nl  
zo 22 mrt. 11-12.00u.          AvPkerk 

Laatste inzameldag voor Oekraïne 

zo  22 mrt. 15.00u.              AvPkerk 

Concert Koor Sequentes 

https://www.ugenda.nl/event/138473/

concert-door-sassofoni-e-voci-met-het-

stabat-mater-van-giovanni-battist pergo-

Agenda, activiteiten 

zo 22 mrt. 16.30–17.15u.  Pastorie 

Meditatie, Zintuig en Ziel 5.  

Rob van Woerkom 

di 24 mrt. 15.30-17.00.     Pastorie 

Dinsdagconferentie 3 

Info www.vincentdepaulcenter.nl 

vrij 27 mrt. 10–12.00u.    AvPkerk 

Sacred Dance 

 

 

 

zo 15 febr; 10.00u 

Themaviering Duurzaamheid en 

heelheid van de schepping 

vg: Theo Brock 

Overweging: Barrie Needham  

m.m.v. cantor 

wo 18 febr; 19.00u 

Aswoensdag 

vg: Cecile Kuijpers m.m.v. cantor 

zo 22 febr; 10.00u 

1e zondag Veertigdagentijd 

vg: Louis Sibbald   

m.m.v. Gregoriaans koor 

zo 1 maart; 10.00u 

2e zondag Veertigdagentijd 

vg: Liesbeth Jansen m.m.v. cantor  

zo 8 maart; 10.00u 

3e zondag Veertigdagentijd 

vg: Tjeu  van Knippenberg         

m.m.v. Paduakoor 

zo 15 maart; 10.00u  

4e zondag Veertigdagentijd 

vg: Cecile Kuijpers m.m.v. cantor 

zo 22 maart; 10.00u 

5e zondag Veertigdagentijd 

vg: Theo Brock m.m.v. Larissakoor 

zo 29 maart; 10.00u 

Palmzondag 

vg: Louis Sibbald  

m.m.v. Gregoriaans koor 

di 31 maart; 19.00u 

Dienst van vergeving 

vg: Ans Asberg en Anneke Leisink 

do 31 maart; 19.00u 

Witte Donderdag 

vg: Tjeu van Knippenberg en 

Louis Sibbald 

m.m.v. Gregoriaans koor 

vr 3 april; 15.00u 

Kruisweg, Goede Vrijdag 

vg: Ton Groos .m.m.v. Larissa 

za  4 april; 21.00u 

Paaswake 
vg: Tjeu van Knippenberg  

m.m.v. Paduakoor 

zo 5 april; 10.00u 

Paaszondag, Doopviering van Benja-

min Roelofs de Vries 

vg: Liesbeth Janssen  

m.m.v. gelegenheidskoor 

Agenda, vieringen Antonius op vakantie  

De Jacobskerk is de middeleeuwse 

dorpskerk van Winterswijk, die mid-

den in het dorp staat. 

 

Het gebouw in gotische stijl heeft de 

status van rijksmonument. De kerk is 

gewijd aan Jacobus de Meerdere, de 

beschermheilige van de pelgrims 

naar Santiago de Compostella.  

 

Deze Antonius in de St.Jacobsschelp 

is in totaal zo’n 20 cm hoog, klein 

maar te kwetsbaar om mee op reis 

te nemen. 

Agenda, activiteiten vervolg 

Agenda, activiteiten 

vrij 13 feb. 17.00u            Pastorie 

Taizéviering 

vrij 13 feb. 20.00u        AvPkerk 

Concert NSKK, Overwoekerd 

opgeven via www.nskk.nl 

di 17 feb. 18-19.30.     Parochiehuis 

Buurt aan Tafel 

opgeven via www.wij-dewereld.nl  

za 21 feb. 8.30 - 9.00u  AvPkerk 

vertrekceremonie WMZ   

opgeven via www.wegenmetzegen.nl  

zo 22 feb. 11–12.00u.       AvPkerk 

Inzameling voor Oekraïne 
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