Het kruis is het symbool van Jezus’ onvoorwaardelijke liefde.

Liefde die in staat is te vergeven, verzoenen en herstellen.

Hij heeft het kruis op zich genomen — ons kruis,

de last van onze beperkingen en kwetsbaarheid.

Door zijn manier van leven en lijden heeft Hij ons geleerd

op te staan uit dodelijke situaties.

Laten we daarom in deemoed een virtuele bloem leggen bij het kruis

als een symbool van nieuw leven.

Hiertoe wordt U vandaag om 15:00 u uitgenodigd in de virtuele kruisweg

aan de hand van de staties in de Antonius van Paduakerk



